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Nicole Tyck: “De uitvoeringen van de ZWK blijven van heel goede kwaliteit” 
 
“Eigenlijk ben ik een gelukkige vrouw: gezond, een goede relatie, vier kinderen die 
al voor negen kleinkinderen zorgden en die bovenal ook als koppels goed met 
mekaar overweg kunnen,” beseft Nicole Tyck, de bezige, sociale en welbespraakte 
echtgenote van ons koorlid Julien Van Ael. Want staat niet achter elke sterke man 
een sterke vrouw?  
 
Tijd dus om nader kennis te maken met Nicole, die in feite al heel haar leven 
geconfronteerd werd met de ZWK, omdat haar oudere broers Jos (71) en Guy (67) 
ook al bij de zangers kweelden. En nadien trouwde ze dus met ‘de Jul’, die ook al 
sinds mensenheugenis de ZWK bemande. Heeft ze er niks aan over gehouden, 
wilden we wel eens weten. Het antwoord lees je verder in deze Eigen Krabbels. 
 

 
   

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Vrouwen van onze leden 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Een gelukkige jeugd gehad met al dat jeugdig, zangerig geweld? 
 
Nicole Tyck: “Dat viel best mee. Omwille van het leeftijdsverschil kwam Jos minder 
in mijn leven voor en speelde ik in mijn jeugd eerder met Guy. Ik herinner me de tijd 
van de Ronde van Frankrijk; dan speelden we samen ‘koers’ met nagemaakte 
rennertjes. Verder speelde ik dikwijls Stratego met hem – waarbij ik dikwijls verloor – 
en van mijn bomma leerde ik kaarten: wippen, eenentwintigen… Het Lotto-spel werd 
ook druk beoefend.” 
 
De meeste meisjes uit de buurt gingen op school naar de Amerikalei. Jij ook? 
 
“Ik weet niet om welke redenen, maar mijn ouders stuurden me naar  Sint-Lutgardis. 
Ze hadden blijkbaar gehoord  dat ze daar goed onderwijs leverden.  
Ik denk niet echt dat het was om de typisch Vlaamse naam die de school uitstraalde. 
Hoe dan ook: in de lagere school en in de eerste jaren van de middelbare school 
had ik het er best naar mijn zin.  
 
Nadien botste het regelmatig met de manier waarop de leerkrachten ons aanpakten. 
Mijn zelfvertrouwen geraakte ik er compleet kwijt, maar ik beëindigde wel de zes 
leerjaren op zes jaren tijd. In de loop van die jaren had ik eigenlijk liever naar een 
sportschool gegaan, maar dat mocht niet. 
 
Toen ik mijn middelbaar diploma bezat, 
wilde ik ergotherapie gaan volgen in Gent, 
maar ook dat lukte niet. Mijn vader – geen 
kwaad woord over hem – had er immers al 
voor gezorgd dat ik een job mocht 
aannemen op de bank: BBL, later 
overgenomen door ING.” 
 
Daar bleef je gans jouw verder leven 
werken? 
 
“Ik heb toen wel zeven jaar aan zelfstudie 
gedaan om alle knepen van het vak te leren 
kennen. Tot de bank besloot dat ze 
verhuisde naar Gent. Dat was niet te doen 
met mijn gezin. Ik solliciteerde dan maar, 
eerder voor de grap, want wie zou een 
vrouw van intussen meer dan 40 jaar nog 
aannemen? Tot mijn verbazing mocht ik mij 
komen voorstellen bij 

 

ING Insurance en ik werd nog aangenomen ook, hoewel ik voordien amper iets met 
verzekeringen te maken had. Maar ik aanvaardde de job. Als veertiger kon je je nog 
aanpassen aan een veranderende situatie. Bovendien kwamen er daar nog leuke 
werkomstandigheden bij. 
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Ik mocht niet meer halftijds werken, wat ik had gedaan vanaf dat Steven geboren 
werd. Maar het dicht bij huis werken en een prachtig systeem van glijdende 
werkuren en uren mogen opbouwen, die je als dagen vakantie mocht opnemen, 
maakten dat  het zeker geen probleem was om van een 50% werkregime over te 
schakelen naar een 80% regime. 
 
Ik ben er dus graag blijven werken tot ik op mijn zestigste met pensioen kon. Ik had 
er dan ook 42 jaren dienst opzitten, inbegrepen enkele jaren 
loopbaanonderbreking.” 
 
Zoals heel wat koorleden, kwam je van het Zuid. Hoe was het om daar in die 
tijd te wonen? 
 

 

“Ik ben geboren in de materniteit van de Van 
Peltstraat (02-06-1959) en ik woonde 
ongeveer twintig jaar in De Braekeleerstraat. 
Heel aangenaam om er te wonen en redelijk 
rustig overigens. Ik weet nog dat ik één keer 
ben gaan zwemmen in het 
openluchtzwembad op het Zuid, aan het 
einde van de Montignystraat. Maar dat werd 
afgebroken, net zoals het Zuidstation, dat ik 
me nog vaag herinner.  
 
Ik engageerde me ook in de parochie van 
Sint-Jan de Doper in de Lange Elzenstraat, 
waar ik jarenlang catechese gaf aan de 
toekomstige communicanten. 

 
Nadien hielp ik mee in de organisatie van een samenkomen voor +13-jarigen. Dat 
was gewoonlijk wel maar één activiteit per maand, zoals b.v. een stevige fietstocht 
naar Hulst.” 
 
Ondanks al dat fraais verhuisden jullie van het Zuid naar Hoboken. Waarom 
eigenlijk? 
 
“We zochten een vrij modern  huis  en dat vonden we in Hoboken. Ik was nog net 
geen 21 toen we er ons vestigden en ik heb er tot op heden altijd graag 
gewoond. Snel in de stad, goede tram- en busverbindingen en langs de andere kant 
ben je snel in het groen. 
Na 12 jaar bouwden we langs de andere kant van de Sint-Bernardsesteenweg een 
ruimer huis, daar het vorige te klein werd voor een gezin met vier kinderen. 
We woonden er ook in een buurt met behoorlijk wat sociale controle. Typisch voor 
de wijk gelegen tussen de Schelde en de spoorweg. Als er iets mispeuterd werd, 
kwam je dat snel te weten. Een beetje verder was er ook het ontmoetingscentrum ’t 
Macadammeke. We blijven er voorlopig zeker wonen. We willen er nog altijd graag 
onze kinderen en kleinkinderen ontvangen, die er dan ook eens kunnen blijven 
slapen als hen dat uitkomt.” 
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Je bent echt wel een heel sociale vrouw… 
 
“Ik probeer te helpen en te steunen waar dat kan en waar ik aanvoel dat ze iets aan 
me hebben. Ik durf me misschien nog te weinig engageren, uit schrik dat het niet 
goed over komt.” 
 
Welke karaktereigenschappen kennen we minder van jou? 
 
“Ik ben ook wel emotioneel. Als het b.v. een triestige film is op tv, durf ik beseens 
een traantje wegpinken.  Verder ben ik ook heel punctueel, maar dat vermindert 
blijkbaar met de leeftijd (lacht). De dagen zijn te kort, maar ‘erover’ blijft ‘erover’.  
Misschien ben ik wel met té veel bezig, maar dat is een kwestie van keuzes maken 
en daar heb ik nog geen spijt van. Alles wat ik doe, doe ik ook graag.” 
 
Tijden zijn wel veranderd… 
 
“Misschien was het vroeger wellicht eenvoudiger. 
Je ging werken, je deed het huishouden, je 
zorgde voor de kinderen en dat was het. We 
deden toen ook veel samen met de familie. 
 
Wat ik wou zeggen is dat de jonge gezinnen 
tegenwoordig veel drukker bezig zijn met werken, 
sporten,  weggaan, hun agenda’s puilen uit, 
waardoor ze niet genoeg rust nemen, altijd 
onderweg zijn en ze een hectischer leven leiden. 
 
Onze jeugd doet dit even goed: die zijn altijd druk 
bezig.” 
 

 

 

 
Die familie is ondertussen wel al flink uitgebreid… 
 
“Steven (° 1981) is de oudste, woont in Berchem en heeft twee kinderen. Ben 
(°1983) woont in Schelle en heeft drie kinderen. Dieter (°1985), die in Mol woont 
heeft twee kinderen en An (°1989) die in Zwijndrecht woont heeft er ook twee.. We 
hebben dus negen kleinkinderen: zes jongens en drie meisjes, maar die meisjes 
tellen voor twee, zodat het evenwicht bereikt werd. (lacht) Heel mondige en zeker 
ook lieve kinderen. We hebben ze inderdaad niet in Hoboken kunnen houden en 
doordat de groep uitbreidt en de kleinkinderen ook zo hun hobby’s kennen, wordt 
het wel eens moeilijk om ze allemaal samen aan tafel te krijgen. Maar dat lukt nog 
wel. Ik ben er ook de klassieke ‘moeke’, die wel eens meer een oogje dicht knijpt bij 
haar kleinkinderen dan vroeger bij haar kinderen.” 
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Was jij vroeger ook een mondige tiener? 
 
“Helemaal niet: thuis niet en op school ook niet. Ik denk dat mijn moeder eigenlijk de 
strengste was. Mijn vader was dan weer heel sportief, hij voetbalde behoorlijk goed 
als verdedigende middenvelder en hij schopte het tot een plaats bij de invallers van 
Beerschot. Nadien speelde hij nog bij verschillende ploegen op niveau.  
Toen hij wat ouder werd, schakelde hij over naar het Katholiek Sportverbond, waar 
hij bij Racing Kiel speler, trainer, jeugdtrainer, supporter werd.” 
 
Je hebt nog niet verteld hoe je jouw man Julien (‘de Jul’) leerde kennen. 
 
“Mijn hele leven heb ik eigenlijk de zangers gekend via mijn broers. Ik volgde de 
optredens, ik heb zelfs eens de tekst van twee dikke boeken (van meneer Greeve 
en van Jos Caris) getypt in opdracht van Jules en Guido De Graeve. Zo hadden we 
mekaar al wel een beetje beter leren kennen. Maar de vonk sloeg pas over tijdens 
een schoolbal van Sint-Norbertus in zaal Harmonie. Wij hebben zowat anderhalf jaar 
gevrijd en in 1980 zijn we getrouwd. Het feit dat we acht jaar verschillen in leeftijd 
heeft eigenlijk nooit een rol gespeeld.” 
 

 

Jullie hebben ook nog geholpen aan 
de opbouw van Radeske in Lichtaart. 
 
“Dat was vooral tijdens het 
Pinksterweekend. Ik en een aantal 
andere echtgenotes hebben toen 
nieuwe matrasovertrekken gestikt. 
We hebben voor heel veel bedden 
overtrekken gemaakt . 
Zo ging ik de stof, tijken, kopen voor al 
die overtrekken. Natuurlijk had ik een 
factuur nodig voor die aankoop. Als je 
tijken koopt en je zegt dan dat je  Tyck 
heet, duurt het even voor de 
verkoopster dit verstond en dat was wel 
een grappige situatie. 
 

Ik herinner me ook nog levendig (hoewel ik maar een jaar of 10 was) hoe ons ma 
zich héél ongerust maakte, toen onze Jos  maar niet naar huis kwam na een klein 
kamp zoals afgesproken. Hij kwam met de fiets van Kasterlee in een hondenweer. 
Enkele uren later kwam hij thuis en vertelde dat Jul een tak tussen zijn wielen had 
gekregen en op zijn gezicht was gevallen. Achteraf vernamen we dat zijn kaaksbeen 
op drie plaatsen gebroken was. 

Ik vond dat toen héél erg. Een voorbode ???😊😊” 
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Hoe kijk of keek je op naar de ZWK? 
 
“Wie me een beetje kent, weet dat ik in feite niet zo ZWK-minded ben.  
Jullie vormen echt een ‘aparte’ vereniging. 
Maar dat betekent dan weer niet dat ik niet graag meega naar een mosselsouper of 
vroeger meehielp tijdens een pinksterweekeinde. En ondanks alles, moet ik 
toegeven dat het koor nog steeds op een hoog niveau zingt tijdens de uitvoeringen. 
Die mogen er nog altijd zijn.” 
 
Hoe kijk je aan tegen de toekomst van de ZWK? 
 
“Ikzelf lig daar eerlijk gezegd niet van wakker. Maar het is nu eenmaal de realiteit dat 
de gemiddelde leeftijd van het koor stijgt. Ik zou het wel jammer vinden, mocht het 
koor ophouden te bestaan. Zeker voor Jul zou dat heel jammer  zijn. Maar niks is 
eeuwig. Al moet ik toegeven dat er wel moeite gedaan wordt om nieuwkomers aan 
te trekken en dat lukt blijkbaar wel. Zo veel te beter.” 
 
Je bent ook een verwoed fietsster, zoals hier elders in dit blad blijkt… 
 
“Ik ga inderdaad graag fietsen. Vooral samen met Jul – vorige week nog 60 km 
gedaan, richting Pulderbos – of met enkele vrienden: Berlijn – Kassel – Berlijn, zo’n 
1600 kilometer. Echt een mooie tocht, maar dat lees je elders in Eigen Krabbels. We 
deden ook al tochten langs de kastelen van de Loire of in de Hoge Venen met onze 
elektrische fietsen.” 
 
Maar je ontdekt de wereld ook wel zonder dat er gefietst wordt… 
 
“Klopt. In oktober gaan we naar de Verenigde Staten. Een beetje een droom van Jul 
(en ik ga graag mee, hoor!). Bezoekjes aan New York en Washington staan in de 
planning. We zijn ook al naar een aantal andere prachtige landen geweest: 
Argentinië (met Jules’ broer Karel als gastheer en gids), Peru, Vietnam. Een land 
met een mooie natuur, kennis maken met de manier van leven bij die mensen, een  
verblijf in de prachtige Ha Longbaai…” 
 
Je bent ook wel een heel sportieve vrouw.  
 
“Ik speel nog steeds badminton in de Sportschuur in 
Hoboken. Verder ga ik heel graag fitnessen: één uurtje 
pilates, een uurtje bodyshape – cardio. 
Ik zou graag nog wat zwemmen en nadien naar de 
sauna, maar de weken zijn blijkbaar te kort. 
 
En verder doe ik al jaren aan kantklossen, maar dat 
rekenen jullie niet bij het sporten, zeker?” 
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Zijn er nog bestemmingen waar je zeker eens naartoe wil? 
 
“Ik moet voorlopig nog zo veel foto’s sorteren van onze vroegere reizen, waarvoor ik 
tot dusverre nog de tijd niet had. Als ik toch nog ergens naartoe zou willen gaan, 
dan zou het eerder richting het hogere Noorden zijn. 
 
En als er dan nog één bestemming op mijn ‘bucket list’ staat, dan is het wel 
Barcelona. Ik wil Jul  absoluut de Segrada Familia laten zien. Ik heb ze nog eens 
gezien toen ze bijna af was. Voor mij de mooiste kerk van de hele wereld. Een 
geweldig meesterwerk van Gaudi, die er wel heel lang aan gewerkt heeft.” 
 
Wat zijn de verdere dromen van Nicole Tyck? 
 
“Die reisfoto’s moeten toch ooit gebundeld worden. En verder heb ik niks anders 
dan de klassieke wensen: nog lang leven, zo gezond mogelijk en nog vele jaren 
zonder veel problemen kunnen genieten met Jul, de  kinderen en kleinkinderen en 
de familie.” 
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“Hark now hear the angels sing …” 
 
 

 

 

 
Toen ik het kerstlied voor de eerste keer mocht meezingen, was mijn kennis van het 

Engels nog zeer beperkt. En aan vertalen deden de zangers toen nog niet.  

Dat het engelen waren die zongen, had ik meteen door. Dat ze harkten, vond ik wat 

raar, maar ik kon me voorstellen dat er in de Tuin van Eden heel wat werk aan de 

winkel was. In die aangeharkte tuin binnen raken zal trouwens geen sinecure zijn. 

Om de boel verder proper te houden moeten de engelen op het einde der tijden 

namelijk het kaf van het koren scheiden. 

 

‘Daar zal geween zijn en tandengeknars.’ 

 

Volgens Matteüs wond Jezus er geen doekjes om toen hij die dag de menigte 

informeerde over het einde van de wereld: ‘de engelen zullen uittrekken om de 

slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en ze in de vuuroven werpen’. 

Straffe taal uitgesproken tegen een verzameling eenvoudige sukkelaars  van wie de 

verre nakomelingen het zouden geweten hebben toen ze daar ergens op een perron 

in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘uitgezocht’ werden. 

Gelukkig is dat allemaal maar bij manier van preken. 

 

Auf Flügeln des Gesanges 
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Zo’n vreselijke creaturen zijn de engelen echt niet, die geslachtloze wezens aan wie 

al dat getob over gender niet was (is) besteed. (Al is er in een lang vervlogen 

verleden heel wat over het onderwerp gebakkeleid, dat wel.) 

Ze spreken hoe dan ook duidelijke taal (dus toch een beetje madam…?). 

 

Neem nu Gabriel, een soortement driesterren-engel en gynaecoloog avant la lettre, 

die de maagdelijke Maria kwam vertellen dat ze positief had getest. 

Het vervolg kennen we. 

 

Ook de herders die bij nachte lagen, kregen bezoek, deze keer van een zwerm 

engelen met liederen helder en klaar die de vrome mannen met schapen en al 

richting Bethlehem dirigeerden. 

 

Vergeten we het jonge koppel Maria en Jozef met kind niet dat van een engel een 

berichtje kreeg dat Herodes snode plannen had met de neonaten. 

 

En wie herinnert zich nog dat we in onze zeer jonge jaren te horen kregen dat onze 

engelbewaarder – onzichtbaar uiteraard – ons dag en nacht terzijde stond ? 

Onzichtbaar maar wel met een hongerige maag, want één of andere zeer gelovige 

‘meester’ adviseerde ons om bij elke maaltijd een apart bord en tas of glas te 

voorzien! Ik heb dat nooit gedaan omdat mijn persoonlijke bodyguard meer dan 

eens schromelijk tekortschoot in zijn opdracht. Waar was hij toen ‘den bokser’ me 

een forse mep rond de oren gaf omdat ik één keer – ik lieg niet, één keer – de 

dagelijkse ochtendmis ‘verzuimd’ had?  

 

En waar hing de gevleugelde uit toen de ‘leider’ van het koor me – in een taal die 

Tanghe slapeloze nachten zou bezorgd hebben – een bijzonder luidruchtige 

uitbrander gaf omdat ik twee minuten voor het doek opging in zaal Gruter mijn 

opwachting voor het kunstconcert maakte? 

 

Niet eens een deeltje van het overvloedige mondvocht ving mijn bewaarder op!  

Mijn geloof in die etherische figuur kreeg dus keer op keer een forse knauw. 

Uiteindelijk moet ik het stellen met de talrijke kunstwerken waarop gods afgezanten 

staan afgebeeld. 

 

Of met die ene engel die we alleen maar in zijn meervoudsvorm kennen omdat hij – 

deze keer uitdrukkelijk ‘hij’ – een model van multitasker is. Een engel die meer dan 

één engel in één is (lijkt wel een citaat uit een doodsprentje, maar toch). 

‘Een man voor alle getijden’ noem ik hem, naar het toneelstuk van Robert Bolt. 

(Dat gaat over Thomas More, niet bepaald een opgeschoten manspersoon, maar 

vergelijkingen lopen nu eenmaal mank.) 
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Neen, een meid voor alle werk is hij, onze Ludo. 

Wie op een donderdagavond de trappen afdaalt, kan hem, uren voor de aanvang 

van de vertoning, al aantreffen in de corridor die leidt naar het ondergrondse 

repetitielokaal. (Ludo is stipter dan zijn tram.) 

 

Hij vult er kasten, maakt ze leeg, ontlast zodoende de heren zangers van hun 

gebruikt gerief en bedient ze later met verse aanvoer. 

Ook als de kelen lichtjes uitgeput raken, blijft hij nog vaak druk in de weer en 

schamen die kelen zich niet om hem op te vorderen want dit of dat partijtje ontbreekt 

nog in hun bundel. Waarna Luke, toch ook geen twintig meer, als een ambulant 

copycenter op afroep en met soms een begeleidend ‘kijk nog eens goed’ of ‘zijt ge 

wel zeker?’ de ongedurige smekeling de begeerde documenten ter hand stelt. 

En de onverzadigde die na de uren in zijn persoonlijke vertrekken nog wat wil 

oefenen, krijgt digitaal koor en orkest in de bus. 

 

Voor en na houdt hij de doden bij en ziet er eventueel op toe dat ze een waardige 

uitvaart – dus met een koor – krijgen.  

 

Waar hij zich ook bevindt, op land, ter zee of in de lucht, nooit ziet men Ludo met 

lege handen. Door regen en wind en langs beslijkte of besneeuwde wegen, sleurt hij 

zakken en tassen van hot naar her en nooit hoort men uit zijn mond één onvertogen 

woord. 

Een mens vraagt zich af waar Engelen nog de tijd vandaan haalt om zijn ‘stukken’ in 

te studeren! 

 

Hiermede wil ik onze gemeenschappelijke engelbewaarder ook laten weten dat, 

telkens hij een ‘Nachtelijke Optocht’ in handen heeft, Paul van Ostaijen een Engelen 

in de familie had en wel zijn hoogsteigen moeder Maria Catharina. Zij was afkomstig 

uit Rekem en gehuwd met een Nederlander, te weten Hendrik van Ostaijen, dus de 

vader van ‘zot polleken’. Dat las ik een een recent verschenen, lijvige maar 

uitermate boeiende, biografie over de beroemde dichter. De auteur gaat ook 

uitgebreid in op zijn schoolcarrière en die startte, jawel, ‘aan de Sint-Jorisvest 50 

(tegenwoordig Tabakvest)’ op het Sint-Norbertus Gesticht. 

‘Zijn resultaten waren over het algemeen bevredigend, al was hij geen geweldig 

goede leerling.’ Kan zijn, maar de ZWK heeft er, met dank aan Nicole D.P., een 

prachtig stukje muziek op het repertoire aan overgehouden. En dat we, met een pak 

Engelen-geduld, ondertussen bijna helemaal onder de knie hebben. 
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In juli zijn Guido, Jul, Gerd en Nicole er een maand met de fiets op uit getrokken om 
Oost-Duitsland te verkennen. Ze hebben gefietst van Berlijn naar Kassel, voor een 
groot stuk langs de grens tussen Oost en West, om dan terug te fietsen langs 
Thüringen en Leipzig naar Berlijn. Hun verslag. 
  
 

 

 

 
  

 

 
 
In Eisenach, de geboorteplaats van 
Bach,  hebben we hem een bezoekje 
gebracht. 
 
 
Prachtig modern museum, boordevol 
muziek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder een lijstje van wat ons verder 
opviel tijdens onze tocht door Oost-
Duitsland. 

  

Met de fiets doorheen Oost-Duitsland 
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De rust, zowel op het 
platteland als in de 
steden. 
 
 
De metalen 
afvoerpijpen langs de 
huizen, met een kijkgat 
een halve meter boven 
de grond. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel fruitbomen langs de weg, 
meestal krieken-, soms appelbomen. 
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Op  
straten  
en  
pleinen  
lindebomen. 
 
 

 
 

 

 
Vele mooie, vrij liggende autovrije 
fietswegen. 
Veel wilde bloemen langs de weg, vooral de 
blauwe wilde cichorei is heel mooi. 
Het gele havikskruid en de kleine witte 
berenklauw staan er ook talrijk. 
Gematigd klimaat, zelden  besproeiing van 
velden. 
Weinig vee in de weide gezien. 
 
Ze gebruiken veel kleine, vierkanten 
kasseien voor hun bestrating in dorpen en 
steden. 
 
 
Op restaurant, café wordt er individueel 
afgerekend: ’getrend nicht zusammen.’ 
  
Op het menu staat steevast rode kool, 
champignons en meestal ook Sauerkraut 
Steeds Bratkartoffeln i.p.v. frieten 
Veel Griekse en Italiaanse 
restaurants,  zelden Chinese. 
Er wordt 's avonds vroeg gegeten, 19u is al 
vrij laat. 
  

 
 

 
Veel gebruik van crêpe om hun gevels af te werken. 
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Nog heel veel vakwerkhuizen, tot honderden in één enkel dorp. 
 

 

 
Mooi verzorgde 
pensionnetjes met ruime 
kamers. 
 
Nog veel gebruik van cash 
geld, soms aanvaarden ze 
alleen Duitse bankkaarten. 
 
Vriendelijke, behulpzame 
mensen. 
 

 
 
Punctueel ééntalig Duits. 
  
Veel getatoeëerde rokende vrouwen in het straatbeeld, weinig 
gesluierde vrouwen. 
Veel windmolenparken en nog vele in aanbouw. 
  
De kerkklokken mogen overal en op elk uur van de dag en 
nacht nog luiden. 
Weinig lichtreclame op straat, geen affiches met ‘huizen te 
koop, te huur’. 
 
 
Nog enkele trabantjes gezien. 
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Nadat op 7 september 2020 een honderdtal legervoertuigen naar aanleiding van de 
bevrijdingsfeesten plechtig geïnstalleerd waren op de Scheldekaaien, bezochten 
talrijke Antwerpenaren de indrukwekkende kolonne. 
Droevige verhalen omringd door pakkende foto’s, omkaderd met spreuken en 
uitspraken, vertelden ons toen in alle stilte het verhaal van de bevrijding van 
Antwerpen. 
 
 

 

 
 
Maar waar haalden de 
organisatoren toch al deze 
‘weetjes’?  
 
Slechts één adres … 

 
Ja, zelfs uitspraken van onze ZWK-stichter E.H. Theo Greeve, leraar aan het Sint-
Norbertusinstituut en Staf Bontenakel prijkten op de Scheldekaaien en in het Felix 
Pakhuis. 
 
Zo’n vaart zal het met onze Eigen Krabbels nu wel niet lopen, maar vergissen kan 
menselijk zijn, want ook alle edities vanaf 1954 tot en met jaargang 2013 bevinden 
zich op de schabben van deze bibliotheek.  
 
De digitale versies, die je vanaf 2014 tot op heden kan raadplegen op onze website, 
staan in het zogenaamde Dams-portal van de erfgoedbibliotheek. 
 
Snuistert dus gerust eens rond op de site www.consciencebibliotheek.be. 
Tik naast het vergrootglas ‘Eigen Krabbels’ in en volg rustig de latere aanwijzingen.  
Per jaargang kan elke geïnteresseerde nu ook daar onze ‘Wel en Weetjes’ lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Eigen Krabbels en de ERFGOEDBIBLIOTHEEK   
HENDRIK CONSCIENCE      

http://www.consciencebibliotheek.be/
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Dat de Gregoriaanse gezangen eeuwenoud zijn hoeven wij aan onze nieuwste 
leden niet te vertellen. Maar hoe springlevend zijn ze dan wel? 
 
Als we  in onze oude Graduale’s Romanum de huidige Gregoriaanse liedteksten 
dienen op te zoeken dan leek ons dit onbegonnen werk.  
 
Vroeger, voor het Tweede Vaticaans Concilie  van 1965, was de logica min of meer 
eenvoudig. Het Vaticaan legde een dagdagelijkse kalender vast waarop apostelen, 
heiligen en martelaren een steevaste plek kregen. De liturgie voor de zon- en 
feestdagen, alsook bepaalde kerkelijke periodes kregen voorrang. 
 
De ommekeer die het Concilie teweeg bracht was ongezien. Vermits de grote 
minderheid van de katholieken de dode taal van het Latijn niet machtig was 
schakelde men over om dichter bij het volk te komen. De altaren werden 
omgedraaid en priester-voorgangers konden de toehoorders recht in de ogen 
toespreken in hun eigen moedertaal.  
 
Om de beurt kregen nu de vier evangelisten de kans om hun evangelieteksten te 
laten verduidelijken. De eerste in de rij was Mattheus, cyclus of jaar A. Marcus nam 
het tweede jaar B voor zijn rekening en Lucas nam het derde jaar C ter harte. 
 
Johannes was het buitenbeentje. Zijn evangelie wordt gewoonweg jaarlijks 
toegelicht tijdens de paasperiode en op erkende katholieke feestdagen. 
 
Dus er werden meer teksten toegelicht gedurende deze drie kalenderjaren. 
 
Deze ommekeer nam wel enkele decennia in beslag vooraleer hij afgerond was. 
Eerst stelde de ‘Romeinse Congregatie voor de Goddelijke eredienst’ de algemene 
kalender op. Daarna konden bisschoppen en de aangestelde oversten van 
religieuze orden de meer plaatselijke aanbedene figuren eraan toe voegen. 
 
Ook zaligverklaarden kregen hun plek. En daar deze groep jaarlijks uitbreidt staat de 
kalender mooi vol. 
 
Let wel op dat nooit de geboortedatum van hen wordt vermeld. Het is namelijk de 
sterfdag die primeert. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we tot op heden geen echte uitgave van het  
‘Gregoriaanse Graduale’ terugvinden die voldoet aan onze hedendaagse Mechelse 
liturgie. Is het soms daarom dat we nu die losse blaadjes met de gregoriaanse 
gezangen eigen aan de zon- of feestdag benutten? 
 
 
 

Gregoriaans … Eeuwenoud … en springlevend! 
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Aan Jan Vermeersch of meneer Duysburgh kunnen we het spijtig genoeg niet meer 
vragen. 
 

 

 
Deze losse blaadjes waren dan ook mijn enige gids 
om een digitale hedendaagse versie van het 
Graduale Romanum samen te stellen.  
 
De digitale versie van het ‘Graduale Romanum’ 
uitgave 1974, die perfect overeen komt met de 
allerlaatste door de ZWK aangekochte edities, is de 
basis. 
 
Ontbrekende liederen werden opgevuld met enkele 
ingescande versies van onze losse blaadjes om tot 
een gehele up-to-date versie te komen. 
 

 
 
Toen Willy, onze jarenlange vaste begeleider 
van dienst, zijn orgelklavier verliet, kwam 
Stefania hem aflossen. Om haar wegwijs te 
maken met onze liturgie en de gregoriaanse 
zangwijze werden de werken van de paters 
van Solemnis uit Frankrijk uit de jaren tachtig 
het middelpunt. Zij volgden wel-is-waar de 
Franse kalender en … alhoewel hun 
gregoriaans niet 100 % overeen komt met 
het door Mr. Duysburgh ons aangeleerde 
Gregoriaans, ‘Het Gregoriaans van de 
Priesters van Mechelen’’, zoals hij dit 
benoemde, was dit toch een groot 
hulpmiddel. 
 

 

De vier boeken van Solemnis waren voor haar dan ook twee vliegen in één klap. Ze 
stonden voor haar in de meer gekende hedendaagse notenbalken en ze waren 
uiteraard zeer geschikt voor de orgelbegeleiding. Ook nu kan Martyn, onze huidige 
begeleider, ervan genieten. 
 
En toen Stefaan onze rangen kwam versterken, gingen ook onze ogen open toen hij 
ergens uit zijn zakken, een op de antiekmarkt gekocht, Mechels ‘Graduale’ te 
voorschijn toverde uit de jaren veertig. Niet in de gregoriaanse zangwijze maar met 
in de voor hem meer gekende notenbalken. De huidige nieuwe wijze dus.  
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Spijtig genoeg verliep de inscanning van dit 
oude missaal niet zo vlotjes zodat ik uiteindelijk 
mijn heil zocht op het web. En ja, in een zeer 
rare bibliotheek in Amerika vonden we de 
Gregoriaanse nieuwe stijl gezangen terug uit 
1912. 
 
Een derde herschikte versie kwam dus ook 
langzamerhand op onze computer tot stand. 
 
Maar als je Gregoriaans goed wilt kennen dan 
moet dit met de alom bekende vierkantige 
nootjes van bij ons zijn, volgens Johan. 
 

 

 

 
 En zo trokken we dan terug ten strijde op 
zoek naar een tussenoplossing. En zonder 
dat we er oog voor hadden, lag de oplossing 
kant en klaar gewoonweg in het archief van 
oud-voorzitter Dré Fordel.  
 
Het ‘Missaal met vespers’, een uitgave van de 
paters Benedictijnen van de Keizersberg te 
Leuven uit 1947. 
 
Deze boeken gebruikten we destijds nog als 
jonge manstemmen in de kerk van de Heilige 
Geest, zodat we niet elke zondag de 
graduales dienden mee te sleuren.  
 
Na inscanning, veel knip-, plak- en 
opzoekwerk kwam dan uiteindelijk de 
volgende herwerkte editie tot stand. 
Gregoriaanse nootjes overgezet op een 
vijflijnige notenbalk.  
 

En zoals de voorzitter van het Gregoriaans centrum te Drongen het verwoordt. 
 

“De rijkdom van het Gregoriaans is te mooi om te laten verloren 
gaan.” 

 
Al deze versies: onze eigen losse blaadjes voor de zon- en feestdagen, de 
herwerkte ‘Gregoriaanse Romanum’, de begeleiding in Solemnis, de Gregoriaanse 
versie in de nieuwe wijze en de tussenoplossing van de Benedictijnen staan klaar 
om de ‘groene’ uitdaging te trotseren zonder papier, maar leesbaar voor elke zanger 
op zijn eigen tabletje.     
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Waarschijnlijk zal Werner Truyens, de dirigent van de Scola Gregoriano Cantobo er 
ook zo over gedacht hebben, toen hij met een zevental manstemmen deelnam aan 
het ‘Korenfestival Vlaanderen’ in 2019. 
 
Deze festivals zijn geen wedstrijden waar Vlaamse koren tegen elkaar wedijveren 
om als de beste vertolker van de dag uit te blinken. Het zijn echte festivals waar zij 
broederlijk naast elkaar, mekaar kunnen ontmoeten en laten kennismaken met hun 
genre waarin ze gespecialiseerd zijn. 
 
Al waren we er in april 2019 niet bij, de You Tube video-opname valt zeker en vast 
als zeer merkwaardig op.  
 
 
 
 

Druk op deze knop en je waant je terecht in de hemel. 
 

Zeven manstemmen van de Scola o.l.v. Werner hebben de ‘blauwe boeken’ van het 
‘Graduale Romanum’ opengeslagen op blz. 591.   
 

 

Wondermooi toch! 
 
Hoe zij het introïtus van Maria Hemelvaartsdag 
vertolken. 
 
Vlug even terugbladeren naar blz. 36 om 
Jezus‘ moeder te begroeten met ‘Ave Maria’, 
het offertorium van de 4de zondag van de 
advent. 
 
Met de Gregoriaanse songs vanaf blz. 253 
gaan ze nu werkelijk de ‘hemel’ tegemoet. Je 
ziet als het ware de vlammen boven de 
hoofden neerdalen bij de vertolking van het 
sequentia ‘Veni Sancte Spiritus’ en het 
offertorium ‘Factus est repente’ van de 
hoogdag van Sinksen. 

Alleluia … Heer, toon uw barmhartigheid en schenk ons uw heil … alleluia. 
  
Zestien sopranen en alten smelten samen bij de tenoren en bassen om als afsluiter 
het alleluia van de eerste zondag van de advent te vertolken. 

“ Echt waar … Gregoriaans is te mooi om 
verloren te laten gaan” 

Korenfestival Vlaanderen - Gregoriaans ensemble 
Cantabo o.l.v. Werner Truyens - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYYGgHZfWoc
https://www.youtube.com/watch?v=WYYGgHZfWoc
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…de Wandelkring een niet alledaagse vraag kreeg. Toen ze de Gregoriaanse mis in 
de H.-Geest opluisterde, bleek er iemand in de kerk te zitten, die kwam luisteren of 
het Gregoriaans passend zou zijn op z’n eigen uitvaart! 
 
…diezelfde man nog geen specifieke datum had vooropgezet voor zijn uitvaart, 
waarop een spuiter in de kring opmerkte dat het wel vooraf betalen was. 
 
…diezelfde man bezig was om zijn begrafenis zelf helemaal op punt te zetten voor 
het geval het zo ver was. Vandaar de vraag aan onze kring. 
 
…het been van stervoetballer Kevin De Bruyne wel in de Monica-kliniek in Deurne 
geopereerd werd, maar wie omzwachtelde dat ‘gouden’ been? Jawel de dochter van 
Peter S. 
 
…het bijna niet anders kon, maar dat ook onze Luc K. bij dezelfde chirurg navraag 
ging doen voor een ‘second opinion’. 
 
…hij bijna ontroostbaar terug kwam van het onderzoek, nadat bleek dat hij nooit 
meer een wondervoetballer zou worden wegens een vervelend schouderletsel. 
 
…onze vriend Leo S. een repetitie miste na het Japans feestje voor de verjaardag 
van zijn echtgenote. Over de redenen bleef hij in het duister. 
 
…de oud-voorzitter van de Chorale, Walter van Rijsbergen, op zoek ging naar 
bruikbare zangtalenten voor zijn koor door zelf als gastvedette op te treden in het 
hilarische ‘Fledermaus’ tijdens de ‘Zomer van Antwerpen’. 
 
…hij wel voor bewondering zorgde omwille van zijn mooie stem, maar dat hij moest 
vaststellen dat een spiekbriefje af en toe van pas kan komen. 
 
…hij een klein stukje toch vergeten tekst handig oploste met een ‘lalalala’, waarop 
de beroepsacteur van dienst achteraf het publiek troostte met de melding dat het 
duidelijk was dat de tekst niet altijd belangrijk was. Een gouden tip voor onze 
koorleden in voorbereiding op ons concert van 9 december. 
 
…sommigen zich afvragen wanneer onze voorzitter zich waagt aan een 
gastoptreden tijdens de volgende ‘Zomer van Antwerpen’. 
 
…de aanwezigen op het klank- en lichtspel eind oktober, begin november in park 
‘Het Groot Schijn’ in Deurne, niet verbaasd moeten opkijken als ze bij de klank 
enkele bekende ZWK-geluiden menen te horen. Dat klopt! 
 

Weet je dat … 
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…de basisschool van het Sint-Norbertuscollege “De Toermalijn” zijn afscheid in de 
Paleisstraat in tien talen diende aan te kondigen. 

 
…onze vriend Peter J. nog steeds te lijden heeft aan de gevolgen van Covid. Hij 
gaat halftijds werken, maar een repetitie en de tocht van Keerbergen naar 
Antwerpen zit er voor hem voorlopig nog niet in. 
 
…de verantwoordelijken van Radeske gecontacteerd werden n.a.v. een 
schimmelinfectie in de naburige manege en de daaraan verbonden ponykampen. 
De werkploeg van Radeske loste dit, na contact met ‘toerisme Kasterlee’, 
professioneel op. 
 
…de werkploeg van Radeske ook in de vakantie actief bleef. Samen met een 
architect werd een werkbezoek ingepland en uitgevoerd. De architect adviseerde 
ons rond de mogelijkheden van isolatie en verwarming. Zo kunnen we op korte tijd 
de nodige beslissingen nemen om Radeske up-to-date te houden. 
 
…onze vrienden Guy Davidson (Deurne) en Guido Bontenakel (Wilrijk) nog steeds 
blij zijn als ze een telefoontje of een bezoek ontvangen van ZWK’ers. 
 
…onze dirigent Johan C. de laatste weken stevige felicitaties ontving omwille van 
zijn uitstekende repetities (hoewel hij dat zelf niet zo meent te horen). 
 
…je bij onze vrienden van Sint-Anna-ten Drieën (Linkeroever) op 24 september om 
17u terecht kan voor zomerse klanken van het ensemble Voces Aequalis o.l.v. en 
met zang van Cristel De Meulder, met Joannes Thuy aan het orgel. 
 
…je in diezelfde kerk tot 24 september op zaterdag en zondag tussen 14u en 17u 
terecht kunt voor de knappe tentoonstelling ‘Tussenstaat’, van tijdelijke constructies 
in beeld gebracht door grafici Hanna De Hoon en Henri Ardui. 
 
…onze zangers veel inspiratie opdoen van bijgevoegde drankjes uit Zuid-Afrika en 
daardoor op 9 december voor schitterende klanken zullen zorgen op ons concert. 
Volgens kwatongen na het drinken van beide flesjes… 
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Advertentie 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Geboorte:     Marie, Jozef, An, Dorien, Mertens 
 
 

 
 
Hartelijke felicitaties voor 
deze eersteling aan de 
ouders en zeker ook aan 
de trotse grootouders, ons 
ZWK-lid Guido Mertens en 
zijn echtgenote.  
Veel geluk met Marie! 

 

 
° 20 augustus 2023 

 
 

 

 
Tot grote vreugde van de 
ouders Tom Mertens en 
Lies Van de Poel zag 
Marie het levenslicht als 
een gezonde baby van 48 
cm en 3,14 kg. 

 
 

 

Personalia … 
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Overlijden:  

Jacqueline Gielis, wed. Karel Dierckx 
 

° Mechelen 31 oktober 1927 - † Berchem 14 oktober 2023 

 
Op 95-jarige leeftijd ging ze zachtjes 
heen. 
 
De ZWK zal haar herinneren als de 
immer opgewekte en elegant geklede 
vrouw van ons ex-lid Karel Dierckx. Ze 
hielden dol veel van mekaar, dansten 
op nieuwjaarsdag steevast samen een 
Weense wals en ze was zijn (en onze) 
supporter op nagenoeg al onze 
uitvoeringen en zeker ook op de vele 
toneelstukken, die haar man 
regisseerde. Bezorgd om haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
bleef ze de statige vrouw, die met alle 
bekenden en zeker met de zangers een 
gezellig praatje maakte. Of het nu in 
Berchem was of tijdens een wandeling 
in Nieuwpoort.  

 

 

 

 
Midden de vakantie zorgden 12 ZWK’ers toch nog voor een gesmaakte, passende 
uitvaart en wij zullen haar ook gedenken tijdens de jaarlijkse gedachtenisdienst 
begin november. 
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Zondag 2 juli  2023 – 10u30 H. Geest – 13e zondag v/h jaar 
Zondag 6 augustus  2023 – 10u30 H. Geest – 18e zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
Zondag 3 september  2023 – 10u30 H. Geest – 22e zondag v/h jaar 

 
Zondag 1 oktober 2023 – 10u30 H. Geest – 26e zondag v/h jaar 

 
 
 
 

Zaterdag 9 december ZWK-concert          “Onder een Dekentje” 
 i.s.m. pop-up koor Tosángana 

15u00 & 20u15 Zuiderpershuis – Waalsekaai 14, Antwerpen 

 
Werkten mee aan dit nummer:   
Ludo Engelen, Tony Ah Munn, Rik Neel, Nicole Tyck, Guido De Graeve, Luc 
Korthoudt, Peter Somers, Frans Switsers, Jenny Backx, Guido Mertens, Julien Van 
Ael, Marcel Coppens (v.u.) 
 

 
 

 
 

En de toekomst … 
 

 

    Hou in het oog …  
 

 

              Onze voorbije periode … 


