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Buiten dat er op het CV van Martyn Smits enkele cijfertjes de hoogte ingingen, is er 
na meer dan twee jaar gewaardeerde medewerking met ons koor, weinig veranderd 
aan onze pianist. 
 
 

 
   

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Martyn Smits: “De balans tussen plezier maken 
en muzikaal bijleren,  ligt goed bij jullie” 

 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Hij is intussen 45 jaar geworden, maar samen met zijn echtgenote Esther van 
Zimmeren woont hij nog steeds in een gezellige Berchemse buurt. Hij is net terug 
van het transport van zoontje Lars (volgende maand 9) naar de voetbaltrainingen op 
Helder Hoek, terwijl dochter Evi (7) zich reusachtig vermaakt met het volgen van 
jazzballet en ook het koor Waelrant versterkt met haar gevleugeld stemmetje. 
 
Fietsen – op de hometrainer of in de zomer in bergachtige streken op een ‘echte’ 
fiets – doet Martyn nog steeds, maar het tafeltennis heeft hij stopgezet. De 
voornaamste reden: de muzikale directeur van het Tilburgse conservatorium is in de 
boeken gedoken. En niet zo maar om een lekkere roman te nuttigen, maar om zich 
te verdiepen in stevige knoesten van wetenschappelijke werken, die nodig zijn om 
midden 2024 te kunnen pronken met een MBA-diploma. Een Master of Business 
Administration! Een diepe buiging is hier op zijn plaats, maar die wordt door Martyn 
hartelijk weggelachen. 
 
Nee hoor, nog steeds met beide voetjes op de grond. Bij de ZWK lekker plezier 
maken en al eens nababbelen op donderdagavond, maar ook met veel tevredenheid 
zijn geliefde orgelmuziek ten beste brengen samen met ons koor tijdens de 
maandelijkse gregoriaanse hoogmis in de H.-Geestkerk. 
 
Alvorens hem echter aan de tand te voelen in verband met ons koor, zijn we veel te 
nieuwsgierig om te weten waar Martyn zoal uithangt als hij eens een  donderdag 
forfait moet geven. Dan komen namen van wereldsteden als Boston en Kaïro op de 
proppen en wat heeft hij daar eigenlijk te zoeken? 
 
 
Martyn Smits: “Ik ben dus inderdaad 
bezig om sinds een jaar de cursussen te 
volgen aan de Antwerp Management 
School, die beschouwd wordt als één 
van de beste managementscholen in 
Europa en die in de Financial Times 
gehonoreerd werd met de 21ste plaats in 
de wereld.  
  

 
Op reis gaan is dan ook in de cursussen voorzien, maar niet zo maar op reis: steeds 
met een doel voor ogen. Met Boston en Kaïro kregen we zicht over hoe er gewerkt 
wordt in de Amerikaans en Afrikaanse markt, terwijl er voor de komende maanden 
nog reizen geprogrammeerd staan naar Singapore en Zürich om de Aziatische en 
Europese markten onder de loupe te nemen.” 
 
Maar je doet natuurlijk meer dan alleen maar reizen… 
 
“Precies. Om de drie weken hebben we vrijdag en zaterdag les in Antwerpen met 
gespecialiseerde profs als lesgevers. Maar tien dagen vooraf krijg je al een turf te 
verwerken van 200 tot 300 bladzijden over het onderwerp dat ter sprake zal komen.  
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Je moet dus al een beetje voorbereid zijn over hetgeen je in de cursus tijdens het 
weekeinde zal te weten komen. Als je denkt dat je het daarmee wel gehad hebt, dan 
ben je mis, want na die voordrachten krijg je een opdracht, die binnen de tien dagen 
ook moet opgelost zijn.” 
 
Geef eens een inzicht over welke onderwerpen die cursussen gaan. 
 
“Heel divers. Bijvoorbeeld over strategisch leiderschap, over het micro-macro 
economische of hoe jouw kleine bedrijf past in het geheel van een grotere markt. 
Natuurlijk zijn er cursussen over financiën, over marketing, over het leren lezen van 
een balans en hoe je dat strategisch kan benutten. Uiteindelijk komt het neer op 
inzicht verwerven in heel deze materie.” 
 
 

 

 

 
Waarom ben je eigenlijk met deze studies begonnen? 
 
“Ik werk nu twintig jaar in de non-profitsector, zoals een school eigenlijk is. Ik heb al 
een tiental jaren leiding gegeven op mijn intuïtie, wat niet slecht bleek te zijn, want 
de ervaring die ik hierdoor heb, doet me beseffen dat het leiding geven op die 
manier nog niet zo slecht was, maar hier zie ik hoe dat kan onderbouwd worden. En 
dan zeg ik tegen mezelf: dat klopt met de manier waarop ik al jaren werkte. Maar ik 
wilde toch ook eens kijken of wij niks nuttigs konden overnemen uit de profit-sector. 
In een school werk je met middelen die je van de overheid krijgt, maar zelden wordt 
daarbij gedacht aan hoe je daar b.v. winst kan maken. Met de ‘input’ die ik hier nu 
krijg, kan ik in de toekomst ook veel meer professioneel te werk gaan.” 
 
Moeten jullie ook een eindwerk of thesis maken als bekroning van jullie 
studies? 
 
“Absoluut. In een groepje van twee/drie mensen werken we samen met het 
managementteam van de Karel de Grote Hogeschool. Het thema is: hoe kunnen we 
een levenslang leeraanbod stimuleren, zeker met onderwerpen als duurzaamheid 
en klimaat, die in de toekomst zeker zullen spelen. Studenten mogen dus niet alleen 
maar genoegzaam zwaaien met hun diploma, maar ze moeten gestimuleerd worden 
om zich regelmatig bij te scholen.” 
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Je sprak vorige week met heel veel enthousiasme over een sociaal project dat 
jullie in Tilburg uitvoerden met kansarme jongeren uit Amsterdam. Leek me 
wel boeiend. 
 
“Dat was het ook. Noem het een 
kleiner project over een ‘corporate 
conductor’. We hadden voor die 
jongeren een orkest uitgenodigd en 
dat orkest was een metafoor voor 
een bedrijf. En wie leidde dat 
bedrijf?  
 
Wel, de CEO dat was de dirigent. 
Na een tijdje moesten een aantal 
jongeren dan de rol van dirigent 
overnemen. Als ze dat goed deden, 
dan speelde het orkest zoals het 
hoorde. Maar als er iemand leidde 
met trage bewegingen, dan 
begonnen de muzikanten ook trager 
te spelen. En iemand die wild stond 
te zwaaien met zijn armen, zorgde 
voor een kakafonie bij het orkest.  
 
Regelmatig lachen geblazen dus, 
maar op die manier trachtten we 
hen begrippen van leiderschap mee 
te geven: de CEO bepaalt de 
werking van het bedrijf. 
 

 

 

Later gaan zij ook nog op bezoek om het ondernemerschap te leren bij b.v. Nike of 
bij de Europese Unie. Een project van één jaar, met de hoop dat heel wat jongeren 
daar iets aan hadden om zelf met een zaak te beginnen. 
 
Voor mij was dat een vrijwilligersproject – een onderdeel van een opdracht waarin 
we 80 uren moesten besteden aan iets waarop we impact hadden, maar waardoor 
we uit onze comfortzone moesten treden, hoewel het natuurlijk mocht aansluiten bij 
het eigen interessegebied.” 
 
Daar kruipt toch heel wat tijd in. Kan je dat combineren met jouw taak in het 
conservatorium van Tilburg? 
 
“Ik heb van mijn directeur de ruimte gekregen om deze opleiding te volgen, maar na 
die studies kan ik natuurlijk dezelfde baan van vroeger niet meer opeisen. Ik moest 
die stap zetten om dat behoorlijk te kunnen doen.” 
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Volgens het geruchtencircuit in de kelders van Sint-Norbertus heb je intussen 
– zonder succes – gesolliciteerd om directeur van het conservatorium van 
Antwerpen te worden. 
 
“Dat is zo. Wij kregen b.v. in onze Antwerpse Management School iemand over de 
vloer die instaat voor de coaching van CEO’s, een soort head-hunter, die op zoek 
gaat naar de geschikte personen als leider van een groot bedrijf. Die gaf ons b.v. de 
raad om elke maand ergens te gaan solliciteren. Je gewoon inschrijven om het 
solliciteren opnieuw gewoon te worden en eruit te leren. In mijn geval dus in een 
school of in een kunstacademie, iets waar jezelf actief in bent. 
 
Voor die job in het conservatorium in Antwerpen bereikte ik de laatste ronde, wat ik 
al knap vond van mezelf. Er was niet echt een match tussen mijn ambitieuze 
innovatiedrang en de situatie waarin het instituut zich bevindt. Bovendien ben ik 
altijd wel iemand die vrij direct is, mijn Nederlandse aard zeker? Ik kan geen 
toneeltje opvoeren. Achteraf gezien vond ik het niet zo erg dat ik niet gekozen werd. 
Er was duidelijk geen match tussen mij en het bestuur. Dan is het beter om de baan 
niet te krijgen!” 
 
Er komen beslist nog andere kansen of andere projecten. Niet? 
 
“Zeker. Met de academie in Tilburg zitten we in een project met acht verschillende 
landen die in Skopje (Noord-Macedonië) bij mekaar komen. Een aantal leerlingen 
van onze school zijn daar naartoe. Logies en eten is allemaal gratis, alleen de vlucht 
moet betaald worden. Een enorme verrijking om in contact te komen met andere 
culturen. Een project gesteund door de Europese Unie. Wij gaan er dan mee 
naartoe om contacten te leggen met het conservatorium, het orkestproject, de 
plaatselijke leraren in dans, in jazzmuziek, in… Een leuke samenwerking en een 
uitbreiding van ons netwerk.” 
 
Nog zulke zaken in de aanbieding? 
 
“In het kader van een Erasmusproject bestaat er een “Blended Intensive Program”, 
waarin we met drie conservatoria aan een gezamenlijk orkestproject werken. Eerst 
werken we alles uit ‘online’ en uiteindelijk komt er een gezamenlijk ‘live optreden’. Bij 
ons bestaat er een heel sterke groep saxofoonblazers. Die krijgen veel kansen om 
op te treden. In december organiseren we in Tilburg een klarinetconcert met acht 
verschillende conservatoria. Mooi toch?” 
 
Mooie voorzet om over te schakelen naar de ZWK. Hoe beoordeel je na twee 
jaren onze werking? 
 
“Er wordt serieus gewerkt, vind ik. Misschien iets meer luisteren naar mekaar. Het 
koor heeft nog steeds een mooie klank. De eerste stemmen mogen nog iets meer 
als groep naar buiten komen. Jullie werken meestal op een zekere precisie, maar 
het kan soms nog preciezer. Soms zit er nog te veel ruis op de lijn. Maar ik denk wel 
dat jullie de juiste balans gevonden hebben tussen het plezier hebben en het 
muzikaal beter worden.” 
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Voor jou blijft de aanwezigheid bij het 
koor vooral ontspanning? 
 
“Ja, ik vind het wel leuk om doen. Een 
gezellige repetitie en één keer per 
maand het orgel bespelen in de H.-
Geestkerk. Daar haal ik mijn hartje wel 
bij op.” 
 
Is het niet een beetje weinig voor 
jou? 
 
“Nee. Zoals het nu is, vind ik het best 
goed. Ik ken mezelf: als ik nog meer zou 
willen doen, dan gooi ik er me helemaal 
in, besteed ik er veel meer tijd aan en 
dat is niet de bedoeling. Ik denk dat nu 
iedereen in het koor zo’n beetje zijn taak 
kent. Ik heb dan ook bewust gekozen 
voor een bescheiden rolletje. Af en toe 
vraagt Johan wel eens om advies en dat 
geef ik graag. Soms probeer ik wel eens 
een trucje te introduceren, maar verder 
gaat het niet.” 

 

 
’s Zondags kom je dan wel aan jouw trekken als orgelist, niet? 
 
“Ik vind het mooi dat jullie nog steeds Gregoriaans zingen, met tussendoor steeds 
één of ander motet. Ik kan je trouwens ook melden dat het orgel bijna helemaal 
gerestaureerd is. Ik ken nog geen precieze datum, maar het lijkt me een mooie 
gelegenheid om misschien eens een kerkconcert te geven bij de officiële inhuldiging 
van het vernieuwde orgel. Jullie hebben minstens een twaalftal verschillende 
motetten, waarmee je zo’n concert kan geven. Er zijn trouwens mensen, zoals 
Stefaan die speciaal bij het koor gekomen zijn om dat Gregoriaans mee te zingen. ” 
 
Heb je de ambitie om meer te betekenen voor ons koor? 
 
“Momenteel zeker niet. Ik vind het fijn zo. Ik ben geen concert-dirigent, hoor! Als 
jullie dat concert zingen samen met Tosangana en er is slechts één muziekstuk 
waarvoor bij jullie begeleiding nodig is, dan mag de pianist van dat andere koor dat 
beslist voor zijn rekening nemen. Ik hoef niet zo nodig.” 
 
 
 
 



7 

 

 
Maar werd er geen inbreng van jou verwacht bij The Armed Man, dat we 
binnen twee jaar willen brengen? 
 
“Dat is natuurlijk wel een uitdagend muziekstuk. Ik heb indertijd wel gesuggereerd 
dat zoiets moet kunnen, samen met het koor en het orkest uit Roosendaal. Maar de 
vraag moet nog gesteld worden of zij daaraan willen meewerken. Dat soort muziek 
spreekt me ook meer aan dan hetgeen jullie in december brengen als concert. Ook 
in het Gloria van Vivaldi kon ik me meer vinden. Dat is echter een persoonlijke 
voorkeur. Het koor zingt wat het graag zingt. Wat jullie in december gaan brengen, 
past zeker goed bij het niveau dat jullie bezitten als koor.”  
 
Hoe zie je de toekomst van ons koor evolueren? 
 
“Positief is natuurlijk dat je jullie eigenheid kunnen behouden en dat er toch elk jaar 
enkele nieuwelingen toetreden. Op die manier kunnen jullie nog wel een aantal jaren 
verder met jullie huidige manier van werken: zorgen voor aanvulling bij – 
hoofdzakelijk – vrouwelijke of gemengde koren. Je moet natuurlijk wel werken om op 
termijn gezamenlijke projecten met andere koren te kunnen behouden. Zelf heb ik 
het meegemaakt dat we bij Sacra Musica in Roosendaal gestopt zijn op ons 
hoogtepunt. Wij verzorgden dan wel per jaar een tiental concerten en missen. 
Achteraf gezien was dit misschien wel de juiste beslissing, maar daarom is deze 
beslissing nog niet van toepassing bij de ZWK.” 
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‘Kom eens naar mijn kamer’. 
Het boek van Vic De Donder verscheen in 1986 en behandelt uitvoerig, zoals hij het 
zelf formuleert ‘Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen’. 
Heel wat gezalfden van de Heer stonden in die dagen nog voor de klas en 
logeerden – ze bleven vaak maar tijdelijk – ergens in de school.  
 
Niet iedere leerling verliet na gedane studies zijn college met een bloemlezing aan 
fantastische herinneringen en verhalen. In één van zijn ‘Gangreen’– boeken gaat Jef 
Geeraerts zelf heftig tekeer tegen de jezuïet-leraars voor het leed dat ze hem 
berokkend hebben. Maar volgens De Donder vertelde het gros van de oud-
leerlingen ‘met warme gloed over die onvergetelijke jaren’. 
 
Van gedonder met individuen met losse handen en opgetrokken soutanes was dus 
blijkbaar geen sprake. Leerlingen die nog vragen hadden, werden, nu ja, met open 
armen ontvangen op de kamer van de priester-leraar en verlieten ze wijzer én 
ongeschonden. 
 
Vragen rond de correcte toepassing van het zesde en negende gebod stonden 
duidelijk niet op het lijstje van de kroniekschrijver. 
Met het ‘Wees steeds kuis in uw gemoed’ was de seksuele opvoeding in die dagen 
trouwens zowat afgerond. En overtredingen werden met drie weesgegroetjes en een 
onzevader in de intimiteit van de biechtstoel afgehandeld.  
Of waren die priester-leraars van mening dat die zeer beperkte theoretische 
benadering van de geboden – eigenlijk verboden – nogal minnetjes was en achtten 
ze het hun pedagogische plicht om, via praktijklessen, de exacte locatie van dat 
‘gemoed’ aanschouwelijk te maken. 
 
Zo werd in de intimiteit ‘mijn kamer’ de kennis van de leerlingen – en die waren in 
colleges allemaal van het mannelijk geslacht – op een hoger niveau getild. 
‘Snaveltje toe’ zei de Uil en ‘Oogjes dicht’ sprak het Vaticaan. 
Tot de fabeltjes genadeloos doorprikt werden en de pupillen schoorvoetend verslag 
uitbrachten over diegenen die hun boekje en broekje op een hemeltergende manier 
te buiten waren gegaan. 
 
Het tv-programma ‘Godvergeten’ heeft ons nog eens met de neus op de feiten 
gedrukt. 
 
Op de feiten en op de vaak desastreuze gevolgen. 
In het programma wordt uitdrukkelijk naar de abdijschool in Dendermonde 
verwezen. 
 
 
 

Godgeklaagd 
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Het klinkt een beetje cynisch maar De Donder liep er college en nam in zijn boek 
ook een foto op uit 1958 van retoricastudenten en enkele van hun priester-leraars. 
Was dat nog het paradijs vóór de zondeval? 
 
Als oud-leerling van een school waar in de middelbare afdeling nogal wat priesters 
les gaven, heb ik me meer dan eens de vraag gesteld: is Norbertus aan de zondeval 
ontsnapt? 
Enkele leraars woonden op school of in de – ondertussen verdwenen – Bonte 
Mantelstraat. 
Als we ertoe uitgenodigd werden of zelf het initiatief namen, gingen we – mijn 
generatiegenoten en ik – dan met een bang hartje aankloppen bij een priester-
leraar?  
 
Een duivenkot zullen we het niet noemen, maar de kamer die we het vaakst in- en 
uitliepen, was die van onze ‘leider’. Zij die in hun ‘overgangsjaren’ tussen knapen- 
en mannenstem zaten en dus van de dagelijkse ochtendrepetitie vrijgesteld waren, 
werden verplicht tewerkgesteld op ‘den bureau’ van de eerwaarde.  
 
Op eigen initiatief klopte ik elke vrijdagmiddag aan bij mijn leraar geschiedenis. 
Hij las De Standaard en ik knipte er de filmrecensies van Maria Rosseels uit. 
(Als priester, echt waar, mocht hij – officieel – toch niet naar de bioscoop!) 
Diezelfde leraar nodigde me ooit uit in zijn optrekje in de Bonte Mantelstraat voor 
een ernstig gesprek waarvan de inhoud hier niet ter zake doet. Alles bleef bij ernstig 
en gesprek en veel klassieke muziek.  
  
Op een dag werd ik door de toenmalige directeur op het matje geroepen omdat hij 
enige bedenkingen had bij een brief die ik hem geschreven had. Ik pleitte daarin om 
ofwel de dagelijkse mis af te schaffen óf ze voor iedereen verplicht te maken dus 
ook voor de plantrekkers en foefelaars die ‘buiten de stad woonden’. (Nog maar net 
had ik de deur van Norbertus definitief achter me dichtgetrokken of de dagelijkse 
mis ging op de schop.) 
 
Omdat ik eens onterecht een ‘vier bladzijden tegen morgen’ had opgelopen, heb ik 
ooit bij een leraar muziek aangeklopt. Tevergeefs.  
Nooit werd in de gemelde gevallen mijn ‘gemoed’ op welke wijze dan ook op de 
proef gesteld. 
Alleen mijn longen kregen het soms zwaar te verduren. 
 
Niet zo heel lang geleden informeerde ik tussen neus en lippen bij generatiegenoten 
naar hún bevindingen omtrent eventuele Kammerspiele. Die genoten wisten weinig 
schokkende dingen te melden al hoorde ik wel het verhaal over een in de omgang 
uiterst minzame leraar die binnenskamers behoorlijk gewelddadig uit de hoek kon 
komen. 
 
Heeft God Norbertus dan niét vergeten of waren internaten meer voor de hand 
liggende broeihaarden voor bepaalde activiteiten? 
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Ik zal me steeds de zondagmorgen in de Heilige Geest blijven herinneren toen de 
‘kelkbom’ net gebarsten was en de priester – een jezuïet die nog af en toe de mis 
opdraagt – het altaar achter zich liet. 
Zoals het een ware herder betaamt, begaf hij zich tussen de schapen om in 
eenvoudige bewoordingen oprecht vergiffenis te vragen. 
Dat brengt me bij een andere jezuïet, auteur van een Latijnse spraakkunst. 
Het boek begint met een opdracht. 
‘Vir bonus nemini nocet’ 
Een braaf man schaadt niemand … 
  
Brief 
 
van de directeur van het St.-Hubertuscollege in Neerpelt, zoals afgedrukt in het boek 
van Vic De Donder 

 Beste ouders,  

 

 Hiermede sluiten wij weer een schooljaar af. 

 Mogen wij U vragen aandachtig de uitslagen van uw jongen na te gaan en   

hem er op te wijzen daar waar verbetering zich opdringt. 

 

 Wij kunnen niet nalaten bij de inzet der vakantie met alle aandrang U te   

 wijzen op de gevaren die uw jongen zullen bedreigen.  

 Het Collegereglement verbiedt ten strengste: 

    1  Het cinemabezoek, tenzij ‘films voor allen’ 

    2  Het zwemmen in gemengde groep.  

        Ook het tennisspel in gemengd gezelschap is niet zonder gevaar. 

 Ook andere gevaren bedreigen hem: gezelschap van jongens en meisjes;   

 onderschat ze niet. 

 Gij moet steeds weten waar en met wie uw jongen vertoeft. 

 Wilt gij enige zekerheid in al die kommer, vertrouwt u student toe aan een   

Katholieke Jeugdbeweging: K.S.A. of Scouts. 

 

 Wij hopen maar één zaak met U, dat uw jongen gaaf moge blijven. 

 

                   Met de meeste hoogachting,            

                  (handtekening van de directeur) 
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De zon was al een poosje achter de horizon verdwenen. Het beloofde weerom een 
zwoele avond te worden. Ik legde mijn leesboek op het bijzettafeltje, stond recht uit 
mijn tuinstoel en wandelde de tuin in. Deze trok al van bij onze aankomst ’s 
ochtends mijn aandacht. 
 

 

 
Het tuinpad  was met kleine witte steentjes 
bedekt. Het geluid van mijn voetstappen 
verstoorde blijkbaar enkele vogels. Wat me 
opviel was de symmetrische opbouw van het 
tuintje. Een strakke kruisvorm met in het 
middelste punt een stenen beeld op een 
oude arduinen pilaar. 
 
 
Ik zette voorzichtig een volgende stap en 
was verwonderd  door de enorme diversiteit 
aan planten, struiken, bomen, groenten en 
bloemen.  
 
 
Alle perken waren afgeboord met eenzelfde 
korte geschoren buxushaag. Net boven de 
haag waren –zowel naar links als naar 
rechts  - verschillende fruitbomen geleid.  
Een werk van jaren. De ene met smakelijke 
blozende appeltjes, de andere met kleine 
nog groene peertjes. 
 
In het groenteperk merkte ik verschillende 
tomatensoorten: Coeur de Boeuf, Green 
doctors, Cornu des Andes, Matina. Bij elke 
plant was de bijhorende naam aangebracht 
op een leien plaatje. Hun steunstok was 
voorzien van een klein bloempothoedje om 
verrotting van de stok tegen te gaan. 
 

 
In een zorgvuldig verstopt zinken bad dobberden enkele lelies in het troebele water. 
De bloemblaadjes hadden zichzelf al rustig toegedekt voor de aankomende nacht. 
 
 
 

De tuin 
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De twijgen uit een oude wijnrank hadden 
zich reikhalzend tot op de muur gehesen om 
vandaaruit wellicht de dag rond te genieten 
van elk straaltje zon. 
 
Petermunt, salie, venkel en look  groeiden 
weelderig door elkaar in een volgend perk. 
Enkele kleurrijke vlinders genoten van een 
achtervolgingsspelletje tussen de geurige 
bloemen.  
 
De tuin straalde rust uit. En dat deed deugd. 
Ik zette voorzichtig een volgende stap in de 
richting van de achterste muur tot ik ergens 
een fijn stromend watertje hoorde. Ik zocht 
en zocht. Tot ik plots een oud kraantje 
opmerkte tussen een weelderige struik vol 
passiebloemen. Onder het kraantje stond 
een oude tot aan de boord gevulde arduinen 
voederbak. Tussen de kleine waterplanten 
zwommen enkele goudvisjes vinnig door 
elkaar. 
 

 

 

 

En dan merkte ik een deur. Een deur in de achterste 
tuinmuur. Wat zou zich daarachter nog bevinden…  
De eigenaar van het pand had ons bij onze aankomst 
gewezen op  zijn twee oude schildpadden die ergens 
in de tuin woonden. Mogelijk hielden zij zich daar 
schuil… 
 
Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ik keek 
even om me heen of ik niet bespied werd. Het was 
ondertussen reeds schemerdonker. Ik keek nog even 
achterom en besloot de deur te openen.  
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Ik kwam terecht in een nieuwe tuinkamer en sloot de deur achter me. Van een 
verrassing gesproken. Een smeedijzeren prieeltje gaf twee stoelen een zalig 
onderdak. Met daarnaast een stenen bank die bedekt was met aardig wat mos. Het 
voelde aan als een vredig plekje. Achteraan in de tuin stroomde een klaterend 
beekje dat enkele afgevallen blaadjes en twijgjes met zich meevoer.  
 

 

Van de schildpadden was er geen 
spoor te vinden. Maar de ogen van 
enkele stenen beelden bekeken me als 
een indringer. Ik voelde me plots niet 
meer zo welkom. Een grote zwarte 
kraai streek neer op een stenen pot vol 
vetplanten. Ik schrok me een hoedje en 
vond het welletjes.  
 
Mijn nieuwsgierigheid had plaats 
gemaakt voor een ongemakkelijk 
gevoel. Ik voelde dat mijn hoofd zich 
wat dieper tussen mijn schouders 
genesteld had. Zo snel als ik kon 
opende ik de deur en verliet de enge 
tuinkamer. In mijn vlucht grabbelde ik 
de leesboek van het bijzettafeltje en 
vluchtte haastig naar binnen. 
 

 
Voor u beleefd in de tuin van B&B / La Borderie du Go La Rochelle / Nieul sur mer / 
Frankrijk. 
 
Advertentie 
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Lange titel … inderdaad.   Maar nu weet je 
tenminste al waarover Händel het zou gaan 
hebben: met name de “sinfonia” tot het derde 
deel van het oratorium Solomon.  Solomon, of 
Salomon, of Suleyman zoals die in de Koran 
heet. 
 
Händel vertelt het verhaal van een wijze koning 
zowat 900 jaar voor Christus in Israël met in 
het tweede bedrijf het gekende gekwetter van 
twee vrouwen die allebei één en dezelfde baby 
claimen.  Die koning krijgt het serieus op z'n 
heupen en velt zijn “Salomonsoordeel” door de 
kleine netjes te verdelen met z'n zwaard... nu 
ja, het blijft gelukkig bij een voorstel, want de 
“echte” moeder haalt snel bakzeil … Een 
vertelling die dus al eeuwen meedraait. 

 
Het derde bedrijf begint met de sinfonia (de lange titel is vele jaren later toegevoegd) 
over de intrede van een koningin uit Sheba.  Haar naam is ofwel Makeba, soms 
Nicaule, enfin Nicole dus. 
 
Händel was iemand met heel veel fantasie, want over zulke reis heb ik toch wat 
bedenkingen: 
 

1. Allereerst de plaats van vertrek: Sheba, of Saba, of … dat is een landgoed of 
streek in het huidige Ethiopië.  Of is het Yemen, daar zijn ze het nog niet over 
eens. 

2. Dan een koningin:  iemand van die categorie reist nooit alleen … voorbeelden 
genoeg (presidenten, koningen, EU-afgevaardigden, enz.)  Dus ongetwijfeld 
met een stoet aanhangers. 

3. Reisvoorzieningen:  met de bus ? Met vliegtuig, boot, auto, trein ?  Niks van 
dat alles.  De hele processie wandelt en strompelt te voet of te paard of te 
kameel. 

4. De afstand:  al eens op de kaart gekeken ?  Van Ethiopië naar Israël ?  Via 
Soedan, over Egypte, een bruggetje bij Suez ?  Dan naar Port Said, door de 
Gazastrook en eindelijk Jeruzalem ?  Dat mens moet met haar stoet maanden, 
ja, jaren onderweg zijn geweest. 

5. Bevoorrading:  wat voor een logistieke chaos moet dat zijn geweest om voor 
zo'n grote bende mensen en dieren eten, drinken (dorst moeten die gasten 
hebben geleden !), tenten, enz. mee te sleuren … 

 
 
 

  The Arrival of the Queen of Sheba   
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6. Als je bij iemand op bezoek gaat, dan breng je een cadeautje mee … Zo ook 
die madam van Sheba.  Of Salomon dat op prijs heeft gesteld is zeer de 
vraag, want de legende vertelt dat dezelfde cadeaus door drie andere Wijzen 
uit het Oosten veel later in een stalletje ergens in Nazareth werden 
aangeboden.  Kwestie van niet met lege handen op bezoek te gaan. Hebben 
die cadeaus daar dan ruim 900 jaar in Salomon zijnen kelder gelegen ? 

 
Alle gekheid op een stokje, Georg Friedrich schreef prachtige muziek en wat meer 
is:  de orkestratie van deze schitterende sinfonia lijkt zelfs op maat gemaakt voor 
“Musica con Gioia” met een mooie afwisseling tussen houtblazers en strijkers. 
En ja, Sheba is ook een poezenlekkernij ... 
 
In 't kort: geniet er van. Van de muziek hé !   
 
Noteer                            zondag 14 januari 2024 om 14u00  
 

Dienstencentrum Vesalius, Prins Kavellei 75, Brasschaat,. 
 

Inkom gratis. Meer info: 0484/263105. 
 
Iedereen welkom. 
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…de vloer van ons lokaaltje wel eens gewassen wordt met Duvel? 
 
…sommige leden dat een gevaarlijke situatie vinden, omdat ze het moeilijk hebben 
om bij ‘het blazen’ op de dagelijkse wegcontroles de jongens van de arm der wet te 
overtuigen dat ze geen bier dronken, maar gewoon één Cola zéro. 
 
…er sindsdien ook al een flesje water sneuvelde, zonder dat daaromtrent veel 
kabaal gemaakt werd. Alles went! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
…ons bestuur meldde dat ze – op alle 
fronten – op zoek was naar nieuwe 
leden. Het resultaat vind je op bijgaande 
foto! 
 

 
 
 
…datzelfde bestuur met enige trots meldde dat Johan nog zeker twee jaar onze 
dirigent blijft. 
 
…Johan op dat moment 50 jaar dirigent zal geweest zijn en dat hij ook daarna 
beloofde ons koor te dirigeren, tot er een opvolger is. 
 
 
 

Weet je dat … 
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…Veerle Janssens, de dochter van 
Karel Janssens zaliger en onze ex-
dirigent, van uitgeverij Vrijdag de vijfde 
druk kreeg van haar boek ‘Vrouw aan 
de piano’, te krijgen in elke degelijke 
boekhandel. 
 
…zij zelf ook aperitiefconcertjes geeft 
zoals op 3 maart om 11u in ’t Kerkske in 
Kapellen met het ensemble Triotique. 
 
 
…zij op haar blog het verhaal bracht 
van de lang genegeerde zwarte 
Amerikaanse componiste Florence 
Price onder de titel “Notities van een 
amateurpianiste”, nadat ze zelf op tocht 
ging naar pianocomposities voor één 
hand, omdat ze door een operatie zelf 
eventjes alleen met de ene hand kon 
piano spelen. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…ons eigenste Sint-Norbertuscollege – zonder het te 
weten – reclame maakte voor ons komende concert, 
want in een hoekje van de inkomhal wachtten een tafel of 
een paneel op een nieuwe bestemming, afgedekt door 
een ‘warm klein dekentje’. (zie foto) 
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…de hemelsluizen bewust werden open gedraaid op 1 september, alsof ze 
hierboven deelden in het verdriet dat Luc niet langer collega’s, kinderen en ouders 
mocht verwelkomen aan de schoolpoort. 
 
 
…het gek klinkt dat we ook in het onderwijs op 1 september begonnen met werken, 
nu er nog maar één lid actief is in deze sector. 
 
 
…onze koorleden met kritische bedenkingen op de volgende repetitie zullen 
luisteren naar de klanken die het koor Tosangana zal uitbrengen, nadat ze blijkbaar 
niet minder dan twee maanden met vakantie waren vertrokken. Wellicht om de 
teksten al van buiten te leren tegen het concert van 9 december. 
 
 
…de mannelijke leden van datzelfde koor nog een extra maand vrijaf kregen, terwijl 
de ZWK’ers zich ook tijdens de vakantiemaand de longen uit het lijf zongen. 
 
 
…onze vrienden Guy Davidson (Deurne), Guido Bontenakel (Wilrijk), Hugo De 
Maeyer ( Cantershof Hove) uitkijken naar een telefoontje of bezoekje van hun ZWK-
vrienden. 
 
 
…onze vrienden van de Chorale Caecilia op 19 november om 15u in de Kon. 
Elisabethzaal in Antwerpen uitpakken met een herneming van de ‘Canto General’, 
een muzikaal staaltje van Mikis Theodorakis op tekst van Pablo Neruda. 
 
 
 
…onze vrienden van de Onze-Lieve-Vrouw-
ten Drieën op vrijdag 20 oktober om 20u een 
orgelconcert verzorgen met Peter Van de 
Velde. 
 
 
 
…diezelfde vrienden peters en meters zoeken 
om bijkomende orgelpijpen, die de muzikale 
kleur van het orgel ten goede zou komen, te 
financieren. Meer info op: www.anna3.be . 
 

 

 
 

http://www.anna3.be/
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Zondag 3 september 2023 H. Geest – 22e zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
Zondag 1 oktober 2023 – 10u30 H. Geest – 26e zondag v/h jaar 

 
Woensdag 1 november 2023 – 10u30 H. Geest – Allerheiligen 
Zondag 5 november 2023 – 10u30 H. Geest – 31e zondag v/h jaar 
Zaterdag 11 november 2023 – 11u00 H. Geest – ZWK Gedachtenisviering 

 
 
 
 
 

Zaterdag 9 december 2023 ZWK-concert          “Onder een Dekentje” 
 i.s.m. pop-up koor Tosángana 

15u00 & 20u15 Zuiderpershuis – Waalsekaai 14, Antwerpen 
 
Werkten mee aan dit nummer:   
Guido de Graeve, Marc Coremans, Tony Ah Munn, Rik Neel, Raf Van Bortel, Johan 
Clerckx, Peter Somers, Luc Korthoudt, Martyn Smits, Ludo Engelen, Jenny Backx, 
Luc Deumens, Marcel Coppens (v.u.). 
 

 
 

En de toekomst … 
 

 

    Hou in het oog … 9 december 2023 
 

 

 

              Onze voorbije periode … 


