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Als je dit leest, zou Bart Vervoort net terug moeten zijn van een reis naar Shangai, 
waar hij zijn schoonfamilie ging bezoeken. Als er geen Covid geweest was, trouwens 
een jaarlijkse reis want de ouders van zijn Chinese vrouw Yi leven nog allebei en dat 
levert een mooie emotionele band op. 
 
“Weet je trouwens dat Yi eigenlijk blij en gelukkig betekent?” Je kan het slechter 
treffen in het leven. Eens op dreef blijkt Bart Vervoort een gezellige prater te zijn, die 
met veel plezier terug denkt aan zijn 50 jaren bij de ZWK en zeker ook aan zijn leven 
als vertegenwoordiger van Belgische en Nederlandse rederijen, gespecialiseerd in de 
import en export van en naar China. “Maar ik denk niet dat ik bij de ZWK bekend sta 
als een grote babbelaar,” zegt deze 62-jarige tenor met veel levenservaring. 
 
 

 
     

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Bart Vervoort:  
“Bij de zangers ben ik geen grote babbelaar” 

 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Als kerel van ‘het Zuid’ ging je bijna automatisch naar het Sint-Norbertuscollege 
in de Paleisstraat. 
 
Bart Vervoort: “Wij woonden aanvankelijk in De Braeckeleerstraat (over de families 
Tyck en Derkinderen), nadien eventjes in de Catharina Beersmansstraat, in de 
Tolstraat en de laatste decennia in de Meistraat. Ik heb nog mijn plechtige communie 
gedaan in de kapel van Sint-Jan-den-Doper, waar meneer Bourguignon me 
uitnodigde om misdienaar te worden en catechese te geven. 
 
Ik ging naar Sint-Norbertus tot en met de lagere middelbare, toen ik overstapte naar 
Sint-Lodewijk om er handel te volgen met later specialisatie scheepvaart.” 
 
Niet evident om dan toch nog bij de zangers te blijven… 
 
“Ik ben bij de zangers gekomen vanaf het derde studiejaar, omdat ook een groot deel 
van mijn vrienden daar toen deel van uitmaakten: Patrick De Maeyer, die nonkel 
moest zeggen tegen Hugo De Maeyer, Jan Mattheussen, Rudy Cop, Mario Van Praet, 
Eddy Van Herbruggen, Patrick Van Overloop… De meesten zijn onderweg 
gesneuveld, deels door familiale omstandigheden, deels ook door de nogal strikte 
aanwezigheidsregels bij de ZWK.  
 
Toen ik naar Sint-Lodewijk ging, werd ik vroegtijdig doorverwezen naar de 
mansstemmen en bleef ik tot op heden bij de tenors. Zeggen dat ik ieder jaar even 
vlijtig was qua aanwezigheden in die periode en kort nadien, is de waarheid geweld 
aan doen. Ik kreeg dan ook wel eens een verwittiging dat ik minder afwezig moest 
zijn, want dat anders het lidmaatschap wel eens kon opgezegd worden.” 
 
Wat weet je nog uit jouw jongste ZWK-tijden? 
 
“Met de maten uit mijn klas waren we op de woensdagen steeds present tijdens de 
spelnamiddagen in de school. Het was daar dat meneer Duysburgh ons opmerkte en 
zonder dat hij daarvoor bij ons thuis toestemming moest komen vragen, sloot ik 
automatisch aan bij de zangers. Nadien werd ik voorzanger en moesten we komen 
oefenen tussen 8u en 8u30. 
 
Hetgeen ik uit die periode nog heel levendig herinner, is dat ik op 29 maart 1973 van 
de tweede verdieping naar beneden gegleden ben vlak voor de repetitie van 8 uur. 
We deden dat regelmatig langs de leuningen van die marmeren trappen glijden, maar 
die dag ging het compleet mis. Ik liep een zware val op, ik heb vijf dagen in coma 
gelegen in het Stuivenbergziekenhuis en ook nadien ben ik nog drie/vier weken in het 
ziekenhuis moeten blijven. Het was een stevige klap met enkele operaties tot gevolg 
en aan mijn ellenboog kan je nog steeds de littekens vaststellen. Ik zat toen ik het 
zesde studiejaar bij Marcel Van Herbruggen als klastitularis.” 
 
Maar alles kwam goed en je maakte nog vele ZWK-activiteiten mee… 
 
“Absoluut. De vriendschap die er heerste onder mekaar was geweldig en ik maakte 
de kleine kampen mee en ik heb nog altijd heel goede herinneringen aan de 
trektochten langs de Semois of in Luxemburg. Er was de vierdaagse tocht in de 
paasvakantie en de achtdaagse wandeling in de grote vakantie.  
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We gingen dan wel eens slapen bij de boeren en de iets ouderen mochten dan wat 
langer opblijven, wat soms tot rare toestanden leidde. Als ik me goed herinner, 
hebben we toen op een ochtend één van onze leden terug gevonden toen hij nog op 
het kerkhof lag te slapen! 
 
Op het klein kamp werd ik mettertijd ingeschakeld in de keukenbrigade met o.a. Dré 
De Gezelle en Guido De Graeve. Heel plezant. Vooral omdat we al vroeg begonnen 
met onze ‘elfuurkes’ en twee borrels. Nadien gebeurde het wel eens dat er een pint 
bier in de soep belandde, maar mits eens goed te roeren, proefde niemand dat nadien 
nog.” 
 
Welke festiviteiten of activiteiten zijn je verder nog bijgebleven? 
 
“Onder leiding van Jos Willems maakten we soms grote fietstochten: naar Zeeland of 
het Vierlandenpunt. Ook tof! 
 
Wat ik eveneens nog herinner, is de opening van Radeske in Lichtaart. Dat was ook 
de eerste keer dat mijn ouders een activiteit van hun zoon echt meemaakten. Ze 
waren trots dat ik in zulke ‘jeugdbeweging’ was. 
 

 

Poppenkast heb ik amper een jaartje 
mee gedaan en verder beschouw ik als 
de mooie momenten zeker onze 
optredens in de opera: Lohengrin en 
Mathias der Mahler. Ook hebben we op 
het Vlaams Zangfeest meegezongen en 
zelfs tijdens de Night of the Proms. Ook 
een indrukwekkend optreden met Voice 
Mail in de Arenberg-schouwburg. En 
natuurlijk de opvoering van Mahlers 
tweede symfonie in Amsterdam. 
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Hoe beleef je het Gregoriaans? 
 
“Dat hoorde sinds het begin dat we kwamen zingen tot ons ‘repertoire’ en je bent 
ermee opgegroeid. Optreden in de kerken Sint-Jacob en de Heilige-Geest vond ik 
altijd sfeervol en het bevorderde ook onze samenhang. 
 

 

 
 
Vroeger hadden we om het jaar ook een 
kerkconcert, terwijl er in het andere jaar 
eerder vocale muziek gebracht werd. En ach, 
de tijden veranderen. Ook de kerkgang is 
veranderd, gemoderniseerd, maar er komen 
ook minder mensen naar de missen.  
 
 
 
Ik heb bij de zangers als dirigenten voor het 
Gregoriaans alleen Karel Janssens gekend, 
meneer Duysburgh, Dré Fordel, Jan 
Vermeersch en in 1975 heb ik nog Johan 
Clerckx weten beginnen.” 

 
Heb je een voorkeur voor een bepaalde soort muziek? 
 
“Niet echt. Het kunnen allerlei soorten muziek zijn. Als ik ze maar goed vind.” 
 
Over naar jouw beroepsleven. Hoe ben je in de maritieme sector beland? 
 
“Logisch. Omdat ik in Sint-Lodewijk de specialisatie ‘scheepvaart’ gevolgd had. Ik ben 
afgestudeerd in juni 1982 en in augustus 1982 had ik al een job. Ik werk dus al meer 
dan 41 jaar in die branche en ik werk er nog steeds graag.  
 
In de beginperiode waren de westerse rederijen op zoek naar trafieken met China. 
Import en export, ik heb me daarin ook verdiept en ik belandde o.a. bij Ahlers, maar 
het grootste gedeelte van mijn loopbaan bracht ik door bij de Nederlandse firma 
Spliethoff, bij wie ik hun vertegenwoordiger in Antwerpen werd. Niet zo’n heel grote 
firma. We hebben wel zo’n 50-tal schepen in de vaart, maar wij werken trouwens niet 
met containers omdat we er ook de schepen niet voor hebben. We hebben allen de 
zgn. conventionele schepen in gebruik. Maar we zijn wel erg gespecialiseerd: waar 
anderen niet naartoe kunnen of willen, daar gaan wij heen. Eigenlijk een zgn. niche-
markt.” 
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Waaruit bestaat jouw taak dan hoofdzakelijk? 
 
“Contacten leggen met mogelijke klanten, ernaar op zoek gaan en zorgen dat alles 
operationeel in orde is. Dus ook zorgen dat de boten binnen geraken in de haven, alle 
formaliteiten daartoe in orde brengen, goede contacten bewaren met de mensen uit 
de havendiensten, aan boord gaan, soms zelfs het personeel op de boten  hun loon 
betalen. Eigenlijk een redelijk gevarieerd werk.  
Wij werken in een klein, maar tof bedrijf met vier mensen en zeker zeven keer per 
maand een binnenkomend schip. Af en toe moeten we eens naar het hoofdkantoor in 
Amsterdam of naar klanten in het buitenland: Frankrijk, Duitsland…” 
 
Het is ook door die job dat je jouw huidige vrouw leerde kennen… 
 
“Ik was in 1990 getrouwd met mijn eerste vrouw en daar houden we een prachtige 
dochter Helena (34) aan over, die ik nagenoeg nog elke week zie. Maar toen ik Yi in 
1997 ontmoette, bleken we gezamenlijke interesses te hebben, ze sprak vrij goed 
Engels en ze werkte aanvankelijk voor een Chinese rederij, om uiteindelijk bij Casco 
Shipping te belanden in België. Die firma werkt dan weer wel met containers, zeven 
dagen op zeven. De voorbije weken kwamen hier schepen voorbij uit Canada, Turkije, 
noem maar op. En zo zijn onze contacten gegroeid en we zijn uiteindelijk in China 
getrouwd. Op die manier ben ik intussen zelfs plus-opa.” 
 
Er wordt hier dikwijls een negatief beeld opgehangen van China, maar is dat 
ook werkelijk zo? 
 
 
“Helemaal niet. Het zijn heel gewone mensen 
zoals jij en ik. Het devies dat ik er kreeg, was dan 
ook: ‘Doe gewoon normaal’. Reizen doorheen 
China levert ook geen enkel probleem op. Heel 
soms is er een controle, b.v. in de buurt van het 
Oeigoerengebied, waar een islamitische 
minderheid woont. Daar ben je niet dadelijk 
welkom. Maar ik heb intussen al heel veel van 
China gezien en ik vind er mijn draai wel. Zo 
hebben we ooit een tocht van zo’n 5000 
kilometer gemaakt van aan de grens met 
Pakistan tot in Shangai, doorheen een prachtige 
natuur. Je hebt er wel een speciaal rijbewijs 
nodig.” 
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Je hebt echt al wel een stukje van deze aardbol gezien… 
 
“Klopt. Heel veel landen in Azië: China dus, maar ook Singapore, Japan, Vietnam, 
noem maar op. Verder gingen we ook op reis naar de Verenigde Staten, Cuba, de 
Dominikaanse republiek… Allen Zuid-Korea ontbreekt nog op onze ‘bucket list’.  
Ik heb ook ooit meegedaan aan een tocht met de Toearegs in Afrika, dat is een 
avontuurlijke trip met allemaal wagens doorheen de streek van de Sahara. Ik was 
daar de enige blanke en we moesten daar temperaturen van meer dan 50 graden 
doorstaan.” 
 
 
Intussen zal ook wel het leven in de maritieme sector veranderd zijn? 
 
“Net zoals dat gebeurt in de rest van de samenleving of de cultuur, ontsnapt ook de 
maritieme sector daar niet aan. Vroeger gingen we met de klanten meer naar cafés, 
zoals de gekende Gaarkeuken 110 en daar werden soms overeenkomsten afgesloten 
op de achterkant van een bierkaartje. Die afspraken werden nadien ook nagekomen. 
Tegenwoordig proberen ze mensen bij mekaar te brengen in zgn.  
get-to-gethers, maar dat gebeurde vroeger dagelijks zonder dat er daarvoor moest 
afgesproken worden.” 
 
Wat hoop je dat de toekomst nog in petto heeft voor jou? 
 
“Wij trekken er graag op uit, gaan graag dingen bekijken. Op reis gaan dus. Indië zegt 
me eigenlijk niet zo veel, maar Zuid-Korea moet ooit nog wel eens lukken. En 
misschien Zuid-Afrika. Ach, er zijn zo veel mooie dingen te zien in de wereld. De 
prachtige natuur van Zuidoost Azië, het mooie China, Taiwan, het wondermooie 
Halong Bay in Vietnam… 
 
Maar ik ben ook geboeid door de geschiedenis van mijn eigen stad, Antwerpen. Ik 
lees daar veel over. Ook over de recente geschiedenis van Antwerpen. Hier kan ik 
ook best een tijdje in ronddwalen.” 
 
Klassieke vraag: hoe zie je de toekomst van de ZWK? 
 
“Ik verwachtte die vraag. Momenteel gaat het nog steeds goed, vind ik. Maar hoe zal 
de Wandelkring eruit zien binnen b.v. tien jaar. Voor Radeske hebben ze daar ooit 
een werkgroep voor opgericht. Maar ik zie toch regelmatig nieuwe leden opduiken. 
Als dat in een nog sneller tempo of in grotere getale gebeurt, dan zie ik het nog niet 
zo somber in.” 
 
Nog andere onvergetelijke herinneringen of wensen? Ben je eigenlijk een 
anglofiel? 
 
“Ik ben helemaal geen anglofiel, maar ik beleefde nog wel een unieke week met het 
bezoek aan een professionele collega in Glasgow. Het moet zo wat de enige week 
van het jaar geweest zijn, dat het in Schotland niet regende. Vele wandelingen 
gemaakt in de Highlands en wilde het toeval toch niet dat het daar op dat moment de 
Highland Games waren met allerlei gekke proeven op het programma. Om niet te 
vergeten. 
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Toch vond ik b.v. ook New York heel speciaal. Ik 
vond dat je daar een bepaalde sfeer ervaarde, die 
deed denken aan de liederen van Frank Sinatra. 
En natuurlijk mag ik Shangai niet vergeten, het 
nieuwe New York.  
 
Je vertelde me dat er in het Centraal Station van 
Antwerpen een speciaal beeld stond dat de goede 
samenwerking symboliseerde tussen de 
havensteden Antwerpen en Shangai. Dat wist ik 
niet. 
 

 
Als ik binnen enkele jaren met pensioen ga, wil ik misschien nog wel eens naar 
plaatsen trekken waar goede collega’s wonen. Ik ben niet zo’n grote babbelaar, maar 
ik heb veel contacten over heel de wereld. In Amsterdam heb ik ooit met collega’s de 
Grachtenrondvaart gedaan. Ook het bezoek met de ZWK aan Amsterdam en het 
Concertgebouw blijf ik zeker onthouden, maar ook de kroegentocht met collega’s met 
een privé-boot. En daar wil ik zeker vele nieuwe ontdekkingen of avonturen aan 
toevoegen, zolang de gezondheid het hopelijk nog lang toelaat.” 
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De hoofdredacteur van dit blad is constant op zoek naar stukjes ‘liefst met een link 
naar ZWK of minstens naar muziek’. 
Laten we het dan eens hebben over Gazet van Antwerpen. 
Ik ben niet bepaald een fanatieke lezer van de krant. 
De online versie met de rubriek ‘gebroken armen en benen’ – zo werd die destijds 
genoemd – volstaat voor mij. 
Nee, een zekere Bart De Wever ligt aan de basis van deze bijdrage. 
U kent hem wel, de welbespraakte burgemeester van de belangrijkste stad van dit 
land en ver daarbuiten die, neem het van mij aan, ook in Franstalig België op enig 
respect mag rekenen. 
En nee, ik wil het zeker niet hebben over zijn politiek discours en daarmee in het – 
onzalige – spoor treden van Krabbels-auteurs die in vroegere tijden ongegeneerd 
ferme politieke standpunten in het tijdschrift innamen. (Die waren zonder uitzondering 
Vlaams – Christelijk of omgekeerd, maar toch.) 
Bart heeft niet alleen een radde tong, hij kan ook schrijven. 
Zijn politieke geschriften laat ik aan mij voorbijgaan. 
Die zijn hoofdzakelijk geschreven voor zijn achterban en politieke analisten. 
Ik behoor tot geen van beide groepen (dus toch politiek …!) 
Maar, net zoals zijn broer Bruno, is Bart ook historicus. 
Als die man nu eens gewoon les zou geven, dacht ik na de lectuur van zijn boek ‘Het 
verhaal van Antwerpen’. Hij schreef het samen met een co-auteur, maar die noemt hij 
in de inleiding zijn ‘researcher’. 
Het boek is geen chronologische geschiedenis maar een thematische.  
Zo behandelt hij in het hoofdstuk ‘Polariserende pers’ uitvoerig het wel en wee van de 
krantenwereld in zijn ‘Koekenstad’ zoals hij ze meer dan eens liefdevol omschrijft. 
Het verhaal begint uiteraard in de negentiende eeuw nadat België onafhankelijk werd. 
 
De Frut dus. 
De bijnaam van de krant was vaak onderwerp van heel wat speculaties. 
Maar op gezag van BDW geven we u de definitieve versie. 
Het Laatste Nieuws, kon het niet nalaten om haar grote rivaal Gazet van Antwerpen 
met de regelmaat van een klok te bedenken met allerlei minder fraaie omschrijvingen 
als het ‘onnozele Frutterke’ of ‘smerige Frutterke’ waarbij dan vooral verwezen werd 
naar de blijkbaar nogal slordige en smakeloze lay-out van uit de begindagen van de 
krant. ‘Frut’ verwijst dan uiteraard naar vleesresten of gehakt. 
Die rivaal noemde Gazet van Antwerpen ook wel eens smalend de ‘japgazet’,  
de krant van de ‘japneuzen’ zoals de katholieken in ‘t Stad genoemd werden (en 
worden?). 
Ik herinner me dat mijn vader, al zat zijn zoon op een school van de ‘japneuzen’, ook 
niet karig was in het gebruik van het woord. De – allesbehalve katholieke – Japanners 
die men wel eens in die dagen in het havenkwartier kon aantreffen, zouden de 
naamgevers geweest zijn. 
Die dagen, dan spreken we over eind negentiende eeuw. 
 
De Antwerpenaar die per se een plaatselijke krant wou lezen, kon kiezen tussen twee 
kranten: de liberale Le Précurseur en Het Handelsblad. Ze waren vooral bestemd 

Een stukje 
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voor een publiek met ietwat niveau zullen we maar zeggen. Dat was minder het geval 
voor de Brusselse – liberale – Het Laatste Nieuws en de socialistische Vooruit die in 
Gent verscheen. 
Er was dus duidelijk nood aan een, liefst goedkope, krant voor de man én de vrouw 
van de straat. 
Er werd druk onderhandeld, maar met de parlementsverkiezingen van 1892 in het 
vooruitzicht mocht er niet te veel ‘gesemmeld’ worden en zoals altijd waren de centen 
het grote probleem. 
De oud-legerofficier, drukker én prominente katholiek Napolitaan Van Os had wel 
centen, maar zijn geduld was duidelijk op en verdere onderhandelingen konden hem 
gestolen worden. 
En zo geschiedde het dat op 3 november 1891 de eerste Gazet van Antwerpen 
verscheen aan de schappelijke prijs van 2 centiemen. 
Nadat Van Os nog andere katholieken met centen over de streep had getrokken, 
werd in maart 1893 De Vlijt opgericht, later opgegaan in Mediahuis. 
En de ‘Frut’ scoorde en dat schoot in het verkeerde keelgat van de liberalen. 
Van zodra de voor hen minder gunstige resultaten van de verkiezingen van 1892 
bekend raakten, trokken ze de straat op ten voordele van orderboekjes van 
glazenmakers. Heel wat katholieke stamcafés en ook het Sint-Jan Berchmanscollege 
werden toekomstige klanten. 
Burgemeester Leopold De Wael had het gebouw van Gazet van Antwerpen in de 
Nationalestraat extra laten beveiligen door … twee politieagenten. Ook Van Os hield 
een oogje in het zeil en toen de eerste ruiten sneuvelden, trok hij meteen zijn pistool 
met een gekwetst liberaal been als gevolg. 
Geweld zou de krant nog meer gebruiken. Mentaal dan. 
Want vanaf dag één stak ze haar aversie voor de joden niet onder stoelen of banken. 
Zonder enige schroom werden ze omschreven als ‘vreemd gebroed’ en de Antwerpse 
schepen Louis Strauss moest het doen met ‘liberale duitsche smous’. 
De Wever schrijft: ‘De fixatie van de redactie van Gazet van Antwerpen op joden 
verminderde niet. Want toen in 1897 De Nieuwe Gazet gesticht werd, stond het 
schuim in de Nationalestraat op de journalistieke lippen.’ Ze werd daar prompt 
bedacht met de niet mis te verstane titel ‘De Nieuwe Jodengazet’!  
Uiteraard liet De Nieuwe Gazet ook haar tanden zien en had het over de 
‘bibberventen van de Frut’ en de ‘rioolwroeters uit de Nationalestraat’. 
Het bekvechten moe sloten de beide kranten uiteindelijk een ongeschreven pax 
media met elkaar. 
Gazet van Antwerpen noemde zijn concurrent de ‘Slaapmuts’ en zou zelf tot op de 
dag van vandaag zijn eretitel ‘Frut’ behouden. Bepaalde uitlatingen van de krant 
zouden de dag van vandaag niet meer kunnen. Maar nergens heeft De Wever het 
over enige vorm van juridische interventie om de krant een beetje bij de les te 
houden.  
Niet ter verontschuldiging, wel als ‘andere tijden, andere zeden’: in die dagen werd in 
Frankrijk de – joodse – legerofficier Dreyfus van spionage beschuldigd, veroordeeld 
en verbannen.Ten onrechte bleek later. Dat ‘joodse’ was er voor de meeste Fransen 
teveel aan. 
 
Voor de goede orde: van 1947 tot 1949 was ene Corneel Staes, medestichter van het 
blad dat u leest, hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen. 
En toen hij nog studeerde, liepen we ‘s avonds wel eens in de Nationalestraat Marc 
Spoelders tegen het lijf. Van de ‘Frut’ werd ondertussen een foutloos parcours 
verwacht. Daar zorgde Marc voor. Tenminste wat de spelling betrof. 
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Sinds Donald J. Trump op het politiek wereldtoneel verscheen, werd factchecker een 

beroep met aanzien. Op de website van CNN kon men bij manier van spreken minuut 

na minuut volgen welke onwaarheden, verzinsels of gewoon leugens hij weer 

verkondigd had. 

Trouwens ook Biden tussen haakjes ontsnapt niet aan de checkers. 

Zelfs Krabbels wordt met argusogen gelezen en dat is maar goed ook. 

Zo maakte een koppel ogen met standplaats Schoten er mij op attent dat de priester-

leraars van Norbertus destijds in de Langegang en niet in de Bontemantelstraat 

logeerden zoals ik in mijn artikel ‘Godgeklaagd’ beweerde.  

De Bontemantelstraat! Waar zou die dan wel liggen vroeg de lezer zich af. 

Zeer terecht overigens, want ze ‘ligt’ niet meer maar ze ‘lag’. 

Hoe kon ik dan – zelf bekend als een soms pietluttige corrector – zo nonchalant 

omgaan met het stratenplan van Antwerpen? 

Let op, het gaat hier om een vergissing, niet om een pertinente leugen bedoeld om de 

lezers om de tuin te leiden. 

Al wil ik mijn pad niet schoonvegen, het gaat hier om een begrijpelijke vergissing. 

 

Dit was mijn antwoord aan de factchecker. 

 

Langegang, uiteraard. 

Dat woord maakte destijds zelfs deel uit van onze dagdagelijkse woordenschat. 

Maar hier hebben de nare herinneringen van mijn ouders het gehaald op de feiten. 

‘De bom op de Bontemantelstraat’. 

Met dit verhaal werd ik constant om de oren geslagen. 

En dat doet wat met een kind van wie het bedje op iets meer dan een zucht –  

Sint-Jorispoort – van het inferno stond. 

Ook Greeve komt in beeld. 

Op zondag 29 oktober 1944 viel die V-bom in de buurt van zijn woonplaats die hij 

‘Lange Gang’ noemt. In zijn oorlogsdagboek schrijft hij: ‘Pompiers en Passieve 

Luchtbescherming sloegen de Bontemantelstraat in.’ (pagina 194) Die straat lag daar 

duidelijk in de buurt en werd door de bom letterlijk en figuurlijk van de kaart geveegd. 

‘De kinderen van de oorlog’. 

Misschien wordt het tijd voor zo’n programma. 

Voor wij definitief van de kaart geveegd zijn. 

 

(Ik deed uiteraard ook nog de groetjes aan zijn lieve echtgenote, een leeftijdgenote 

met amper twee dagen verschil, die in die dagen een paar kilometer verder van het 

inferno ook rustig in haar bedje lag te slapen.) 

 

 
 

Rechtzetting 
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Jos Tyck:  

 

 
 

“Jammer dat er geen 
overgangsperiode was” 

 

 
 
 
 

Meer dan 37 jaar was ex-Wandelkringer Jos Tyck de stuwende kracht en de 
organisator van de Berchemse Sinterklaasstoet, die normaal gezien in de loop 
van november moest plaatsvinden. Helaas, de hogere instanties vonden vanuit 
hun ivoren toren allerlei administratieve pesterijen, waardoor een nieuwe editie 
dit jaar niet meer kon plaatsvinden. 
 
Mocht de landingsbaan van de luchthaven van Deurne 200 meter langer 
geweest zijn – richting Berchem dan natuurlijk – dan had een stoet volgens de 
nieuwe regeltjes wel kunnen plaatsvinden, want volledig op Berchemse bodem. 
Kortzichtigheid kent geen grenzen.  
 
Jos Tyck is niet verbitterd, maar wel teleurgesteld. Maar zijn creatieve geest is 
al met andere plannen bezig en dus horen we de komende jaren nog wel 
waarmee hij zich dan zal bezig houden. 
 

 
 
 

  

  Na 37 jaar geen Sinterklaasstoet meer in Berchem. 
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Jos, leg eens uit waar het is misgelopen? 
 
Jos Tyck: “ Toen we begin 2023 onze facturen binnen brachten over de 
afrekening van de stoet van vorig jaar – nooit een probleem geweest – en er 
ons nieuw budget bijvoegden voor de stoet van dit jaar, kregen we al te horen 
dat er misschien enkele veranderingen op til waren. We voelden dus al 
nattigheid. 
 
Begin april bleek dat de stad Antwerpen – boven het hoofd van Berchem dus – 
een nieuw evenementenkader had samengesteld. Eén van de eerste dingen die 
ons trof, was het verbod om reclame te maken in onze stoet. Dat betekende 
voor ons een verlies aan inkomsten van zo’n 5000 tot 6000€. 
 
Tweede punt was dat de stoet volledig op het grondgebied van Berchem moest 
plaatsvinden en de Sint doen landen op het vliegveld van Deurne was dus 
uitgesloten. We hebben dan nog even een andere datum overwogen, maar dan 
zaten we dicht tegen de examenperiode van een aantal medewerkers en in een 
periode dat de kans op slechter weer groot was. Nochtans stonden al onze 
wagens klaar, maar er was – gelukkig – nog niks getekend. 
En dan was er nog een derde punt – dat we alleen mondeling via het district 
Berchem te horen kregen - : de deelnemende groepen moesten allemaal uit 
Berchem komen. Dus geen majoretten, dansgroepen of fanfares meer uit 
Deurne, Mortsel, Luchtbal of Wilrijk. En dan hebben we op 30 augustus 
besloten dat er dan beter geen Sinterklaasstoet kon plaatsvinden.” 
 
Het gebeurde allemaal een beetje boven jullie hoofden? 
 
“Inderdaad. Met alle organisaties uit het verleden en met mijn verbondenheid 
met nog een aantal andere verenigingen en organisaties, konden ze me gerust 
hebben ingeschakeld als ervaringsdeskundige (lacht). Ik was het zeker niet beu 
en samen met mijn zoon (45), mijn familie en vele vrienden en kennissen 
hadden wij een groep bij mekaar gebracht, die ons nog vele jaren in staat kon 
stellen een Sinterklaasstoet te organiseren. We hadden trouwens al concrete 
plannen voor enkele kleine veranderingen tijdens de volgende drie jaren. 
 
Het ergste vind ik eigenlijk dat ze ons geen overgangsperiode gunden.” 
 
En daar zit je dan met alle wagens, kleren en decors… 
 
“Inderdaad. We kunnen alleen maar hopen dat eventuele andere organisatoren 
dat allemaal willen over nemen. Er zijn in onze provincie nog Sinterklaasstoeten 
in b.v. Turnhout, Herentals, Malle… Afwachten dus.” 
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Doen jullie echt alles weg? 
 
“Er bestonden in Berchem ook nog drie reuzen: Jules Pilot (verwijzend naar de 
piloten op de luchthaven van Deurne), Miss Groenenhoek (een wijk in 
Berchem) en de meest bekende Tuur de Slijkschepper (naar de mensen die de 
puttekes kwamen schoon maken). Zij vormen de Berchemse Reuzengilde en 
daar werkten we altijd mee samen, ik ben daar zelfs de secretaris van. Het is nu 
de bedoeling om met al onze medewerkers te helpen om de Berchemse 
Reuzen meer in de kijker te zetten. Dat kan met lokale acties, waar ze eerder 
passief kunnen opgesteld worden in de buurt, of bij buiten-Berchemse 
activiteiten. Dat gebeurde b.v. al in Wenduine, in Zele en we zijn ook al in 
Limburg geweest.” 
 
 

 
Een oproep 
 
De Berchemse Reuzengilde wil eventueel nog uitbreiden en ze zoeken b.v. 
voor de wijken Pulhof, Brilschans… een typische naam voor een (nog te 
maken) reus in die buurt. Ideeën van al onze lezers welkom op 
0486/157660. 
 

 
De Berchemse Sinterklaasstoet genoot toch aanzien bij de bewoners… 
 
“Natuurlijk. Als ik beelden bekijk van Antwerpen en Nederlandse steden, dan 
zie ik overal naderbarelen opgesteld staan. Bij ons was dat niet. In al die jaren 
hebben we nooit een ongeval meegemaakt dankzij de politie en onze stewards. 
Bij ons waren Sint en Piet gemakkelijk benaderbaar, snoep en fruit voor de 
toeschouwers waren publiekslokkers, de toegang was altijd gratis en ik sta zelfs 
als Sint op foto’s met moslimvrouwen uit de buurt. 
 
Want onze stoet was ook de weerspiegeling van hetgeen er leefde aan 
bevolkingsgroepen in Berchem en de manier waardoor op een ludieke, speelse 
manier de integratie automatisch toegepast werd.”  
 
Heb je er geen traan om gelaten? 
 
“Dat nu ook weer niet. Natuurlijk is het spijtig, maar ik ben intussen 70 
geworden. Ik deed nog wel het ontwerp, de administratie en het financiële luik. 
Ik ben blij dat ik dat allemaal heb kunnen achter laten voor mijn vele vrienden 
en familie zonder dat er een tekort was. Ik dank in het bijzonder mijn vrienden 
als Guido Bresseleers (garage overgenomen door Van Mossel), fotograaf Eddy 
(intussen met pensioen) en ondervoorzitster Suzy Wuyts, de handelaars van de 
Gitschotellei en Hart van Berchem, die me constant in al die jaren zijn blijven 
helpen. Misschien kunnen alle andere medewerkers nu met een vernieuwd 
enthousiasme werken aan een grotere bekendheid van de Berchemse reuzen.” 
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Nog anekdotes uit die voorbije 36 jaren? 
 
Ach, er zijn er zovele. Eén keer heeft een Marokkaans meisje van ongeveer 
negen jaar me eigenlijk wel geraakt. ‘Sinterklaas, waarom kom je niet bij ons 
langs?’ vroeg ze. Meer dan ‘we werken eraan’ heb ik toen niet kunnen 
uitbrengen. Maar het was wel een motivatie om de stoet in stand te houden. Dat 
het ooit zou stoppen, weet je wel, maar niet dat het zo bruusk zou gebeuren.” 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Advertentie 
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                    Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 

Het bestuur en de leden van het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus nodigen u 
vriendelijk uit, samen met hen te komen bidden voor de overleden leden, 
familieleden en sympathisanten. 

 

Zoals vorig jaar gaat deze viering door in de parochiekerk van de H. Geest 
Mechelsesteenweg 135, op zaterdag 11 november 2023 om 11 uur. 

 

 
 

Napraten kan in de ontmoetingsruimte van de kerk. 
 
We herdenken tijdens de viering de overledenen van de voorbije periode. 
 

 
Mevrouw Hennie Hollander, weduwe van Jac Smits 
 
De heer Willy Clerckx, echtgenoot van Danielle Doyen 
 
De heer André D’Hollander, echtgenoot van Mira Martinez-Garcia 
 
Mevrouw Irma Leys, weduwe van Bert Korthoudt 
 
Mevrouw Julienne Van de Poel, weduwe van Henri Breugelmans 
 
Mevrouw Tinne De Vos, levenspartner van Frans Leysen 
 
Mevrouw Lizy Malomgré, weduwe van Maurits Van Dael 
 
De heer Jan Van Herbruggen, echtgenoot van Annie Peeters, 
 
Mevrouw Vera Verelst, echtgenote van Dirk De Graeve, 
 
Mevrouw Jacqueline Gielis, weduwe van Karel Dierckx, 
 
Mevrouw Maria Hoes, weduwe van Fons Govaerts 
 
 
 

 

 
 
            HEER, GEEF HEN DE EEUWIGE RUST 
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…er bij de bassen alerte jongens rondlopen? Toen de gastdirigente van ons 
concert de bassen vroeg om iets meer enthousiast te zijn en er niet bij te lopen 
als kabouter Plop, antwoordde er eentje heel gevat: “Maar ik word daar zo moe 
van!”  
 
…een ander lid van onze kring redelijk opvallend in beeld kwam bij de TV-reeks 
‘Het Huis’, waarin Hugo (van Nicole en Hugo) onverwacht gewekt werd door 
een 70-koppig koor dat onder zijn venster ‘Goeiemorgen, goeie morgen’ kwam 
zingen. Goed kijken naar de foto ergens tussen de tweede en derde rij rechts. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
…datzelfde koorlid (en sommige dagen zelfs nog een 
tweede zanger) te zien en te horen is tijdens het 
feeërieke klank- en lichtspel ‘De grote Schijn’, in het 
Rivierenhof in Deurne. Tot de tweede helft van 
november! Niet te missen! 
 
 

 

Weet je dat … 
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…pientere geesten beginnen vrezen voor de drankzucht van genoemde zanger, 
want ‘op verplaatsing’ zagen sommigen hem zowaar twee blikjes Cola Zero 
achter de kiezen kappen. Als dat maar goed eindigt! 
 
…er tevredenheid heerst over de samenwerking met Tosàngana, al spreken 
sommige zangers wel een tikkeltje anders intussen. ‘Joe, joe, da koer gebruikt 
soems roere woerden.’ 
 
…de genaamde GW verzocht wordt na de repetities in de juiste jas te kruipen, 
ook al is de kleur gelijkend. 
 
…we onze vrienden Guy Davidson (Deurne), Guido Bontenakel (Wilrijk) en 
Hugo De Maeyer (Hove) zeker niet vergeten. 
 
…onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever wel bijzonder actief 
zijn in november. Op 1, 2, 4, 5, 11 en 12/11 kan je een najaarstentoonstelling 
bewonderen van Indra Laevens, een fotoreeks omtrent Wereldoorlog 1. 
 
…er op 10 november om 20u rond dit thema in dezelfde kerk een muzikale 
vertel-mozaiek gecreëerd wordt met medewerking van Les Voix Perdues onder 
de titel ‘Scenes of Sound & Silence’. 
 
…alweer in de weekkapel van Sint-Anna-ten-Drieën drie spreekbeurten 
gegeven worden rond het onderwerp ‘Rusland en de Russische ziel’ met op 
9/11 Jan Balliauw, op 16/11 Emmanuel Waegener en op 23/11 Jan Wouters, 
telkens met aanvang om 20u. 
 
…er zelfs gezongen wordt door het A-koor o.l.v. Patrick Windmolders op 18/11, 
zowel in het SAC als in de kerk met op het programma Dido & Aeneas van 
Henry Purcell en het Requiem van Fauré. 
 
…ook onze vrienden van VocAmuze uit Burcht op 25/11 om 20u een concert 
geven onder de titel ‘Sing Gently’ in de kerk van Bazel met werk van 
Beethoven, Eric Whitacre en Ola Gjeilo. Tickets 20€ (drankje inbegrepen) bij 
tickets@vocamuze.be. 
 
…we best zo snel mogelijk tickets boeken voor ons eigen concert met 
Tosàngana op 9 december om 15u en om 20u15, want op is op. Zie 
bijhorende flyer. 
 

mailto:tickets@vocamuze.be
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Zondag 1 oktober 2023 H. Geest – 26e zondag v/h jaar 

 
 
 
 
Woensdag 1 november 2023 – 10u30 H. Geest – Allerheiligen 
Zondag 5 november 2023 – 10u30 H. Geest – 31e zondag v/h jaar 
Zaterdag 11 november 2023 – 11u00 H. Geest – ZWK Gedachtenisviering 

 
Zondag 3 december 2023 – 10u30 H. Geest – 1ste zondag v/d advent 

 
 
 
 
 

Zaterdag 9 december 2023 ZWK-concert         “Onder een Dekentje” 
 i.s.m. pop-up koor Tosángana 
  

15u00 & 20u15 Zuiderpershuis – Waalsekaai 14, 
Antwerpen 

 
Werkten mee aan dit nummer:   
 
Guido De Graeve, Peter Somers, Luc Deumens, Jenny Backx, Bart Vervoort, 
Tony Ah Munn, Rik Neel, Luc Korthoudt, Ludo Engelen, Jos Tyck, Peter Claes, 
Johan Clerckx, Marcel Coppens (v.u.) 
 
 

 

En de toekomst … 
 

 

    En kom je ook luisteren ?   9 december 2023 
 

 

 

              Onze voorbije periode … 


