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Wie zondag nog eens een bezoekje brengt aan Huize Radeske in Lichtaart, ontmoet 
ze zeker: Kachiri Faes en Adriaan Rylant, sinds een dik jaar de huisbewaarders van 
het ‘buitenverblijf’ van de ZWK. 
Als we enkele weken voordien op het domein toekomen, is Adriaan het gras aan het 
plukken, dat tussen de kasseien van de inkomruimte opdoemt, terwijl Kachiri net de 
was heeft buiten gehangen. Maar we komen hier niet voor een controle; we willen 
gewoon hun ervaringen nadat ze één jaar geleden de stad en café Vrij België achter 
zich lieten en uitweken naar ‘de stille Kempen’. De conclusies blijken mee te vallen. 
 
 
  

 
   

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Kachiri en Adriaan zoeken op Radeske balans 
tussen goede groepsbegeleiding en hun eigen leven 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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“De eerste groep die we vorige zomer ontmoetten, bleek wel een pittige 
kennismaking te zijn. Ze hielden zich moeilijk of moeizaam aan de afspraken en de 
opkuis bleek ook niet hun sterkste kant te zijn. Langs de andere kant was dat een 
goede les voor de toekomst om tot goede afspraken en controles te komen met de 
groepen die nog volgden in de zomer,” klinkt het eenstemmig bij het duo. 
 
En nadien ging het veel beter? 
 
Adriaan: “Het is bij de groepen die nadien kwamen heel goed meegevallen. Bij velen 
was het ook niet de eerste keer dat ze langs kwamen. Bij ons vonden ze enkele 
andere regels en accenten. Dat was soms een beetje zoeken. Maar sommige 
dingen kan je ook niet altijd vooraf inschatten. Soms had je onverwachte, 
wisselende omstandigheden, en dan konden ze zich meestal wel vinden bij onze 
alternatieven. Al moeten we toegeven dat we de eerste dag na de zomerkampen 
even moesten bekomen en uitrusten van alle drukte.” 
 
Kachiri: “Maar in de stillere periodes of in de winter is dit ook een fijne plaats voor 
sommige mensen om tot rust te komen. En we hebben ook al studenten uit het 
Leuvense op bezoek gekregen, die hier komen blokken in een rustige, 
gestructureerde omgeving.” 
 
Jullie missen de stad dus niet? 
 
(kijken mekaar even aan met een ontwapenende glimlach) “Dat gebeurt wel eens, 
maar dan springen we snel de trein op en gaan we naar een restaurantje, een café, 
een bioscoop… Toegegeven: in Antwerpen heb je een hele reeks opties, terwijl je 
hier wel eens je best moet doen om te ontdekken waar er ergens iets te beleven 
valt. 
 
Maar we hebben ook een reeks 
vrienden uit de stad, soms met 
kindjes, die het zalig vinden om 
hier eens langs te komen. En 
zeker die kindjes vinden het tof 
om op bezoek te komen in het 
bos of de boerderij van Kachiri en 
Adriaan. En in onze hof kunnen 
we ook lekker ontspannen. Nooit 
gedacht dat we er zo veel energie 
in konden steken. En hier rust 
vinden, is allicht één van de 
grootste kwaliteiten van Radeske. 
Misschien moet die factor nog iets 
meer benadrukt worden.” 
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Zijn er soms ook groepen teleurgesteld? 
 
“Het valt ons op dat de leiding van zulke groepen dikwijls nog heel jong is en soms 
wel eens ervaring mist. Ze komen hier dan toe zonder dat er iemand een bal bij 
heeft om te spelen. Of dat ze met de verwachting naar hier komen om een lekker 
feestje te bouwen. Anderen komen dan weer vooraf de buurt verkennen om ook te 
zien welke mogelijkheden er zijn in de ruimere omgeving. Wij willen hen ook wel 
enkele suggesties aanbieden, maar in principe bemoeien we ons niet met het 
inhoudelijke. Maar we willen wel helpen als ze ons zelf om informatie komen 
vragen.” 
 
Jullie vertelden vorig jaar dat je in de eerste plaats wilde kennis maken met de 
buurt. Is dat min of meer gelukt? 
 
“We hebben in het begin een buurtfeestje gegeven voor wie hier in de buurt woonde 
en de mensen kennen ons intussen wel. Sommigen komen al eens een praatje 
maken, maar het is nog veel ‘stille’ Kempen, hoor. Fietsknooppunt 30 kennen we 
ook al als een leuk cafeetje, waar je iets kan eten. Maar toen de mazouttank leeg 
was, kregen we ook dadelijk hulp om voor extra-verwarming te zorgen. 
 
We staan natuurlijk ook wel een beetje op onze privacy, maar Adriaan werkt wel 
meer buiten en kent bij mondjesmaat wel andere mensen, zoals de vaste wandelaar 
met zijn hond. We wonen hier echt wel graag, hoor! Aan de overzijde van ons huis 
ligt een bijzonder groot aardappelveld, die hun producten bezorgen in heel België, 
samen met nog enkele andere bedrijven hier in de buurt.” 
 
Jullie hadden ook enkele ecologische verzuchtingen… 
 
“Klopt. In het laatste jaar werd hier geen vergif meer gebruikt. In het woonhuis is 
alles op dat gebied ok. Dat wordt regelmatig gepoetst en we moeten af en toe de 
dakgoten uitkuisen. Dat moet ook gebeuren, maar het is zeker niet zo dat het 
dweilen is met de kraan open. 
 
Wat de groepen betreft, zien we dikwijls dat ze eigen producten meebrengen en dat 
ze soms heel veel zeep gebruiken. Tja, jongeren tussen 16 en 20 jaar kunnen 
dikwijls niet kuisen en hoe ze moeten dweilen, weten ze helemaal niet. Het kan niet 
zijn dat alles in een halfuurtje is opgeruimd. Soms bloedt ons hart en willen we hun 
taken overnemen, maar dan moeten we ze ook weer poetskosten aanrekenen…” 
 
Jullie wilden zelf nog wel enkele zaken introduceren? 
 
“Mochten de weersomstandigheden in het voorjaar iets beter geweest zijn, dan 
hadden we al iets verder gestaan. We hebben een soort serre gemaakt, we gaan 
een moestuin aanleggen met verse grond vanuit de compostcentrale. 
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De infrastructuur voor een 
kippenhok staat er en daar 
willen we een vijftal kippen in 
onderbrengen. Nee, geen 
haan. Maar zo’n hok moet 
goed verzorgd worden, anders 
trekt het ratten aan.  
 

 
 
We hebben ook verhoogde bedden aangelegd. We hebben intussen ook de 
wilgenhut gereanimeerd, zodat ze daar in de zomer als in een soort iglo kunnen 
onder schuilen tegen de zon. Het is daar dan veel frisser. Maar het kan ook gewoon 
als ‘kamp’ dienen voor sommige jongeren.” 
 
Kachiri, jij dacht ook aan het organiseren van workshops…  
 
“Klopt. Mijn slaapkamer is nu één atelier. Ik was ook einde contract in het Geelse 
kunsthuis Yellow Art met o.a. plaats voor mensen met een psychische beperking. 
Dat deed ik wel graag, maar intussen heb ik een half-time job ‘beeldatelier’ aan de 
Academie van Nijlen. Elke maandagavond en zaterdag voormiddag ben ik er 
present. Ook heel leuk en creatief. Ik kijk nog uit naar andere mogelijkheden bij 
Radeske.” 
 
Weet je intussen al waar je kan zwemmen? 
 
Kachiri: “Ik was vroeger al bij de Antwerpse IJsberen en nu ben ik op een halfuurtje 
van Lichtaart aangesloten bij de Molse IJsberenclub, die aan het Zilvermeer 
gevestigd is.” 
 
Jullie keken ook uit naar allerlei vogelsoorten die hier over vliegen. Nog 
nieuwe soorten ontdekt? 
 
“Zeker. Vorig jaar hadden we hier al kieviten en buizerds ontwaard. Intussen zagen 
we ook een uil, fazanten, een bende Canadeze ganzen die hier krassend 
overvlogen, wilde eenden, spechten, gaaien, twee mussennesten en we zagen in de 
winter ook buizerds, die de pieren uit de grond pikten. Het natuurgebied De Zegge 
ligt hier ook vlakbij.” 
 
Geraken jullie soms geen spullen kwijt? 
 
“Er verdwijnt al wel eens materiaal. Soms wordt het ook gewoon verloren gelegd. 
Maar onze huiskaft was al enkele keren meegenomen tussen het gerief van de 
groepen. Gelukkig hebben we daar dubbeltjes van.” 
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Welke activiteiten kan je aanbevelen in de buurt? 
 
“Er worden wel eens pompoenregatta gehouden aan de ‘Ark van Noë’, dat is in een 
meander van de Nete. Je kan daar ook kajakken, kamperen en er is een 
kinderboerderij. Aan de overzijde van Radeske staat er ook een magazijn waar ze 
wijn willen bewaren. Ja, wijn uit de Kempen. En dan is er nog een geitenboerderij. 
Zelf hebben we houtstapels, maar die worden geregeld uit mekaar gehaald, zodat 
het zonde is van de energie. Soms gaan we al eens kijken bij de imker, hier iets 
verder weg, hoe de bijtjes daar hun werk doen.” 
 
Worden hier ook feestjes georganiseerd? 
 
“We hebben in onze eerste maanden eens een ‘house warming’ party gehouden: 
een feestje met een barbecue en een bandje dat muziek speelde. De mensen uit de 
buurt die we kenden, kwamen erop af. En merkwaardig: na Corona hebben we hier 
ook enkele trouwfeesten meegemaakt.” 
 
Jullie hadden ook nog een aantal projecten lopen, die nog niet gerealiseerd 
werden. 
 
“We moeten natuurlijk eerst kijken wat er allemaal mogelijk is. We wilden ook een 
bad integreren in onze tuin, maar zo ver zijn we nog niet. Mochten we het weiland 
erbij krijgen, dan zie ik wel kansen om er maximaal drie kampeerplaatsen van te 
maken. Het zou een toffe plek zijn voor mensen met een caravan of een mobilhome. 
Maar dat moeten we nog uitzoeken. 
 
Het is wel de bedoeling om deze zomer veel bloemen te planten in de tuin, terwijl nu 
reeds de appelbomen mooi in bloem staan.” 
 
Zou je een aantal zaken anders aanpakken dan vorig jaar? 
 
“Vorig jaar stonden we vooral ‘ten dienste’ van. Dit jaar kunnen we toch al bogen op 
iets meer ervaring en kunnen we werken met iets minder stress. We hebben vorig 
jaar geleerd dat we niet alles tot in de puntjes kunnen regelen en dat we iets minder 
perfectionistisch moeten zijn. Nieuwe groepen moeten natuurlijk nog wel ingelicht 
worden hoe het er hier aan toegaat. Er moet zeker niks stuk gemaakt worden, maar 
we zoeken naar een evenwichtige balans tussen spelen en loslaten. Ik denk dat we 
mogen zeggen dat we goed zorgen voor deze plek, dat we veel tijd steken in het 
poetsen en dat het domein er nu veel properder bij ligt dan vroeger.” 
 
Heb je voor jullie zelf nog dingen aangepast? 
 
“Ik denk dat we meer kunnen genieten van rustmomenten in de praktijk. We kunnen 
het nu beter inschatten wanneer het tijd is om dingen los te laten. Hier conciërge 
zijn, is best wel heel intens. Er zijn momenten dat wij hier heerlijk genieten in de tuin, 
soms ook weer niet, Tachiri is zelfs even op reis geweest. Uiteraard in onderlinge 
afspraak, zodat er meestal wel iemand in de buurt is.  
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Wij proberen ook een goede balans te vinden tussen een goede groepsbegeleiding 
en ons eigen leven. Wij zijn ook wel op vele markten thuis. We willen misschien nog 
wel eens proberen om zelf wat meer te koken om er gezellig met een aantal mensen 
in de tuin te keuvelen aan een lange tafel. Als er tenminste niet te veel wespen in de 
buurt zijn.  
 
Tachiri: “En in de winter zit ik aan mijn naaimachine: dekens, patch-work en nog 
heel wat andere ideetjes. Veel ideeën, maar te weinig tijd om alles uit te voeren. 
Kortom: er is hier van alles te doen en we zijn hier graag.” 
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Een traditie binnen de Wandelkring leert ons dat je pas ‘écht’ als lid aanvaard wordt, 
als je een geslaagde testperiode van één jaar achter de rug hebt. 
En Stefaan Delrue slaagde in die test met grote onderscheiding. Hij wordt in de kring 
al duidelijk als ‘één van ons’ beschouwd, hij blikte met groot vernuft de concerten in 
Carolus Borromus en het concert in Sint-Walburgiskerk in, zodat we die nog steeds 
kunnen blijven beluisteren als we in ons maandblad op de toets ‘concerten’ drukken. 
 
Met veel plezier stellen we dan ook deze 54-jarige tenor aan jullie voor, want hij 
beschikt ook over een aantal merkwaardige ervaringen en levensinzichten. 
 
“Ik ben eigenlijk afkomstig uit Heule bij Kortrijk en studeerde in Kortrijk en Oostende 
en behaalde het diploma van industrieel ingenieur elektronica. Met mijn oudste zus 
trek ik wel eens op reis, zoals in het weekeinde van 1 mei met Berlijn als 
bestemming. Zij woont ook nog in het Kortrijkse, net als mijn jongste zus, maar die 
zie ik minder vaak omdat ze de handen vol heeft met vier kinderen en twee 
paarden,” stelt Stefaan zich in eerste instantie voor. 

Stefaan Delrue: “Wie ben ik in functie tot het geheel” 
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Maar dan wel een uitgeweken West-Vlaming, die zich in het centrum van 
Antwerpen in een ruime woning met tuintje gevestigd heeft… 
 
Stefaan Delrue: “Ik vond me in het Kortrijkse rond de tachtiger jaren niet echt 
gelukkig. Het was de tijd van de Millet-jassen en de daarbij horende mentaliteit 
stond me niet aan. Ik was afgestudeerd en ik besliste dat ik werk zou zoeken in de 
driehoek Gent-Antwerpen-Brussel. En vanaf 1991 kwam ik onder contract bij Bell 
Telephone, op een steenworp van ons huidig repetitielokaal. Ik vond het hier in 
Antwerpen veel plezieriger en ik was hier content.” 
 
Toch bleef je niet constant in Antwerpen? 
 
“Bell Telephone was in die periode wereldberoemd omwille van haar 
telefooncentrales. Ik werkte er aanvankelijk in de software. Maar het bedrijf wilde in 
de negentiger jaren uitbreiden naar het oosten. En dus vroegen ze mij of ik 
geïnteresseerd was om een bedrijf te helpen opstarten in Indië, in de buurt van 
Madras.  
Dat bleek wel een redelijk succes te zijn en na dat jaar wilde ik wel even met 
vakantie trekken in dat land. Maar ik was nog niet terug, toen ik de vraag kreeg uit 
Antwerpen of ik het komende jaar wellicht hetzelfde werk wilde doen in China. 
Waarom niet?  
 
Bell had er een joint-venture opgestart en er 
moesten nieuwe projecten opgestart worden, waar ik 
een nieuwe methodologie moest introduceren. Niet 
eenvoudig, want de Chinezen hadden zo hun eigen 
manier van werken. Maar ja, zij zaten met een veel 
grotere afzet. Ik moest daar echt zoeken hoe ik dat 
het best kon aanpakken, met ook nog eens de taal 
als handicap. Na een jaar zwoer ik dat ik daar nooit 
meer naar terug ging.” 
 

 
En? Belofte gehouden? 
 
“Weer hetzelfde verhaal: ik met vakantie en een telefoontje uit België met de vraag 
of ik opnieuw een jaartje naar de testcentrale in Indië wilde. Ja, dus! Het gekke was 
echter dat ik na dat jaartje nadrukkelijk opnieuw gevraagd werd door de Chinezen 
om opnieuw bij hen te komen werken. 
 
Het komt erop neer dat ik gedurende vijf jaar een fijne tijd gehad heb in die landen, 
hoewel ik er vele dubbele shiften heb geklopt wegens het tijdsverschil tussen China 
en België.” 
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Nadien geen buitenlandse trips meer bijgevolg? 
 
“Het is te zeggen: er werd nog iets gefluisterd over een nieuw project in Iran, maar ik 
voelde dat er een grote reorganisatie binnen het bedrijf op til was. En die kwam er 
ook. In 2003 kreeg ik na 11 jaar mijn opzeg, met een mooi opzegbedrag daar 
bovenop. Het was een prachtige zomer en dus besloot ik er nog wat van te 
genieten. Ik zou nadien in die branche wel gemakkelijk opnieuw werk vinden, dacht 
ik. 
 
Daar heb ik me een beetje op miskeken, tot er bij Telenet een opportuniteit uit de 
bus kwam. Daar werk ik intussen nagenoeg twintig jaar: twee dagen per week in 
Mechelen en drie dagen vanuit thuis. De opdracht is al datgene wat de Telenet klant 
gebruikt van diensten  ‘visibel’ te maken en dat vergt veel gebruik van software. De 
theorie van Bell breng ik nu in de praktijk bij Telenet. Tot zo ver mijn professionele 
carrière.” 
 
Wat heb je over gehouden aan die vijf jaren in 
Indië en China? 
 
“Ik kreeg er wel een heel andere kijk op de wereld 
mee. Je had Krishna en de invloeden daarvan. 
Maar in Indië waren er vele delen van het land met 
een eigen taal. Zo spreken de mensen in de 
noordelijke helft graag Hindi, terwijl dat in de 
zuidelijke helft gevoeliger ligt. In Madras spreken 
de mensen, naast hun moedertaal Tamil, graag 
Engels. In China bleek taal toch een groter 
probleem. Ik herinner me ook nog dat ze het, in 
Indië, fantastisch vonden toen daar de één 
miljardste Indiër geboren was, terwijl ik dat 
enthousiasme nogal amusant vond.” 

 

 
Ook geen problemen met het klimaat? 
 
“Het was soms heel lastig qua klimaat. Met de wind werd het stof gewoon van plaats 
veranderd. Tot de moesson kwam en alles wegspoelde, met dan weer straten die 
compleet blank stonden van de regen tot gevolg. Je mocht best ook niet om het 
even waar water drinken om diarree te vermijden. Soms viel de elektriciteit uit en de 
meeste grote bedrijven waren voorzien van eigen generatoren.” 
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Nog zaken daar die jouw leven beïnvloed hebben? 
 
“Ik ben ook vegetariër geworden en ik hou wel van 
een bepaald soort meditatie. Ik ben met een veel 
meer religieuze kijk op de wereld terug gekeerd.  
Maar ik ontdekte pas, eenmaal terug in Europa, 
dat ook in het christendom een gelijkaardige 
benadering te vinden is, hoewel dat misschien niet 
zo bekend is. Eén voorbeeld: In het Zoniënwoud 
(Tervuren) heb je de herinneringen aan Jan van 
Ruusbroeck, de auteur van het prachtige werk “De 
geestelijke bruiloft” uit de 14de eeuw. Je had in 
Europa nog vele andere grote denkers uit die 
christelijke traditie waar ik (ondanks een 
katholieke schoolopleiding) niets van blijk te 
kennen.” 
  

 
Hoe kwam je dan uiteindelijk bij de ZWK terecht? 
 
“Ik wilde het muzikale zingen beleven binnen het christendom. Ik was eigenlijk op 
zoek naar een koor waar ze vooral ook nog Gregoriaans zongen. Tot mijn verbazing 
bleek zo’n koor te bestaan in Antwerpen. Ik ben dan eens gaan praten met de 
mensen van de ZWK. Het feit dat de noten er anders geschreven werden, vond ik 
geen probleem. Ook niet dat er daarnaast nog andere muziek gezongen werd. 
Zingen is voor mij juist het positieve.” 
 
Heb je een muzikaal verleden? 
 
“Ik ben in mijn schooltijd wel naar de muziekschool geweest, ik speelde al eens mee 
in een ‘bandje’, maar in mijn laatste gezelschappen werd soms meer gezeverd dan 
gespeeld. Intussen bezocht ik de nabijgelegen Sint-Willibrorduskerk, waar er een 
groepje zong onder de naam ‘De Completen’. Ik merkte, die zondagochtend, dat ze 
een tenor te kort kwamen, en dus sprak ik hen aan: helaas, er was bij hen geen 
plaats… maar hun bas verwees me wel door naar een ander ensemble dat 
stemmen zocht: “Het Groot Akkoord”. En in dat gezelschap mag ik sindsdien, om de 
drie maanden, meezingen in hun concerten: polyfonie & J.S. Bach, in de Sint-
Norbertuskerk aan de Dageraadplaats.” 
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Wat vind je intussen van de ZWK? 
 
“Ik heb nog geen moment spijt gehad van het feit dat 
ik bij jullie lid ben geworden. De meeste leden dragen 
wel een historiek mee vanuit de school, maar daar 
heb ik geen probleem mee. Met mijn 54 jaar ben ik 
één van de jongsten. Ach, er is een tijd voor alles. Er 
wordt ook graag een genre gezongen met een zekere 
nostalgie. Maar b.v. de uitvoering van Vivaldi beviel 
me ten zeerste.” 

 
 
Je kon snel om met de Antwerpse mentaliteit? 
 
“Ik stelde – soms tot mijn verbazing – vast dat jullie mekaar graag plagen. Ik stond 
een beetje verwonderd tegenover de sfeer. De dynamiek is er nogal verschillend 
tegenover een gemengd koor. Laat ons zeggen: als er vrouwen in het koor zitten, 
worden er misschien iets ‘beleefdere’ opmerkingen gemaakt. Maar de beleving van 
muziek vind ik dan weer uitstekend. Als we in een kerk repeteren, heb je weliswaar 
een betere akoestiek, maar het kan er ook verdomd koud zijn. Dat is dan weer het 
voordeel van jullie refterruimte met voldoende plaats en een gezellige plaats voor 
het napraten na de repetities. De klank van het koor is ook uitstekend en die 
ervaring delen, vind ik ook wel belangrijk.” 
 
Je bent echt wel een muzikaal iemand? 
 
“Ik prijs me gelukkig dat ik in Antwerpen woon, want ik doe hier veel energie en 
inspiratie op en zo kan ik regelmatig DeSingel bezoeken, de Roma, het Sportpaleis 
of de Lotto Arena en in drie grote Antwerpse kerken vind je ’s zondags een ruime 
klassieke muziekkeuze. Ik hou wel van vele soorten muziek, maar laat ons zeggen 
dat ik een Klara-luisteraar ben.  
 
Enkele jaren geleden werd ik in het Rivierenhof dan weer getroffen door een West-
Vlaamse rockband Amenra, die me weer aan mijn jeugdtijd in Kortrijk deed 
terugdenken. Het is ook fenomenaal hoe alles akoestisch en elektronisch op korte 
tijd geëvolueerd is. Alles wat je nodig hebt om muziek te maken staat op je 
smartphone. Je vraagt een bepaalde klank en je krijgt die.” 
 
Ben je ook in Indië en China naar muziek gaan luisteren? 
 
“Zeker. In Indië was er een concertzaal rechtover het Sheraton Hotel, waar ik 
gehuisvest werd. Daar ging ik regelmatig eens luisteren. Hetzelfde in het Chinese 
Shanghai waar ik, naast lokale musici, ook plots Wynton Marsalis zag passeren. Ik 
was vooral onder de indruk over het bijzonder hoog niveau van de instrumentale 
muziek in die culturen. 
 
Maar zoals gezegd: ik heb een vrij ruime belangstelling voor muziek. In de  
beginjaren van (toen nog) Torhout/Werchter ben ik in Torhout – apropos, veel 
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gezelliger dan Werchter – gaan luisteren. Wat daarvan nu nog blijft hangt, is  Stings 
passage ten tijde van zijn  ‘An Englishman in New York’.  
 
Vroeger waren CD’s het visitekaartje van artiesten of groepen, maar er is vandaag 
duidelijk een terugkeer naar meer ‘live’ optreden. Veel echter, vind ik. Opnieuw het 
ambacht in het muziek-maken naar boven brengen.” 
 
Heb je buiten jouw job en jouw liefde voor muziek nog tijd voor andere 
interesses? 
 
“Zeker. Ik ga graag wandelen. Liever dan fietsen. Ook leuker: van het ene terrasje 
naar het andere wandelen. Ik doe al eens wandelvakanties. Na mijn oosterse 
periode dronk ik geen alcohol meer. Maar als ik zie dat mensen speciaal van Mexico 
en Japan naar ons land komen om bieren te proberen, waarom dan ik niet. Geef mij 
dus intussen maar terug een Rodenbachje met een portie kaas. Dat is tenslotte een 
mooi stukje van onze cultuur en ‘met liefde gebrouwen’ (lacht)” 
 
Wat boeit je verder nog? 
 
“Ik heb hier nog een stapel boeken staan. Ik vrees dat ik ze nooit allemaal gelezen 
krijg. Ik probeer vooral een aantal thema’s te exploreren. Vandaar ook dat ik, enkele 
jaren geleden, op één zaterdag in de maand, in de UIA ging luisteren naar lezingen 
in de “School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen” (SCFA). Hoe kijken filosofen 
naar de mens en hoe passen we dat hier concreet toe. Je had alhier eerst het 
strakke katholicisme en dan de verlichting, maar beide kanten zijn geëxplodeerd. De 
vraag is: wie ben ik in verhouding tot het geheel? Achter dat geheel zit een brein. 
 

 

 
 
 
Zo zoek ik 
ook naar de 
harmonie in 
instrumenten
. Ik zit hier 
thuis een 
piano en 
twee soorten 
gitaren te 
bepotelen. 
Ach, er 
bestaan zo 
veel schone 
dingen.  

 

 
Ik kom gewoon tijd en energie te kort om het allemaal te exploreren.” 

 



13 

 

   

 

 
 

 
Advocaten zijn dure vogels. 

Je houdt ze beter buiten de deur. 

Nu, ze kloppen zelden of nooit aan. 

Maar goed ook, want één druk op de deurbel kost al een deel van jouw 

spaarcenten. 

Neen, ze hokken liever samen in wat ze – het blijven eenvoudige mensen – gewoon 

een kantoor noemen. 

‘Advocatenkantoor’ staat op het bordje boven de deur. 

Zo weet de rechtzoekende tenminste waar het recht begint. 

Wil hij weten waar het eindigt dan is Kafka aanbevolen lectuur. 

Als de advocaten met zijn allen hun steentje bijdragen, kan uit zo’n kantoor iets 

moois groeien. 

Zo kan de rechtzoekende zien dat zijn centen goed besteed worden. 

Omdat steeds meer en meer mensen op hun rechten staan – en dus Kafka niet 

lezen – kraakt het pand van de dames en heren rechtskundigen wel eens in zijn 

voegen. 

Dat overkwam een kantoor in het zuiden van Antwerpen. 

Verhuizen dan maar en als het kan naar een mooier en uiteraard ruimer optrekje. 

Mét een meerwaarde. 

Niet alleen voor de goedgelovige die meent dat recht altijd geschiedt, maar ook 

voor, nu ja, de gelovige tout court. 

Om u duidelijk te maken wat we bedoelen, citeren we uit de krant De Standaard die  

onder te titel Bouwproject M127 maakt slimme verbindingen aan Mechelsesteenweg 

ons wat meer wegwijs maakt. 

 

De Mechelsesteenweg is één van de mooiste maar ook drukste invalswegen.  

De oude huizen en gebouwen ademen geschiedenis, de nieuwere flatgebouwen 

eenvormige luxe. Huisnummer 127 valt meteen op. Niet alleen bevindt het zich 

halfweg de steenweg, naast de enige kerk in de straat, en rijst het in rode 

gevelsteen acht verdiepingen hoog, maar beneden op het gelijkvloers wacht ons in 

een nieuwe Caffènation gids en Chris Poulissen, mede-initiatiefnemer samen met 

advocatenkantoor Schoups. 

‘De aanleiding om dit gebouw te kopen was het Antwerpse advocatenbureau 

Schoups. Hun kantoor op het Zuid was te klein geworden en door een bestaand 

pand te kopen wilden we een oud gebouw een nieuwe toekomst geven door 

recuperatie en zo een meerwaarde creëren. En zo zijn we hier terecht gekomen, de 

gerechtelijke politie verbleef hier jarenlang maar het pand was compleet uitgeleefd 

en versleten.’ 

De Geest waait … 
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Kerk en muziek 

‘Meteen nadat we het gekocht hadden, zijn we bovendien met de buren gaan 

spreken. Zowel met de gemeenschap van de Heilige-Geestkerk aan onze 

rechterkant en de muziekacademie aan onze linkerzijde. Ik wou immers weten: wat 

kunnen we voor elkaar betekenen? Welk belang hebben de buren bij deze 

ontwikkeling? En allebei vroegen ze naar een plek of horecazaak waar ze een 

koffie, of iets anders konden drinken.’ 

‘Vermits wij een stiltetuin aanleggen tussen kerkgebouw en onze kantoren vroegen 

we de kerkgemeenschap ook een deel zijgebouwtjes en ongebruikte tuin van de 

kerk te mogen aankopen zodat we onze tuin tot 800 vierkante meter in totaal 

konden uitbreiden. In ruil kregen ze daarvoor 30 jaar erfpacht om onze stiltetuin te 

mogen delen. Drie binnendeuren in de kerk werden zo buitendeuren naar onze tuin. 

Tenslotte mochten we ook zonnepanelen op een deel van het kerkdak leggen in ruil 

voor gratis stroom voor de kerk, en hun regenwater van het dak afleiden voor 

hergebruik in onze toiletten.’ 

 

 

Ook het gesprek met 

de muziekschool 

verliep vlot. ‘De muur 

naar hun binnenkoer 

hebben we mogen 

openwerken zodat ook 

de leerlingen 30 jaar 

van onze stiltetuin 

kunnen genieten. Op 6 

mei houdt de 

muziekacademie (toch 

de grootste in de 

provincie Antwerpen) 

haar jaarlijkse infodag 

en mogen ze onze 

eventruimte gebruiken 

voor optredens.’ 

 

 

 

Tegelijk zal dan hun afdeling Oude Muziek optreden in de kerk. Poulissen: ‘Dus als 

je de hand reikt aan je buren, staan die er meestal ook voor open. Zo creëer je 

positieve energie. Zo mag de muziekacademie op hun vraag ook een vleugelpiano 

bij ons plaatsen waar hun leerlingen dan kunnen oefenen. Maar waar ook de 

begenadigde pianospelers onder de 100 advocaten die hier werken af en toe 

gebruik van zullen maken.’ 
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Koffie 

‘Beneden op het gelijkvloers langs de kant Mechelsesteenweg opent vanaf zaterdag 

15 april een gloednieuwe horecazaak van Caffènation voor iedereen uit de buurt en 

passanten. (…) 

 

Achteraan op die verdieping bevindt zich de uitgebreide bibliotheek van het 

advocatenkantoor. ‘Uiteraard gespecialiseerd in recht, maar waar studenten welkom 

zijn om te studeren of wat op te zoeken. De eventruimte tenslotte neemt achteraan 

de gelijkvloerse verdieping in en mag gebruikt worden voor voordrachten, 

presentaties of andere culturele activiteiten.’ 

 

Als we het goed begrepen hebben: advocaten mogen dan wel – soms – dure vogels 

zijn, de Geest, tenslotte een simpele duif, mag zo af en toe rustig een graantje 

meepikken. 

 

 

 

 

 
 
Advertentie 
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…we in ons koor een heuse BV hebben of toch minstens een ‘look-a-like’, want toen 
de Zolderzangers deze maand optraden bij een Okra-groep, vroeg iemand in de 
zaal aan Marc Coremans of hij ‘den broer van Raymond van het Groenewoud’ 
was… 
 
…de vraag al wel kwam in het tweede deel van de vertoning, na de drankpauze. 
‘Meisjes’, ze maken de toeschouwers zo zot, meneer!  
 
…onze dirigent na enkele weekjes welverdiende vakantie gevat de volgende 
repetitie startte met: ‘Mochten jullie mij niet meer herkennen: ik ben Johan Clerckx 
en ik ben jullie dirigent’. 
 
…ook gelegenheidsdirigent LDG zich liet opmerken met de uitspraak dat de bassen 
de dragers waren van het koor…En dat was niet eens in het tweede deel van de 
repetitie! 
 
…onze voorzitter sukkelt met genderproblemen. Toen hij het had over het koor 
waarmee we in december optreden, was hij vol lof over de ‘55 vrouwen van dat 
koor, inclusief 8 mannen’. Heel woke! 
 
…de verantwoordelijken van de H.-Geestparochie ons koor heel genegen zijn en 
ons hoe langer hoe meer als de parochianen van de H.-Geest beschouwen. 
 
…ze echter wel de kwaliteit van gezangen op Witte Donderdag in het gedrang 
brachten omdat onze leden steeds maar weer van de tafel moesten recht staan, 
waar ze geacht werden te moeten zitten blijven volgens de andere parochianen. 
 
…de voorzitter enorm veel werk maakt van duidelijke communicatie naar het koor, 
hoewel het voor sommigen dan nog steeds niet duidelijk is wanneer de uitvoeringen 
met het ganse koor gepland zijn. 
 
…Raf kwaliteitsvolle zoekertjes plaatst in het vakblad Koor en Stem. Er werd dan 
ook gedacht aan het plaatsen van nadarhekken om de grote toeloop van 
aanwezigen op donderdagavond in goede banen te leiden. 
 
…Peter S. al een rondje gaf op de donderdag voor het bekertreffen van zijn ploeg 
KV Mechelen. Een droomrondje, noemde hij het. Afwachten of er volgende week 
nog een kroonrondje volgt mochten de ‘Kakkers’ met de beker naar huis komen. 
 
…Inez Carsauw, soliste op ons laatste concert, in mei optreedt in de kapel van de 
Grauwzusters (Lange Sint-Annastraat) op 4 mei om 18u, in Sint-Anna-ten-Drieën 
met de Misa a Buenos Aires op 20 mei en op 27 mei in Sint-Pauluskerk met de 
Nelson Messe van Haydn. 

Weet je dat … 
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…het saxofoonorkest van Zwijndrecht op 28 mei haar openlucht Pinksterconcert 
speelt op het pleintje voor RVT De Regenboog in Zwijndrecht, gevolgd door BBQ. 
 
…we Fons Davidson in De Pelikaan (Bosuil) niet vergeten (maar vergeet hij ons 
niet?) en dat we ook een spoedig algeheel herstel toewensen aan André De 
Gezelle, Hugo De Maeyer (weer in het ziekenhuis), Jos Willems (van de trap 
gevallen) en Peter Jacobs, zodat ze eindelijk met vier Peters een kaartje kunnen 
trekken. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
…wie Tosángana, het koor waar we in 
december ons concert mee zingen, wil 
beluisteren op 3 juni terecht kan in de 
Marc Liebrecht Schouwburg in Mortsel 
om 15u en om 20u. Kaarten bij LDG. 
 

 
 
…de ZWK een nieuw logo heeft… Rarara… 
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Overlijden:  
 
Julienne Van de Poel (° 24 juli 1927 - † 14 april 2023) 
  

Weduwe van de heer Henri Breugelmans en moeder van Marc en Janine 
Coremans-Breugelmans 
 
  

 

 
Na een lang leven, 

waarin jij ons zoveel warmte hebt gegeven, 
Nemen we dankbaar afscheid van jou, 

bescheiden, eenvoudig, een heel bijzondere 
vrouw. 

 
Op het laatst van je verhaal 

zei je telkens in je eigen taal: 
 

“en bedankt om te komen allemaal”. 
 

Beste moeke, lieve bomma, 
bedankt voor alles wat jij voor ons deed, 
je bent nu in ons hart, dat je nooit meer 

vergeet. 
 

Slaapzacht, je taak is nu volbracht., 

 
 
Tine De Vos (° 31 mei 1953 Vosselaar, † 20 april 2023 Vosselaar) 
 
 
 
Zij was de zus van Lea De Vos, de 
echtgenote van ZWK’er Rik Neel. 
Buiten een verblijf in Israël, de 
Verenigde Staten en Turnhout bleef 
deze godsdienstlerares nagenoeg haar 
ganse leven in Vosselaar. 
 
 
Ook haar zullen we gedenken in onze 
jaarlijkse bezinning over de overledenen 
van onze kring in november. 

 
 

Personalia … 
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Zondag 2 april 2023 H. Geest – Palmzondag 
Donderdag 6 april 2023 H. Geest – Witte Donderdag 
Vrijdag 7 april 2023 H. Geest – Goede Vrijdag 
Zondag 30 april 2023 Onze Lieve Vrouw – 4de Paaszondag 

(Lichtaart) 
 
 
 
 

 
Zondag 5 mei 2023 – 10u30 H. Geest – 5de Paaszondag 

 
Zondag 4 juni  2023 – 10u30 H. Geest – Heilige Drievuldigheid  

 
 
 
 

Zaterdag 9 december 
 

15u00 & 20u15 

ZWK-concert          “Onder een Dekentje” 
i.s.m. pop-up koor Tosángana 

Zuiderpershuis – Waalsekaai 14, Antwerpen 

 
Werkten mee aan dit nummer:   
Raf Van Bortel, Guido De Graeve, Luc Korthoudt, Rik Neel, Kachiri Faes, Adriaan 
Rylant, Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Jenny Backx, Frans Switsers, Johan Clerckx, 
Stefaan Delrue, Marcel Coppens (v.u.). 
 

 

En de toekomst … 
 

 

    Hou in het oog …  
 

 

                 Onze voorbije periode … 


