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Editie maart 2024 

 
 

 

 

 

 

 

 
  Een nieuwe pedagogisch verantwoordelijke in het Sint-Norbertusinstituut. 

 

 

 

Mooi. En zijn naam? Bart Pilate. 

 

“Meneer, wat is jouw mogelijke affectie 

met onze school?”, vroeg de jury toen 

hij kwam solliciteren. “Er is geen 

rechtstreekse link, maar mijn vader 

Wim en mijn grootvader gingen hier 

naar school en waren lid van de 

Zingende Wandelkring, waarin ik ook 

nog wat kennissen en kameraden heb 

zitten zoals Johan Clerckx, Raf Van 

Bortel…”  

 

“Stop maar al, je bent aangenomen. 

Want ook jouw werkervaring heeft er 

ons van overtuigd dat je de juiste man 

op de juiste plaats bent,” kreeg de 52-

jarige ex-leraar (Nederlands, 

Geschiedenis, Aardrijkskunde, 

Godsdienst) te horen.  

 

Eigen Krabbels wilde dan ook even 

kennis maken met de man, wiens naam 

inderdaad bij heel wat Wandelkringers 

een belletje deed rinkelen. 

 

 

En wie zijn c.v. bekijkt, ontdekt dadelijk wat voor een ongelooflijke duivel-doet-al Bart 

Pilate wel is. “Om het op z’n Antwerps te zeggen: ik heb geen zittend gat,” geeft hij 

onmiddellijk toe. We overlopen even het lijstje. 

Eigen Krabbels  

                                         Maandblad van het Mannenkoor ZWK      

Bart Pilate: 

“Ik verkies de uitdaging boven de berusting” 

 

 
 
 
 
 

“ ‘Onder een dekentje’ zorgt voor 
geborgenheid en warmte ” 

 
 
 

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Je bent een trainer. Hoe moeten we dat verstaan? 

 

Bart Pilate: “Ik ben 12 jaar zelfstandige-in-bijberoep geweest, gecombineerd met 60% van 

de tijd in het onderwijs. Ik coachte groepen en vooral bedrijven die een leerwerkplek wilden 

geven aan jongeren. Niet om ze maar wat klusjes te laten doen, maar bedrijven die een 

opleiding op de werkvloer wilden aanbieden. Niet fulltime, maar wel een vorm van wat we 

tegenwoordig duaal leren noemen. Mentorship op de werkvloer. Dat heb ik na een tijdje 

moeten opgeven, omdat de druk te groot werd en ik opnieuw voltijds bij mijn leerlingen 

wilde zijn.” 

 

Rituelenhuis klinkt mysterieus… 

 

“Is het helemaal niet. Ik heb het met een goede vriend gesticht. Wij organiseren ceremonies 

om een betekenisvolle vorm aan te bieden tijdens verschillende belangrijke momenten in 

het leven. Voor mensen die niet gelovig zijn, beperkt de huwelijksvoltrekking zich dikwijls 

tot vijf minuutjes op het gemeentehuis. Daarvoor willen we een meerwaarde bieden met het 

schrijven van teksten op maat en het begeleiden van mensen op die ogenblikken. Hetzelfde 

bieden wij aan bij begrafenissen. Bij geboortes of doopsels komt dat heel uitzonderlijk 

voor, omdat dat blijkbaar nog een veel persoonlijker gebeuren is. Begeleiden van 

huwelijken komt dus het meeste voor.” 

 

We kennen je eigenlijk ook wel van “Les Voix Perdues”. 

 

“Klopt. Al bijna dertig jaar zijn we met enkele vrienden ook met muziek bezig. Meestal 

zingen we ‘a capella’ en geven we b.v. huiskamerconcerten. Maar we hebben ook 

regelmatig grotere optredens voor culturele centra en concertzalen. Zeker omdat we een 

reeks poëtische teksten op muziek gezet hebben, die draaien rond het thema van 11 

november en de eerste wereldoorlog. We hebben daar ook een eerste CD rond gemaakt: 

“Blasted War”. 

 

Er kwam nog een tweede CD… 

 

“Ja, wij hebben lang gewerkt om ‘Soft 

Rains’ op CD te zetten en deze keer met 

muzikale begeleiding.” 

 

En dan heb je nog ‘Bloedlijn’… 

 

“Ik denk dat ik een goed idee heb, van wat 

leeft of werkt bij de mensen. Dat is 

eigenlijk een toneelstuk dat ik zelf 

geschreven en voor een groot deel 

geregisseerd en zelfs geacteerd heb. Daar  
 

komen echter ook een viertal kortfilms in voor om het gegeven nog duidelijker te maken. 

En daarin kwamen dan weer acteurs in voor zoals Antje De Boeck en Karel Vingerhoets, 

als een soort verhaal in een verhaal. Maar we zijn niet echt op zoek naar nieuwe opdrachten 

in die richting.” 
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Hoe kom je erbij om pedagogisch directeur te worden in een school na heel veel jaren 

in de bouwnijverheid? 

 

“Ik was inderdaad lange tijd mentoropleider in de bouwsector, senior-trainer bij Constructiv 

en Edutec, op de talentenwerf, ik zat bij VVSG, Diversity, de Bouwunie, de confederatie 

bouw, Syntra, NXT-Pro. 

 

En in de school Don Bosco in Hoboken gaf ik meer dan twintig jaar les en deed aan 

trajectbegeleiding, d.w.z. alles opvolgen waar de leerlingen op stages naartoe gingen en 

evalueren. Toen er tien jaar geleden een nieuwe directie kwam op Don Bosco polsten ze 

eens of ik geen coördinator wilde worden. Maar ik gaf nog te graag les en ik was er 

eigenlijk nog niet klaar voor. De gedachte bleef echter wel door mijn hoofd spoken. Een 

jaar geleden deed ik mee aan een eerste test en toen ik de vacature zag staan voor Sint-

Norbertus heb ik me daar meteen kandidaat gesteld.” 

 

 

Is Sint-Norbertus geen grote uitdaging? 

 

“Dat is het zeker. Het is een school in de 

stad, die in volle verandering is. Van de 

inspectie kregen we een aantal werkpunten 

mee, die o.a. wezen op een sterkere 

pedagogische begeleiding. Dat is een hele 

pittige uitdaging, maar ik kende de school 

dus ook al min of meer via de ZWK en 

bezoekjes aan Radeske.” 

 

 
 

Volgens sommigen gaat de school achteruit… 

 

“Dat wil ik ten stelligste ontkennen. De school gaat niet achteruit. Alleen is met de jaren het 

aanbod en het cliënteel veranderd in een grootstedelijke context. Vroeger was het Sint-

Norbertusinstituut een sterke ASO-school, waar later TSO- en BSO-takken bijkwamen.  

 

Dat veranderde de schoolwerking en ook wel de perceptie t.o.v. onze school. We zijn echter 

niet slechter dan vroeger. Ik denk dat we ons nu als een moderne school in transitie kunnen 

bestempelen in de richting doorstroom-, dubbele en arbeidsfinaliteit en daarin staan we 

momenteel echt wel goed.” 

 

Maar er is geen lagere school meer sinds begin van dit schooljaar. 

 

“Dat is juist. Maar ik denk dat je dat in een breder kader moet zien. We moeten ook kijken 

naar de fluctuatie van het schoolpubliek. Wij werken nu intens samen met Sint-Jan als 

lagere school in de Jodenstraat. Je kan beter een goede samenwerking opzetten met een 

zusterschool, dan te trachten mekaar vliegen af te vangen.” 
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Hoe zie je voor jezelf die pedagogische ondersteuning? 

 

“Ik ben amper twee maanden bezig. Dat is nog een beetje zoeken. Ik ken dus nog lang niet 

alle 280 leerkrachten op onze drie campussen: Amerikalei, Jodenstraat (het vroegere Sint-

Jan-Berchmans) en Noorderlaan (verpleegkunde). Ik heb nog weinig echte beleidservaring. 

Dat is trouwens ook een intern leerproces met vallen en opstaan, maar ik word zeer goed 

begeleid.” 

 

Wat zijn dan jouw doelstellingen op korte termijn? 

 

“Op korte termijn wil ik een sterk zorgbeleid op poten zetten, alsook de GO werking 

(Gelijke OnderwijsKansen). Dat wil ook zeggen dat we kinderen met en zonder leerzorg zo 

goed mogelijk kunnen opvolgen. Zo moet er nog verder gewerkt worden aan een bredere 

basiszorg, waar we nog fijner aan bouwen.  

 

Hoe kunnen we trouwens ook de leerkrachten meer met mekaar verbinden. Dat kan op een 

horizontale manier, d.w.z. met een groep leerkrachten van een bepaalde graad. Dat kan ook 

via een verticale structuur: werkgroepen van leerkrachten die vanaf het eerste tot het 

zevende jaar eenzelfde vak geven. 

 

Zit daar een achterliggende gedachte in? 

 

“Ik ga inderdaad uit van een holistische visie. Het gaat allemaal over het omgaan met 

mensen. We proberen ze te begrijpen vanuit het geheel in plaats vanuit de afzonderlijke 

delen. Zo moeten we de leerlingen niet louter bekijken uit resultaat gebonden perspectief, 

terwijl de leerkrachten de school niet mogen bekijken als uurtjes kloppen. Op die manier 

komen we tot een nog sterkere school, waarin de directie de faciliteiten moet leveren om tot 

een dergelijke situatie te komen.” 

 

Heb je al eerste stappen gezet in jouw plan en komt het 150-jarig bestaan van de 

school hierbij niet als een positieve factor? 

 

“Mijn begin was om stilaan zo veel mogelijk mensen bij naam te kennen. Maar ze beseffen 

ook wel dat ik dat wel eens een tweede keer durf vragen. Het is voor iedereen een beetje een 

transitie en ik wil dat we eerst als klasleerkrachten sterk moeten staan, vooraleer we ons 

onder andere projecten kunnen zetten. 

 

Wat ik al wel gedaan heb, is alle leerkrachten bevragen over hun mogelijke muzikale 

achtergrond. Welnu, een 20-tal heeft al iets met muziek gedaan of doet het nog. Daar zit dus 

muziek in! 

 

En wat het 150-jarig bestaan betreft. Je kan daar stilletjes aan voorbij drentelen, maar dat is 

dan misschien een gemiste kans. Ik kan je alleszins vertellen dat er een grote viering komt 

in de kathedraal met mogelijk Johan Bonny als voorganger. Er komen een oud-

leerlingenavond (8 maart), een bal en misschien nog wel andere activiteiten. Maar het moet 

eigenlijk best allemaal van onderen komen.” 
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Je hebt intussen al wel wat jaartjes op de teller staan, bent zelf vader van vier 

kinderen, maar wat waren momenten die je meest deugd deden? 

 

“Vele en fijne herinneringen, maar niks grootschaligs. Eerder kleine, intieme momenten 

zoals enkele moeders die je met tranen in de ogen komen bedanken, omdat je na intensieve 

trajecten toch iets hebt kunnen bewerken waardoor haar kind zijn weg vond in de 

maatschappij. 

 

Of van kinderen die in de school binnen komen als kleine gekwetste vogeltjes en die je mee 

hebt kunnen opleiden tot zelfbewuste, fijne mensen.” 

 

De realiteit is niet altijd zo positief… 

 

“Niet iedereen kan je ‘redden’. Als leerling breng je zelf iets mee als je naar school komt. 

Ofwel doe je er niks mee, ofwel ben je benieuwd naar wat er mogelijk is. Ik verkies de 

uitdaging buiten de berusting. Mijn filosofie is: werken met mensen is werken met gedeelde 

verantwoordelijkheid.” 

 

Hoe wil je dat de school er binnen b.v. tien jaar uit ziet? 

“We moeten daar eerst vorm aan geven, alles in de vingers krijgen wat nodig is, groep na 

groep, jaar na jaar. En dat dit alles mag uitmonden in een warme, hartelijke, hardwerkende 

school. De uiteindelijk best mogelijke school .” 
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Beste ZWK-vrienden, 

 

Traditiegetrouw breng ik voor jullie het overzicht van het voorbije kalenderjaar, ons 110de 

werkjaar.  

 

In de Heilige Geest, onze vaste werkgever, waren we 10 x present op een eerste zondag.  

We waren er afwezig op 1 januari.  Anne, de parochieverantwoordelijke, had medelijden 

met ons en liet ons op deze Nieuwjaarsdag uitslapen.  Ook op 5 maart waren we er niet, 

maar dat had een andere reden, een muzikale. 

 

We waren in dezelfde kerk nog wel 6 keer te beluisteren n.l. 

-) op 8 januari, ter vervanging van 1 januari, 

-) op  12 maart, als compensatie voor 5 maart, 

-) op 6 april met Witte Donderdag, 

-) op 7 april met Goede Vrijdag, 

-) op 1 november met Allerheiligen, 

-) en op 11 november voor onze jaarlijkse gedachtenisviering. 

 

We zongen ook nog op 30 april in de parochiekerk van Lichtaart en op 20 juli in Berchem 

voor de uitvaart van Jacqueline Gielis, de weduwe van Karel Dierckx. 

 

Tenslotte waren er nog 2 concerten, één in het voorjaar en één in het najaar. 

Op 5 maart was de Sint-Walburgiskerk goed gevuld om te luisteren naar het Gloria van 

Vivaldi, dat we meezongen met het jubilerende Alma Musica-koor. 

En vers in het geheugen (9/12) ligt nog de samenwerking met Tosangana voor het concert 

“Onder een dekentje”.  Eerst leek die samenwerking op een geweldige stijlbreuk, maar de 

koren groeiden naar mekaar toe en gingen crescendo wat leidde tot twee succesvolle 

uitvoeringen. Dat brengt het totaal aantal uitvoeringen op 20.  Je kan ook 21 zeggen, omdat 

we in het Zuiderpershuis 2 x het concert uitvoerden. 

 

Naast al deze inspanningen – en niet te vergeten de gewone en de extra-repetities – was er 

ook tijd voor ontspanning. 

 

Begin januari hielden we onze traditionele nieuwjaarsreceptie. 

Op 30 april, na de misviering in Lichtaart, trokken we naar onze eigen stek, Huize Radeske, 

voor een aperitief gevolgd door een pastagerecht.  In de namiddag kon er gewandeld 

worden.  Merkwaardig was dat de deelnemers aan de lange wandeling vlugger terug waren 

dan zij die kozen voor de korte wandeling.  Dat kwam omdat deze laatsten onderweg halt 

hielden voor een al dan niet alcoholische tussenstop. 

Op 26 november vierden we Sint-Cecilia met een brunch in de salons Van Edel en 

huldigden we een aantal jubilarissen. 

Jaarverslag 2023 
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Tenslotte vermelden we nog de Algemene Vergadering die doorging op 16 maart. 

 

De laatste rubriek van dit verslag gaat over ons ledenbestand.  We begonnen het jaar met 30 

leden maar al vlug sloten 2 nieuwelingen aan.  Ze heten allebei Peter, één tenor en één bas.  

Zo zijn we momenteel met 32 leden. 

 

We blijven zoekertjes plaatsen in Koor & Stem en misschien leiden de komende concerten 

ook nog tot nieuwe leden. 

 

Mag ik tenslotte nog even de aandacht vestigen op het feit dat we vandaag vergaderen op de 

schrikkeldag, 29 februari.  Die valt maar om de 28 jaar op een donderdag.  De vorige keer 

was dat in 1996 en daarvoor nog in 1968 en in 1940. 

De volgende keer dat 29 februari op een donderdag valt is in 2052 en de daaropvolgende in 

2080.  Dat zal dan ons 167ste werkjaar zijn, allicht met een andere secretaris dan  

uw dienaar 

 

Jan 

 

 
 

 

 

Advertentie 
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Vorig jaar lieten we in Lichtaart trainbils aanleveren. 

Deze werden deskundig ingezet om onze zitbanken rond de kampvuurkring te hernieuwen. 

Het overschot aan balken lieten we niet onbenut. 

Samen met Roger schopten we een wal die voldoende stevig zou zijn om de dwarsbalken 

op te leggen. We wisten immers dat onze beek – zodra het regent – niet meer te dwarsen 

valt. 

 

De regen van de afgelopen weken voorzag Radeske en omstreken van een stevige 

waterreserve. Laat ons hopen dat het grondwaterniveau zich mag herstellen zodat de natuur 

tijdens de zomermaanden kan drinken van deze buffer. 

 

Onze brug lag er vredig bij. Ik hield er even stil voor de werkzaamheden konden aanvatten. 

Vandaar de vredige foto op die vredige plek. 

 

Enkele minuten later waren het 3 kettingzagen die de rust verstoorden. Tijdens ons vorig 

groenmoment begin november was het een herfststorm die ons vroegtijdig uit het bos joeg.  

Het opzet was om oude en vaak wilde houtgroei deskundig op te ruimen. Helaas stak nu 

niet een storm stokken in de wielen. Eerst liep een zaagblad vast, waardoor de ketting niet 

meer ronddraaide. Bij een andere kettingzaag brak de ketting tijdens het zaagwerk. En de 

derde kettingzaag had na de middagpauze geen zin meer om op te starten. 

 

Waar is de tijd dat Jos ons verwende met zijn tiptop onderhouden toestellen? Waar is de tijd 

dat hij dagen voordien zijn slijpset te voorschijn toverde om de toestellen in optimale 

omstandigheden aan hun stevige dagtaak bloot te stellen? Die tijd is helaas vervlogen. Nu 

zullen we zelf moeten instaan voor een even sterk onderhoud van ons machinepark. Onze 

Like a bridge 
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toestellen wachten ondertussen allemaal bij een vakkundige hersteldienst op hun 

broodnodig onderhoud. 

Ook onze grasmaaier wordt eerstdaags opgehaald. Laat ons hopen dat ook dit toestel veel 

werk mag verrichten op de grasmat van Huize Radeske. Een goed onderhouden speelterrein 

zorgt immers niet enkel voor een fraai uitzicht, maar voorkomt ook ongevallen. 

 

Wie de komende weken een momentje vrij heeft, mag met een schopje en emmertje de vele 

molshopen opnieuw de kop indrukken.  Mr. Duysburgh ontvangt je nog steeds met die 

guitige glimlach op zijn gelaat! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In “Eigen Krabbels”, ons maandblad van het Mannenkoor 

ZWK, vertellen we graag over het reilen en zeilen van ons 

Radeske. De werkploeg zit nooit stil, voortdurend worden 

de koppen bij elkaar gestoken zodat het voor alle 

jeugdverenigingen, families e.a. een aangename 

verblijfplaats blijft. De ideale plek om in verbinding met 

elkaar te gaan.  
 

 

Onder impuls van Marc werd een prijsvergelijk gemaakt met andere bivakhuizen vanuit de 

zorg dat we toch wel heel goedkoop waren. Ook vanuit nabij gelegen overnachtingshuizen 

kregen we deze bemerking. Het was dus hoogdringend tijd om onze prijzen aan te passen, 

hedendaags te maken. In  een tijdspanne van twee jaar evolueerden we naar realistische 

prijzen.  
 

Jeugdverenigingen betalen nu € 25O /nacht, families en volwassenen € 375 en scholen die 

op plattelandsklassen komen tijdens een midweek € 175 /dag. Heeft dit consequenties voor 

de boekingen? Bekijk zelf even onderstaande jaarkalender voor 2024 en trek uw besluit. 

 

Huize Radeske, stilzitten is achteruit gaan. 
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Zo merk je dat Radeske zeer gegeerd is en blijft. Daarenboven blijven we trouw aan ons 

doel, een bivakplaats aanbieden die in de eerste plaats aan jeugdverenigingen tegemoet wil 

komen. De cijfers van het kalenderjaar 2023, die we krijgen vanuit de officiële statistieken 

van Jeugd en Toerisme bevestigen dit. 
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Onze eerste bezorgdheid blijft kwaliteit aanbieden. De verantwoordelijkheid nemen om aan 

huurders de nodige service en luxe te bieden, natuurlijk binnen het perspectief van een 

bivakhuis. Dit realiseren we met de werkploeg die altijd klaarstaat om de nodige klusjes uit 

te voeren en in overleg de juiste beslissingen te nemen. Zo realiseerden we in een kort 

verleden dat er spouwmuurisolatie werd aangebracht rond de speelschuur, het sanitaire blok 

en de conciërgewoning. Het komende sinksenweekend zullen we ook alweer de nodige 

opfrissingswerken realiseren. Tijdens een herfst- of krokusvakantie schudt Raf ons wakker 

om aan groenonderhoud te doen en tussendoor zakken enkele vrijwilligers af naar Radeske 

om een kleine herstelling te doen.  

 

 

 

In het verlengde van de werkploeg kunnen we rekenen op Kachiri en Adriaan. Zij leveren 

uitstekend werk. Ze ontvangen de groepen zonder zich op te dringen en wij zijn gerust dat 

ze zorgen voor het dagelijks onderhoud en de netheid van ons Radeske. Hiervoor zijn we 

hen heel dankbaar.  Het zijn ook zij die ons kleine mankementen doorgeven zodat we tijdig 

herstellingen kunnen doen of laten doen.  
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Onze huiselektricien Guido en z’n 

hulpje zorgden voor de aansluiting 

van de elektrische toestellen. 

 

 

 

 

 

 

Recentelijk werd ook op 

vraag van Kachiri en 

Adriaan een nieuwe 

keuken voor de 

conciërgewoning 

aangekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zorgden zelf voor 

afbraak van de oude 

keuken en installeerden 

de nieuwe.  

 

 

 

 
 

Zo, ik hoop dat de lezers van “Eigen krabbels” zich een beetje een beeld kunnen vormen 

van het puike werk dat er geleverd wordt. Wie toevallig in de buurt komt, kan altijd een 

kijkje komen nemen. Tijdens het Sinksenweekend kan je zelfs iets blijven drinken. 
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Van een kerkkoor is de ZWK verveld tot een, nu ja, zeg het zelf maar… 

Dankzij de kerk op de Mechelsesteenweg in Antwerpen keren we nog één keer per maand 

terug naar onze roots. Omdat tot nader order een kerk ook nog een gebouw, een 

architecturale constructie is, volgen we uiteraard van nabij hoe het ondertussen met die 

constructie gesteld is. 

 

Goed op het eerste gezicht. En daar, waar volgens de leer van de kerk de Heilige Geest één 

derde van de Heilige Drievuldigheid uitmaakt, hebben handige architecten een en ander 

herleid tot een Tweevuldigheid. Die metamorfose kwam in dit blad al aan bod. 

Onlangs kwam ze ook nog eens aan bod in de krant De Standaard. 

Mét prentje dat als volgt ingeleid wordt: 

 

 

 

 

 

Project M127 in Antwerpen: een wonderlijke samenwerking tussen kerk en advocaten 

 

Architectuur in België is te lezen als het product van een liberale en individualistische 

samenleving. Met enige overdrijving kun je de dichter Willem Kloos parafraseren: 

architectuur is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Het lijkt 

dan een wonder wanneer een advocatenkantoor en een kerk samenwerken, niet alleen om 

als buren voor elkaar meerwaarde te creëren, maar ook om ongevraagd de stad een cadeau 

te schenken. 

 

Dat wonder doet zich voor aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen.  

Daar heeft advocatenkantoor Schoups een samenwerking opgezet met de belendende 

Heilige Geestkerk. Een van de grote kwaliteiten van dat project, M127, is zijn 

stedenbouwkundige generositeit. Zo werden de aanbouwsels tussen de kerk en het kantoor 

afgebroken. Daarna werd de ruimte heringericht tot een buurtpark met groen en water. 

Een wonder op de Steenweg 
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De maand maart is duidelijk een heel drukke maand op cultureel gebied, want van onze 

leden, ex-leden of sympathisanten van de ZWK kregen we zo veel activiteiten toegestuurd, 

dat we ze hier op een rijtje zetten. Voor elk wat wils! 

 

- 2 maart: Librecht Vanbeckevoort 

 

Onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever brengen deze avond een 

benefietconcert ten voordele van enkele sociale doelen met o.a. pianist Librecht 

Vanbeckevoort (laureaat en publiekslieveling op de Koningin Elisabethwedstrijd 

2007) en het strijkorkest Ataneres Ensemble, gegeerd op binnen- en buitenlandse 

festivals. 

Tickets (€ 40 ) via reservaties@rc-ap.be 

 

- 3 maart: Poèmes d’amour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 11u in ’t Kerkske in Kapellen een 

aperitiefconcert door de groep 

Triotique  

 

in samenwerking met Vrouw aan de 

piano (Veerle Janssens, dochter van 

onze oud-dirigent Karel Janssens). 

 

 

- 8 maart: lezing Rik Torfs 

 

Eveneens bij onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën komt Rik Torfs op zijn 

spittante manier praten over een aantal van zijn stokpaardjes en over de absurde 

grillen van de ‘Tijdsgeest’, meteen de titel van zijn nieuwste boek. Aanvang: 19u45. 

Tickets (€ 20) via een mailtje naar GrtMinds@proton.me of aan de inkom. 

Drukke cultuurkalender van vrienden van de ZWK. 
 
 
 

mailto:reservaties@rc-ap.be
mailto:GrtMinds@proton.me
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- 9, 10, 14, 15 en 16 maart: Als je je botten maar niet breekt 

 

 

 

Toneelkring De Zonnedauw (met 

onze vriend Luc Deumens en zijn 

vriendin Sabine) spelen die dagen een 

grappig toneelstuk in zaal De Eikel 

(Oude Veldstraat 4, 2960 Brecht) 

 

Wanneer vader Joris in volle 

midlifecrisis zit, is het voor zijn 

vrouw en dochter moeilijk om hem 

op het rechte pad te houden. Joris 

probeert zijn jeugd te herbeleven: 

mooie vrouwen, snelle moto’s, 

vunzige praat… Voeg daar een sexy 

buurvrouw, een knappe 

motorinstructrice, een plichtsbewuste 

pakjesbezorger en een praatzieke 

dierenverzorgster aan toe, met ook 

nog eens een ontsnapte slang en je 

begrijpt dat het een dolle vertoning 

wordt. 

Tickets: via 

Luc.Deumens@telenet.be 

 

 

- 21 maart: Vrouw aan de piano 

 

 

 

Om 14u30 geeft Veerle Janssens een lezing bij de KU 

Leuven Seniorenacademie in Antwerpen. 

Info: vrouwaandepiano.be/agenda-media/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Luc.Deumens@telenet.be
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- 23 maart: Stabat Mater van Pergolesi 

 

 

 

Soliste Inez Carsauw (vorig jaar in Sint-

Walburgiskerk) zingt om 20u in de O.-L.-

V. van Lourdeskerk in Bergen-op-Zoom 

het prachtige Stabat Mater van Pergolesi, 

samen met de creatie rond dezelfde tekst 

van dirigent Charles van der Veeke met 

een prominente rol voor de cello. Naast 

Inez is Corine Overgaauw de soliste, 

samen met het begeleidingsensemble 

Collegium Delft. www.meadulcea.nl 

 

Een dag later zingt Inez om 15u in de 

Sint-Romboutskerk in Mechelen de 

altsolo in de Vespers van Rachmaninov, 

vertolkt door het Octopus kamerkoor 

o.l.v. Bart van Reyn. 

Info en tickets: 

www.octopusensembles.be 

 

 

 

 

 

 

- 23 en 24 maart: Johannespassion J.S. Bach 

 

Onze vrienden van de Chorale brengen op 23 maart (20u) en op 24 maart (15u) in de 

Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever het prachtige, aangrijpende verhaal van de 

Johannespassion. Verhaal? Bach was inderdaad een begenadigd verteller. U krijgt het 

muzikale relaas van het oneerlijk proces van Jezus, vertaald in een dynamische 

dialoog tussen Pilatus en de ‘Koning der Joden’. Daarbij fungeert het koor (in 

‘koralen’ en ‘schreeuwkoren’) als commentator en is oud-journalist Marc Van de 

Looverbosch de verslaggever ter plaatse. Leiding bij Paul Dinneweth. 

Tickets via suzanneclerckx@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meadulcea.nl/
http://www.octopusensembles.be/
mailto:suzanneclerckx@gmail.com
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- 21 t.e.m. 24 maart: Geruchten 

 

Oud-ZWK’er Frank Badisco verwelkomt je in de Zwarte zaal van het Fakkeltheater 

gedurende vier avonden met een spetterende komedie van Neil Simon, gespeeld door 

toneelkring De Peerdentram. 

 

 

Vier koppels zijn uitgenodigd op 

het tienjarig huwelijksfeest van 

Charley en Myra Brock, de vice-

burgemeester van New York en 

zijn vrouw. 

Wanneer het eerste koppel 

arriveert ligt Charley met een 

schotwond op zijn bed en is zijn 

vrouw verdwenen. Het lijkt erop 

alsof Charley een 

zelfmoordpoging heeft 

ondernomen. Een groot schandaal 

dreigt, temeer daar er op de 

tennisclub geruchten de ronde 

doen van huwelijksproblemen. 

De eerste gasten, beiden advocaat, 

besluiten dat het niet verstandig is 

om de zaak te doen uitlekken en 

verzinnen een resem uitvluchten 

voor de andere gasten. De ene 

leugen lokt de andere uit en hoe 

meer gasten arriveren, hoe groter 

de verwarring wordt. Op het laatst 

weet niemand meer wie wat heeft 

verzonnen en waarom. 

En dan belt de politie aan. 

 

Tickets: www.fakkeltheater.be of 

op 070/246036. 

 

 

 

 

 
 

http://www.fakkeltheater.be/
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…het mannenkoor al ver gevorderd is in het instuderen van ‘Die Schöpfung’ van Haydn, 

hoewel 26 oktober vooropgesteld werd als datum van uitvoering. 

 

…de mannen en vrouwen van Musica con Gioia nog moeten starten met de inoefening. Nu 

ja, professionals hebben maar een tweetal repetities nodig, merkte een alerte stem uit het 

koor op. Die mannen studeren thuis alles individueel. 

 

…vakantiegangers en thuisblijvers werk voor de boeg zullen hebben om het koor bij te 

benen. Hopelijk nemen ze hun partijtje mee naar huis om alles in te studeren. 

 

…Musica con Gioia misschien als zwak excuus kan inroepen dat het op zondag 14 april om 

15 uur nog een concert geeft in de Sint-Bavokerk in Wilrijk en dat daarvoor al kaarten 

kunnen bekomen worden aan € 12 in voorverkoop. 

 

…sommigen zich afvroegen wanneer de ZWK haar tweede concert van het jaar zal 

uitvoeren. 

 

…veel manstemmen het laten afweten als er een windje opsteekt. ‘Waait de wind door alle 

velden, zingend gaan wij langs…’ is toch het lied van ZWK, niet? 

 

…sommigen hen bestempelen als ‘Doetjes’. Maar anderen denken dat het de ouderdom is. 

Het weerbericht was nochtans duidelijk: storm Louis eindigt al om 22 uur. 

 

…Walter aan de beterhand is? Na intensieve kiné-behandeling is hij al in staat om korte 

wandelingen te maken. Wij kijken er alvast naar uit om hem vlug weer te verwelkomen. 

 

… Herman Jacobs ons er terecht op wees dat de knaap die achter zijn rug op de foto stond 

van de vorige EK, niet Karel maar wel degelijk Julien Van Ael is. 

 

...na een geanimeerde algemene vergadering donderdag 29/02 hetzelfde bestuur als 

voordien verkozen werd voor de komende twee jaren: Guido De Graeve, Jan Leers, Luc 

Korthoudt en Raf Van Bortel. Als dirigent zit Johan Clerckx rechtstreeks in het bestuur en 

is Marc Mattheussen eerste reserve. 

 

...in de voorbije maand ook Gaston Van den Branden overleed in Nijlen. Hij was leraar op 

Sint-Lodewijk en vooral de begenadigde toneelacteur die samen met onze oud-voorzitter 

André Fordel pareltje op de toneelscène bracht. 

 

Zingen is een kunst, een gave, een passie 

  Zingen is een manier om jezelf te uiten, je hart te luchten, je ziel te voeden 

Zingen is een bron van vreugde, van troost, van kracht 

Zingen is een taal die iedereen verstaat, die bruggen slaat, die grenzen overstijgt 

 (Els Schoepen 

Weet je dat … 
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De eerste zondag in de Heilige Geest. 

Dat betekent voor mij vooraan in de kerk. 

Op het podium zeg maar. 

In het zicht en ten bate van de gelovige gemeenschap. 

 

Die eerste zaterdag van de maand zat ik gewoon in de kerk. 

Als deel van de gemeenschap. 

Die was daar om afscheid te nemen van Greet Impens. 

 

 

Greet was een migrante. 

Tegenwoordig steekt zo iemand een 

of andere grote plas over. 

Zij zakte gewoon de Schelde af naar 

‘t Stad. 

Waarschijnlijk nam ze gewoon de 

trein van Dendermonde naar 

Antwerpen met overstap in Mechelen. 

Haar geboorteplaats sprak ze uit als 

‘Dèrremonde’.  

Ik kon het toenmaals godvergeten 

oord moeiteloos situeren. 

Ooit had ook mijn moeder haar 

standplaats, een dorpje op een zucht 

van Dendermonde, verlaten om in de 

Scheldestad asiel aan te vragen. 

 

Had Greet grootse plannen? 

Feit is dat in 1958 ons land in een staat van euforie en gelukzaligheid verkeerde. 

Voor juffrouw Impens blijkbaar het signaal om zelf de zevende hemel op te zoeken. 

En ze sloot een verbond voor goede en kwade dagen met ene Ghis Segers, een zanger 

warempel. 

Van die opgewektheid in ons koninkrijk was eind 58 nog weinig te merken. 

Maar Greet maakte er haar handelsmerk van. 

En handel dreef ze. Op de Boomsesteenweg. 

Daar verkocht ze brood en gebak. 

Omdat ik toen in de buurt een korte school liep, behoorde ik tot haar vaste klandizie. 

Vraag me niet naar de kwaliteit van haar assortiment confiserie, patisserie en dat soort 

dingen. 

Een bedankbriefje 
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Neen, met haar ‘Dag jongen’ – zo zou ze me trouwens altijd blijven aanspreken – werden 

honger en andere besognes bijzaak. 

De volledige aandacht van Hansje ging naar Greetje achter de toonbank.  

Dat oplichten van die ogen bij mijn entree. 

Die subtiele  en heerlijke melange van verbazing, vreugde, geluk en genegenheid. 

Een glimlach in duizend verrukkelijke tinten die maar niet wilde verdwijnen. 

Een lieflijke stem die nooit een kwaad woord zou dulden. 

‘Blind gekocht’,  zo verliet ik de winkel. 

Is ooit iemand  blind geweest voor die uitstraling? 

(Een pompeus woord dat toch uitstekend bij haar past.) 

 

Later ruilde Greet brood voor bloemen. 

En werd ze voltijds hoeder van een gezin. 

Wat vaak, dat weten we allemaal, een optelsom is van lief en leed. 

Maar haar handelsmerk heeft ze nooit voor wat dan ook geruild. 

Ondanks de mindere dagen waaraan geen mens ontsnapt. 

Ondanks het leed dat soms heel diep kan kerven. 

En lijden en pijn een sluier over de meest oprechte glimlach werpen. 

Dat alles zegt en schrijft men bij het afscheid. 

Verpakt in lieve en oprechte woorden. 

Als biografie moet dat volstaan voor wie nooit eer noch roem zocht. 

De dood, zo gaat dat nu eenmaal, ontziet de zogenaamde kleine kantjes. 

We vijlen en schaven ze barmhartig bij tot ze warempel blinken. 

 

 

Lieve mevrouw achter de toonbank, 

voor je meest unieke koopwaar  

vroeg je me geen cent. 

Ze was nu eenmaal onbetaalbaar. 

 

Dag meisje, dag Greet van Ghis 
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Overlijdens 
 

Greet Impens (° 29-10-1934 - † 27/01/2024) 

 
Deze bezige vrouw was jarenlang de trouwe, liefhebbende echtgenote van oud-zanger Ghis 

Segers, voor wie ze alle boodschappen deed toen haar man niet meer zo goed te been was. 

Ze vergezelde hem naar het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in het centrum van 

Antwerpen, waar ook hun goede vriend Dré Fordel lange tijd verbleef. Op 89-jarige leeftijd 

werd ze in aanwezigheid van haar kinderen en kleinkinderen uitgeleide gedaan in de H.-

Geestkerk op 3 februari. (zie ook elders in deze Eigen Krabbels)  

 

Joseph De Cock (° 16-03-1948 - † 11-02-2024) 

 
Gehuwd met Louisa Konings en de oudste broer van onze zanger Roger De Cock. 

Studeerde voor leraar, maar was grotendeels actief bij het ministerie van financiën. Hij was 

een sportieve man, die altijd bereid was om stevige wandelingen of langere fietstochten te 

maken, maar die langzaam aan van zijn familie heen ging in AZ Monica in Deurne. 

 

Marcelle Verhelst (°31-01-1925 - † 26-02-2024) 

 
Deze sterke vrouw van 99 jaar overleefde haar man Julien Bernaers met liefst 37 jaar en ze 

was de schoonmoeder van ons lid André De Gezelle, die met haar dochter Marina huwde. 

Zij laat drie kinderen en acht kleinkinderen na. Ze wordt maandag 4 maart om 10u begraven 

in de H.-Kruiskerk in Zwijndrecht. 

 

Hugo De Maeyer  (°6-11-1933 - † 21-02-2024) 

 
Hoewel hij de laatste jaren stopte met actief zingen, was hij ons oudste lid met 80 

dienstjaren op de teller bij de ZWK. Hij was gedurende 63 jaar de trouwe echtgenoot van 

Lydia Mortelmans en zijn vier zonen (Koen, Johan, Marc en Bart) en hun echtgenotes 

zorgden voor liefst 14 kleinkinderen. Ook zijn zus Nini en zijn broers Jozef, Leo en Walter 

De Maeyer zijn nog in leven. De uitvaart heeft plaats zaterdag 2 maart om 11u in de Sint-

Laurentiuskerk in Hove. 

 

Hugo was niet iemand die het hoge woord wilde voeren, maar zijn verbale vermogen hielp 

hem wel toen hij in de wereld van groothandel in vleeswaren terecht kwam. Hij leerde er 

ook het verschil kennen tussen goede hespen en hespen van mindere kwaliteit. Hij stond 

trouwens bekend als een gastronoom, een Bourgondiër en zijn tien jaren lidmaatschap bij de 

Wijngilde in Willebroek leverde hem het predicaat ‘wijnkenner’ op. 

 

Personalia 
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Hij heeft in zijn leven soms zwarte sneeuw gezien, maar zijn doorzettingsvermogen, zijn 

zin voor humor en relativering en zijn goede gezondheid hielpen hem erdoor. Hij was 

trouwens één van de weinige leden die nog de Tweede Wereldoorlog meemaakte. 

 

Hij ging naar school op Sint-Norbertus op de Tabaksvest en nadat meneer Greeve hem bij 

de ZWK kreeg, deed hij aan alles mee wat de kring organiseerde: grote concerten in 

Antwerpen, Brussel, Averbode, Radeske, Aachen en de opera’s in de KVO. Tot late leeftijd 

bleef hij meedoen aan de 1-meiwandelingen en ook kaarten behoorde tot zijn hobby’s. We 

zullen hem missen met zijn monkellachje en zijn vriendelijkheid, ook voor elke 

nieuwkomer die hij op zijn gemak wilde stellen. 

 

- Nog andere leden wilden hem op gepaste wijze herdenken: 

• “We verliezen als koor een monument, maar de herinneringen nemen ze ons niet 

af. We blijven ze koesteren, zoals tijdens het ‘jongerenweek-end ‘ op Radeske, 

waar hij niet moest onderdoen voor de jongere deelnemers. We zullen zijn 

eeuwige glimlach en zijn leuke babbels missen.” (LK) 

• “Wandelkringer in hart en nieren. Wandelde mee met zijn kleinkinderen en genoot 

ervan als we samen iets in Kring vierden,” (GD) 

• “Bij de sopranen heb ik ooit naast hem een solo gezongen. Bij de tenoren zaten 

we jaren naast mekaar en heb hem altijd bewonderd dat hij er nog zo jong bleef 

uitzien en grapte tegen hem dat zijn moeder hem een verkeerde geboorteleeftijd 

had meegegeven.” (AD) 

• “Hugo was een joviale, vriendelijke attente man met het hart op de juiste plaats. 

Hij was een echte levensgenieter. Samen eten en drinken met familie en vrienden 

deden hem altijd ontzettend deugd. Hij was een man met een uitgesproken 

mening, maar ook een no-nonsense mentaliteit. Dat alles maakte hem een uniek 

persoon. Ik zal hem missen.” (MM) 

• “Hugo was jarenlang een betrouwbare eerste tenor, een trouwe echtgenoot, een 

fiere huisvader, een charmante persoonlijkheid en een gezellige prater, zeker bij 

(of na) een lekker glaasje wijn.” (JL) 

• “Hij nam na de mis altijd de tijd voor een heerlijke babbel met mij en mijn 

echtgenote. We vonden hem en zijn echtgenote aangename mensen.” (TA) 

• “Hij was overal graag bij en dat kon je voelen.” (RV) 

 

Wij zullen aan hen allen terug denken tijdens onze herinneringsviering op 11 november e.k. 
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Toen Hugo geboren werd, was de ZWK 20 jaar oud. 

De teller staat nu op 111. 

Maar Hugo is er niet meer. 

Met hem verdwijnt een belangrijke getuige van het reilen en zeilen van de Kring. 

Van een ruime periode van de hedendaagse geschiedenis tout court. 

Niet zozeer van gebeurtenissen die de boeken haalden. 

Eerder van wat men de kleine dingen des levens noemt. 

Dingen die uiteindelijk ons leven meer bepalen dan de headlines en Breaking News. 

 

‘Oude mensen maken de slechte keuze om er versleten en lelijk uit te zien.’ 

Dat zijn de woorden van Fran Lebowitz. 

Men mag zeggen wat men wil, maar die vlieger ging niet op voor Hugo. 

Dat kan ieder getuigen die hem heeft gekend. 

Daarom raakte ik die keer even het noorden kwijt. 

Hugo in een hospitaal, zelfs dat was al even wennen. 

Hugo, of de man die nu het gevecht probeerde aan te gaan met wat hem overkwam. 

Uitgeteld, maar vóór de tien kom ik weer overeind! 

Al werd hij alleen nog overeind gehouden met alles wat de moderne geneeskunde in huis 

heeft om het uitzichtloze uit te dagen. 

Toen heb ik afscheid genomen van de man die ik meer dan een halve eeuw heb gekend. 

Die ganse tijd volstond een half woord voor ons. 

Op zijn bed waren de woorden zo goed als opgedroogd. 

Wat daarna nog kwam, was die ellendige blessuretijd met een arbiter zonder stopwatch. 

Winnen zou Hugo toch niet meer. 

Maar neem het van mij aan. 

De ZWK verliest een goede speler. 

En ik denugo. 

 

 
 

 

 

Denugo 
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Zondag 4 februari 2024 H. Geest – 5e Zondag door het jaar 

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 maart 2024 – 10u30 H. Geest – 3de zondag v/d vasten 

Donderdag 28 maart 2024 – 19u00 H. Geest – Witte Donderdag 

Vrijdag 29 maart 2024 – 19u00 H. Geest – Goede Vrijdag 

 

 

 

 

 

 

Zondag 7 april 2024 – 10u30 H. Geest – 2de Paaszondag – Beloken Pasen 

 

 

Werkten mee aan dit nummer:   
Tony Ah Munn, Johan Clerckx, Frank Badisco, Inez Carsauw, Veerle Janssens, Jenny 

Backx, Marc Coremans, André De Gezelle, Guido De Graeve, Luc Deumens, Bart Pilate, 

Ludo Engelen, Rik Neel, Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Jan Leers, Marc Mattheussen, 

Eddy Van den Driessche, Marcel Coppens (v.u.). 

 
 

 

 

 

 

              Onze voorbije periode … 

Verder in 2024 
 

 

In de nabije toekomst 
 

 


