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Tosàngana. Zo heet het koor waarmee we samen ons concert geven in december. 
Nog wel eventjes te gaan, maar vermits we in juni toch al  een eerste keer samen 
repeteerden, toch wel het moment om reeds één en ander te vertellen over dit 
gemengd koor uit Mortsel. 
 
De artistieke leiding is sinds negen jaar in handen van Mieke Van Berendoncks, een 
vrolijke dame van 40, die haar enthousiasme probleemloos kan overbrengen op 
haar koor. Ze is getrouwd met Steven Verhelst, een begaafde orkestleider en 
arrangeur. En al mag ze nog zo verknocht zijn aan haar vele muzikale bezigheden, 
toch vindt ze het opvoeden van haar twee tieners (15 en 17) één van haar 
belangrijkste taken. 
 
Een aangename kennismaking met Tosàngana en Mieke. 
 
 

 
   

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Mieke Van Berendoncks: “Laat ons samen zingen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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De vraag die velen zich stellen: waar komt toch die naam Tosàngana 
vandaan? 
 
Mieke Van Berendoncks: “Wij hebben nogal wat Afrikaanse muziek op ons 
programma staan en blijkbaar betekent Tosàngana in het Lingala: ‘Laat ons samen 
zingen’, met de klemtoon op de eerste ‘a’.” 
 
Waar en wanneer ontstond dan het koor Tosàngana? 
 
“Dat gebeurde in 1983 met Joris Smet als eerste dirigent en de leden van het koor 
bestonden toen hoofdzakelijk uit leerlingen of oud-leerlingen van de 
muziekacademie van Mortsel. 
 
Eén jaar later werd Hans Primusz - aanvankelijk samen met Joris Smet - de dirigent. 
Hans was afgestudeerd aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen 
en hij werd mettertijd ook bekend om zijn pop-up-koren, waarbij hij een aantal 
zangers voor een bepaalde gelegenheid samen bracht. Hij schreef ook 
koorarrangementen, dirigeerde vakkundig en met veel enthousiasme. Sinds 2012 
werkte hij samen met Hannelore Primusz (afgestudeerd in Rotterdam) als 
stemcoach.” 
 
Vanaf wanneer nam jij, Mieke, dan het koor over? 
 
“Ik nam inderdaad vanaf 2014 de dirigeerstok over van Hans Primusz. Ik werd 
spontaan door het koor gecontacteerd op aanraden van Erik Demarbaix (Koor en 
Stem). Tosàngana was een popkoor met goede zangers, actief bij mij in de buurt. 
Dat zorgde meteen voor een goede match.” 
 
Wat voor iemand is Mieke als muzikante en waarin is ze geïnteresseerd? 
 
“Ik hou van geweldige componisten als Alan Menken en van toffe zangeressen als 
Trijntje Oosterhuis. Ik luister graag naar alle muziekstijlen en naar alle mensen die 
graag muziek maken. Ik geloof erin dat iedereen kan zingen, met de juiste 
(piano)begeleiding. 
 
Verder ben ik, naast muzikante, ook lesgeefster en de laatste tijd ook een 
gemotiveerde zakenvrouw. Ik ben vereerd om samen te werken met grote en kleine 
artiesten. Ik geef les tijdens muziekstages in Edegem, Malle en Aartselaar. Dat doe 
ik ook in mijn eigen Nieuwe Muziekschool in Mortsel en op heel wat scholen in 
Vlaanderen tijdens muzische workshops. Momenteel geef ik ook les aan 
vluchtelingen in de OKAN-klas, waar ik tevens coördinator ben. Soms ben ik jaloers 
op mensen die af en toe eens niet werken. Maar gelukkig is werken tevens mijn 
passie. Anders hou je zoiets niet vol. En tenslotte is er toch ook nog mijn gezin.” 
 
Wat is jouw doelstelling met al die zingende mensen? 
 
“Voor mij is plezier en verbinding tijdens het zingen enorm belangrijk. Zingen geeft 
energie. En als we in de juiste energie zitten, dan komt al de rest vanzelf.” 
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Tijdens jullie laatste concert telden we zo’n 42 vrouwen en 7 mannen. Is dat 
geen probleem voor een koor als dat van jullie? 
 
 
 
“De mannen staan letterlijk en figuurlijk 
hun mannetje wel. We werken veel 
aan zangtechniek. Een mannenstem 
heeft van nature veel twang (*) en 
klinkt daardoor automatisch luider.” 
 
 

 
 
Vertel nog eens wat meer over al die met muziek gerelateerde activiteiten en is 
dat allemaal vlotjes te combineren? 
 
“Ik werk inderdaad aan heel wat muzikale projecten mee. Ik heb een bedrijf Muzix, 
waarmee ik me focus op musicalworkshops en -kampen. Hierbij werk ik samen met 
verschillende artiesten binnen een musicalteam. Heel boeiend! 
 
Samen met mijn man (ook een muzikant) richtte ik een tiental jaren geleden De 
Nieuwe Muziekschool op. Dat is een pop- en rockschool in Mortsel. Tot slot geef ik 
ook les in het Sint-Gabriëlcollege in Boechout. 
 
Alles vlot te combineren? Meestal lukt dat wel. Ik ben een harde werker, maar ik 
bewaak ook op tijd mijn grenzen. Ik zoek mijn werkplezier in de verbinding met 
mensen, met deelnemers en met fijne collega’s. ‘Teamwork makes a dream work’.” 
 
Zing je met het koor alle zangstukken mee? Je was op jullie laatste concert 
ook de enige met een partituur voor jouw neus. Levert dat soms geen 
‘commentaar’ op? 
 
“Ik zing tijdens de concerten alles in stilte mee, zodat ik kan lippen voor de 
koorleden, om hen te helpen bij de teksten. Ik zing nooit volwaardig mee op een 
concert. Tijdens de repetities zing ik uiteraard wel veel voor. Ik ben zelf veel met 
stemtechniek (volgens de CVT-methode) bezig en dus is het belangrijk dat ik niet 
alleen de noten juist voorzing, maar ook de wijze waarop iets gezongen moet 
worden. 
 
Er is nog nooit commentaar geweest wat mijn partituren betreft. Ik moet immers ook 
afstemmen met o.a.de pianist, dus ik vind het logisch dat ik wel partituren gebruik.” 
 
Je zei dat jouw man ook in de muziekbranche zit. Wat doet hij specifiek en 
helpt hij het koor ook op de een of andere manier? 
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“Mijn man is componist en arrangeur. Hij kan me – indien nodig – wel eens helpen 
bij het maken van een arrangement. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Ik trek mijn plan. 
Heel af en toe heeft Steven al eens piano gespeeld op een concert of heeft hij een 
repetitie van mij overgenomen als ik ziek was, maar dat gebeurt zelden. 
 
Steven dirigeert ook orkesten. We hebben met Tosàngana al gezongen tijdens 
concerten waarop Steven een orkest dirigeert. Dat is wel tof!” 
 
Welk concert van Tosàngana zal je je steeds blijven herinneren? 
 
“We hebben al zo veel toffe dingen gedaan. Zoals ik al zei, zongen we al samen met 
orkesten, we hebben een heel tof concert gegeven op de Grote Markt in Antwerpen. 
We hebben ook al een cd-opname mogen doen bij een metalband… Ons concert 
samen met Nico Sturm was ook een absolute topper.”  
 
Hoe is het koor in al die jaren onder jouw leiding geëvolueerd? Waarin kan het 
zich nog vervolmaken? 
 
“Ik ben vooral veel bezig met de klank. 
We blijven werken aan stemtechniek om de individuele en daardoor ook de 
koorklank te verbeteren. Ikzelf besteed hier enorm veel aandacht aan en ik nodig 
ook regelmatig waardevolle coaches uit.” 
 
Zijn jullie zangers ook nog actief in andere koren? 
 
“Onze zangers nemen soms deel aan de toffe projecten van Hans Primusz.” 
 
Stel je zelf jullie programma samen? 
 
“Ik heb zeker niet altijd specifieke wensen. Ik ben wel zeer kritisch in het selecteren 
van werken, maar ik sta open voor alles wat er op ons pad komt. En als ik ‘ja’ zeg op 
een projectaanvraag zoals dat van jullie, dan ga ik er ook volledig voor.” 
 
Kende je de ZWK? 
 
“Ik wist dat het koor bestond via Guido De Graeve. Guido kent mij via mijn vroegere 
functie op het Sint-Gabriëlcollege. Eén van mijn beste vrienden is ook een erg 
goede vriend van zijn dochter Leen. Zo wist ik al iets van jullie. Maar ik had jullie nog 
nooit horen zingen.” 
 
Jullie zingen alle liederen van buiten… 
 
“Inderdaad. Ik vind dat zeer waardevol.” 
 
Enig idee hoe lang je nog dirigente blijft van het koor? 
 
“Nee, geen idee. Zo lang ik nog genoeg ideetjes heb en de koorleden een goede 
‘vibe’ met mij voelen, ga ik door.” 
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Nog andere interesses buiten de muziek? 
 
“Ik hou van reizen. Ik heb al veel van de wereld gezien en ik zal nieuwe landen 
blijven ontdekken. Ook de muziek neemt me telkens weer op reis naar toffe 
avonturen. En verder wil ik mijn passies blijven delen met mensen en van betekenis 
zijn in de wereld.” 
 
(*) twang: een techniek bij het stemgebruik, waarbij de ruimte net boven het 
strottenhoofd nauwer gemaakt wordt. Dit heeft tot gevolg dat de stem wat luider 
wordt, en bij sterke toepassing de klankkleur verandert. De stem wordt scherper. (uit 
‘Wikipedia’) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Naast het muzikale aspect en de leiding van het koor op zanggebied, bezit 
Tosàngana nog een andere merkwaardigheid: het voorzitterschap is in handen van 
twee vrouwen. Qua namen een uitzonderlijk toeval: Joke Devriendt en Roos De 
Vriendt.  
 

Joke en Roos, 
twee vriendinnen en samen voorzitster 
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Hoe kwamen jullie aan zo’n duobaan en hoe werkt dat concreet met twee 
voorzitsters voor één koor? 
 
Joke Devriendt: “Wij zijn inderdaad sinds een viertal jaren samen voorzitster. Ik wou 
de fakkel graag doorgeven omdat ik vernieuwing in het koor en het bestuur wel 
belangrijk vind. Er werd overeen gekomen dat Roos mijn taak zou overnemen na 
een jaartje samen voorzitster zijn.  
 
Maar dat beviel ons beiden zo zeer, dat we jaar na jaar besloten er nog eentje bij te 
doen. Wij werken met een heel standvastig bestuur en we voelen ook dat dit 
belangrijk is. Roos en ik overleggen regelmatig indien er iets besproken moet 
worden. De taakverdeling ligt niet vast, maar is organisch gegroeid. We voelen er 
ons goed bij en het bestuur ook, dat is het belangrijkste voor het ganse koor.” 
 
Wat is het totaal aantal leden? Jullie rekruteren blijkbaar vooral in de regio 
Mortsel-Boechout, is daar een speciale reden voor? 
 
“Het totaal aantal personen in ons koor bedraagt momenteel 55 leden, bij wie 8 
mannen.  
 
Het koor werd gesticht in Mortsel, maar wij maken hoegenaamd geen reclame meer, 
vermits we ook al enkele jaren werken met een wachtlijst. Wie interesse heeft, kan 
zich aanmelden via de website. Enkel als er een plaats vrijkomt, wordt een nieuw lid 
toegelaten. Wanneer een man zich aanmeldt, maken we hiervoor wel plaats (lacht). 
 
We kiezen bewust voor een groep die niet groter is dan 55, omdat we de interactie 
tussen de koorleden erg belangrijk vinden en omdat de capaciteit van ons 
oefenlokaal dat niet toelaat. Het is anderzijds natuurlijk wel spijtig dat we steeds 
moeten melden dat er geen plaats meer vrij is in ons koor.” 
 
Worden er bepaalde eisen gesteld aan de leden? 
 
“Er wordt van onze koorleden een bepaald engagement verwacht. Aanwezigheden 
worden opgevolgd en er wordt ook verwacht dat er thuis gestudeerd wordt naar 
aanleiding van een optreden. Op die manier is het mogelijk een bepaald niveau te 
halen en nog te groeien. En ook om bij het optreden te zingen zonder partituur. 
 
We werken ook regelmatig  met extra coaching  voor b.v. stemgebruik, présence, 
bodypercussie… We plannen jaarlijks een koordag en soms organiseren we ook 
een koorweek-end. 
 
We zijn trouwens erg blij om in december samen met jullie op te treden. Zo kunnen 
we nog eens enkele mooie nummers brengen en hebben we net genoeg tijd om 
enkele nieuwe stukken in te studeren. We kijken ernaar uit!” 
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Advertentie 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Indien ik een dagboek bijhield – maar dat doe ik niet – zou ik op zondag 4 juni 2023 

het volgende genoteerd hebben: 

 

Ik ben zonet in een nieuw boek begonnen. 

Het kreeg goede recensies en de dame van Alma Musica die recent ons 

gezamenlijk concert inleidde, had me op het hart gedrukt het zeker te lezen. Het 

boek is eigenlijk een verzameling dagboekfragmenten en brieven, geschreven door 

Leopold Flam. Flam, geboren in 1912, woonde tijdens zijn jeugdjaren in Antwerpen. 

Op zijn dertiende begon hij aan een dagboek. Op zondag 12 december 1926 

schreef hij: 

     

      Buiten de hartstocht voor Anna heb ik nog zeer gaarne voetbal en zwemmen. 

      Ik heb het voor Beerschot A.C. Deze club heeft vandaag tegen Antwerp F.C.  

      verloren met 2-0, alhoewel Antwerp F.C. de laatste plaats bekleedt en Beerschot           

      de eerste. (Beerschot was verleden jaar kampioen van België.) 

 

Veel verder raakte ik niet met mijn lectuur. 

Een kreet die door merg en been én een gesloten deur ging, onderbrak mijn reis 

Dagboek 
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naar het verleden en deed het ergste vermoeden. Weer een politicus van zijn fiets 

gedonderd of was er een atoombom op  Kiev gedropt? 

Omdat ik de tweede mogelijkheid toch als een vrij ernstige zaak beschouwde, legde 

ik Flam terzijde, stond op en opende mijn deur. Kon de kreet eventueel in 

verstaanbare taal omgezet worden, vroeg ik aan de bron ervan. 

‘Antwerp heeft gewonnen.’ 

Herhaalde de bron. 

Warempel Breaking News in Beschaafd Nederlands en niet bepaald neutraal want 

met enthousiasme in de stem gebracht. Had de nieuwslezeres – afkomstig uit de 

Stille Kempen notabene – plots een ontembare liefde opgevat voor een 

voetbalploeg van ‘t Stad die zo rond de middag van die dag de hoofdmoot in elk 

Vlaams journaal was geweest? Die intense en langdurige opwarming had blijkbaar 

volstaan om niet onbeslagen op het veld te komen! 

Voortbordurend op het elan waarmee ze me het heuglijke nieuws had medegedeeld, 

vroeg ze me of ik supporter van de betreffende ploeg was.  

(Waar hadden wij het de laatste 55 jaar dan eigenlijk over gehad, vroeg ik me af, en 

verdorie neen, mijn naam is niet Van Essche.  Hadden de Van Essches geen 

fanatiekelingen in hun gelederen die met hart en ziel en soms tegen beter weten in, 

de potstampers van Den Bosuil toejuichten en bejubelden? Maar dat zei ik allemaal 

niet. Daarom zet ik het tussen haakjes.) 

De kelk over het verschil tussen de ‘titel’ en de ‘beker’ liet ik aan mij voorbijgaan. 

En ‘2-2, dan hebt ge toch niet gewonnen’ counterde ik met een ‘laat maar’. 

Gelukkig bleef de vraag achterwege waarom iemand met een vreselijk West-Vlaams 

accent de ‘patron’ van een Sinjorenploeg mag zijn en waarom de trainer ook 

duidelijk uit een ander land komt. 

 

Op maandag 5 juni 2023 zou ik in mijn fictieve dagboek noteren: 

 

In de krant lees ik: ‘Om de 10 seconden zijgen supporters ter aarde, alsof ze net De 

Maagd Maria hebben zien verschijnen, terwijl ze niet eens in haar geloofden. Alleen 

de dreunende technobeats geven het tafereel een seculier karakter.’  

Als een sportjournalist een goede pen heeft, zeg ik het ook. 

Deze avond naar tv gekeken. 

Sint-Niklaas krijgt forse concurrentie. 

De voetbalspelers van de Beste Ploeg van het Land nemen de boot naar ‘t Stad. 

Op weg naar het stadhuis. 

Op het balkon laten ze zich zien aan hun supporters. 

Sinds vorige week kan Brabo weer wateren. 

Op het afkoelen van zoveel dolgedraaide rood-witten zal zijn systeem wel niet 

berekend zijn. 

Ik hoop dat de gevierden ’t Schoon Verdiep proper hebben achtergelaten. 

 

Dinsdag 6 juni 2023 kan er ook nog bij.  
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Met de trein op weg naar de hoofdstad las ik in de krant:  ‘Rond Union hangt geen 

schandaalsfeer, in die Brusselse joligheid vermoedt men (nog) geen exuberante 

miljoenenstromen.’ En ‘… voetbal blijft vooral een lucratief businessmodel met veel 

duistere kantjes’. 

Later ontmoette ik een dame van wie de man vorige zondagavond ontroostbaar 

was. Hij is dan ook een fan van die voetbalploeg in Sint-Gilles. 

Mijn moeder zei altijd dat men zich niet hoeft te bemoeien met het huishouden van 

een ander. 

Mijn roots kennende probeerde de dame uit te vissen of ik blij was met de 

overwinning. Ik zei iets over een andere Antwerpse ploeg en via mijn vader 

genetisch bepaald en zo. Maar ‘Beerschot’ was voor haar een sprong in het duister. 

Om nog even in het tranendal te vermeien vroeg ze me of ik het wist van Will Tura. 

Dat heb je ermee als je anderstaligen het advies geeft om de Vlaamse media te 

volgen. 

 

79 jaar geleden weende mijn moeder tranen met tuiten. 

En ze was niet alleen. 

‘t Zal niet lang meer duren of we zijn bevrijd. 

Dachten velen toen. 

 

 

 

Wordt ‘De trap van Toby’ van 4 juni ook een historische datum? 

Of niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis. 

Een voetnoot, geloof me. 

En in kleine letters. 

___________________________________________________________________ 

 

Een voetnoot bij Leopold Flam (1912 - 1995) 

 

Hij is een zoon van Joodse migranten. 

Zijn arme, ongeletterde ouders hebben het niet breed. 

In Antwerpen woont het gezin in een kelder. 

Leopold leert lezen en schrijven maar moet al zeer vlug als kostwinner voor een – 

karig – inkomen aan de slag. Zijn spaarcenten besteedt hij bijna uitsluitend aan 

boeken. 

In de Tweede Wereldoorlog gaat hij in het verzet wat hem een enkel ticket 

Dossinkazerne en Buchenwald oplevert. Hij overleeft de ellende en wordt later 

professor filosofie aan de ULB en de VUB. 

Het boek ‘Ik zal alles verdragen, ook mezelf’ bevat een selectie uit zijn dagboeken 

en brieven, samengesteld door Kristien Hemmerechts en Guido Van Wambeke. 

___________________________________________________________________ 
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Overlijden: 
 

Vera Verelst 
 
 (° 8 juni 1963 -  † 13 juni 2023) 
 

Echtgenote van WK-lid Dirk De Graeve. 
‘Ze zal eindelijk rust kennen,’ zei iedereen die 
de situatie een beetje kende. 
Vele jaren lang was ze een plezierige, rustige 
vrouw. Tevreden met haar gezin, met haar 
werk als kinesiste, dat ze combineerde met 
voordrachten. 
In haar vrije tijd was ze de sportiviteit zelve: 
wandelingen of vooral fietstochten maken in 
binnen- en buitenland met Dirk. En elke week 
een training en een matchke met haar 
volleyvriendinnen, die haar nauw aan het hart 
lagen en dat was ook omgekeerd het geval. 
Feestjes en uitvoeringen met de ZWK: ze was 
aanwezig. 
 

 
(Ieder leven is kwetsbaar, breekbaar… 

maar elke herinnering is een kostbaar geschenk. 
Dirk) 

Maar zo’n tien jaar geleden begon ze tekenen te vertonen dat er iets scheelde. 
Jong-dementie luidde het vonnis. Boodschappen doen, verliep iets minder vlot. 
Alleen ergens naartoe fietsen, werd moeilijker. Volleyballen bleef ze nog doen onder 
het welwillend oog van haar vriendinnen, maar ze was er soms niet meer helemaal 
bij. 
Het werd langzaam aan steeds meer afscheid nemen van allerlei zaken, waar ze 
aan gehecht was. Zelfs de geboorte van haar eerste kleinkind gaf haar situatie geen 
‘boost’, al zag ze het wel graag. Dirk stond haar nochtans van ’s morgens tot ’s 
avonds – en dikwijls ook ’s nachts – bij toen het ook fysiek met haar achteruit ging. 
Maar ook hij kon niet beletten dat de ziekte steeds verder om haar heen greep. 
 
Bijzonder pijnlijk werd het toen ze ook haar huisje definitief moest verlaten. Ze vocht 
tot het laatste jaar op alle mogelijke manieren tegen het feit dat ze zelf wel voelde 
dat het einde naderde en dat ze daar niks meer kon tegen doen. Ze haalde nog net 
haar 60ste verjaardag, maar dan brak de periode van het afscheid nemen aan, tot het 
laatst omringd door haar schitterende familie en haar vele vriendinnen. 
 
Hen – en Dirk in het bijzonder – wensen we dan ook heel veel sterkte toe en wij 
zullen haar zeker gedenken tijdens de gedachtenisdienst op 11 november 

 
 

Personalia … 
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Huwelijk:  
 
Marc Clerckx en Nadia 
 

 

 
 
 
Het moet niet altijd droevig nieuws 
zijn in deze rubriek. 
 
Vandaar gaan onze oprechte 
felicitaties uit naar het initiatief dat 
ex-zanger (en broer van) Marc 
Clerckx deed op 5 juni jl. 
 

 
 
 
In het stadhuis van Antwerpen stapte hij 
op 75-jarige leeftijd opnieuw in het 
huwelijksbootje met zijn jeugdvriendin 
Nadia. Nadat beiden het ja-woord 
hadden gegeven werd de klassieke 
familiefoto genomen in aanwezigheid 
van de kinderen, broers, zussen en 
goede vrienden van de familie.  
 
Veel geluk nog, jong koppel! 
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…de kleuterschool en de lagere school van Sint-Norbertus ophouden te bestaan! 
Een heel jammere zaak. 
 
…de secundaire afdeling blijft bestaan en bijgevolg ook nog ‘ons’ zanglokaaltje voor 
de achteraf-feestjes! 
 
…onze dirigent na een verblijf van drie weken aan zee verraste met vrijwel spierwitte 
benen onder zijn short. Een soort allergie, zo bleek. 
 
…diezelfde dirigent soms met zijn goede raad voor onze zangers geen blijf weet. 
 
…de ene keer moeten we economisch zingen en energie besparen met de 
wijsvinger tegen het voorhoofd en even later moeten we meer vanuit de buik zingen. 
Tja! 
 
…hij soms ook durft dreigen: als jullie niet beter zingen, zal ik toch opnieuw tot 
stemoefeningen dienen over te schakelen. 
 
…hij soms ook wijze raad heeft voor de bassen: ‘Hoe dieper je zingt, hoe meer je je 
laat gaan’. 
 

 

 
 
…wij Leo S. het allerbeste toewensen na zijn geslaagde 
knieoperatie en dat we hem spoedig opnieuw op de 
repetities verwachten. 
 
 
 
 
 
(Foto niet geschikt voor gevoelige lezers). 

 
 
…wij ook graag opnieuw Peter J. in ons midden verwachten na zijn lange Covid-
revalidatie. 
 
…vriend Luc K. vooruitgang boekte met het oplossen van zijn rugproblemen. Of was 
het omdat we op de muziek moesten dansen, dat zijn danskwaliteiten boven 
kwamen? 
 
……wij met plezier vernemen dat het koor Alma Musica met een nieuw bestuur 
opnieuw gestart is, maar dat ze dringend op zoek zijn naar tenoren. 
 

Weet je dat … 
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…onze vriend Peter S. zijn verdriet om de Mechelse 
bekernederlaag verdrong door enkele stevige fietsritjes 
te plegen in de buurt van Carcassonne. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
…sommigen betwijfelen of dat allemaal 
goed gekomen is, vermits er gelogeerd 
werd in de lokalen van een plaatselijke 
wijngaard. 
 
 

 
 
…dankzij de medewerking van onze 
vriend Ludo E. en de Erfgoedbibliotheek 
op het Antwerpse Conscienceplein 
voortaan ook daar alle oudere edities 
van Eigen Krabbels digitaal bewaard 
blijven.  
  

 
…De Lijn geen al te beste beurt maakte bij sommige (ex-)koorleden. Om naar het 
concert van Tosàngana te komen, kwam onze verantwoordelijke uitgever ‘iets’ te 
laat. Zijn tram 15 had ‘slechts’ 85 minuten – jullie lezen dat goed ! – vertraging. Info 
van De Lijn? Nada, niks. 
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…onze vervangende orgelist Willy nagenoeg hetzelfde overkwam. Hij kwam met 
ruime achterstand binnen in de H.-Geestkerk omdat ook zijn tram een fikse 
vertraging  kende. Info van De Lijn: nada, niks. 
 
…we De Lijn ook niet met alle zonden van de wereld willen opzadelen (hoewel, toch 
een groot stuk), want vijf en zes dagen na het hierboven beschrevene, meldden ze 
dat er problemen waren met de lijn 15 en 7. Het is maar dat jullie het weten. 
 
…onze vriend Ed Kooyman met juffrouw toertjes en heel den hannekensnest op 2 
juli om 14u optreedt tijdens ‘Zomer in ’t park’ aan de Orangerie in het park van 
Schilde. 
 
…er elke zaterdag- en zondagnamiddag een zomertentoonstelling kan bewonderd 
worden bij onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën Linkeroever. 
 

...ons koor er haar eerste gezamenlijke repetitie heeft opzitten met Tosàngana met 
Mieke als dirigente (zie eerder in deze EK). Adreskaartjes uitgewisseld en 
goedgekeurd. 
 
...Mieke vroeg om goed naar de vrouwen van het koor te kijken. Benieuwd wat daar 
uit kan groeien. 
 
...we een leerzame feedback kregen: we zingen rond, wat naar onze klassieke 
vorming verwijst, en we willen alles juist zingen. Wellicht elementen om naar een 
modernere interpretatie van ons repertoire te komen. 
 
...Johan van Mieke mocht doen wat hij wilde. Allicht lang geleden dat hij nog zulke 
uitnodiging ontving van een vrouw. 
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Zondag 4 juni  2023 H. Geest – Heilige Drievuldigheid 

 
 
 
 
Zondag 2 juli  2023 – 10u30 H. Geest – 13e zondag v/h jaar 

 
Zondag 6 augustus  2023 – 10u30 H. Geest – 18e zondag v/h jaar 

 
Zondag 3 september  2023 – 10u30 H. Geest – 22e zondag v/h jaar 

 
 
 
 

Zaterdag 9 december ZWK-concert          “Onder een Dekentje” 
 i.s.m. pop-up koor Tosángana 

15u00 & 20u15 Zuiderpershuis – Waalsekaai 14, Antwerpen 

 
Werkten mee aan dit nummer:  Johan Clerckx, Luc Korthoudt, Mieke van 
Berendoncks, Jenny Backx, Rik Neel, Guido De Graeve, Joke Devriendt, Tony Ah 
Munn, Ludo Engelen, Peter Somers, Marcel Coppens (v.u.). 
 

 
 

Prettige vakantie en tot in september 

En de toekomst … 
 

 

    Hou in het oog …  
 

 

              Onze voorbije periode … 


