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Onder een dekentje

Beste vrienden,

Wat is het zalig om van onder een dekentje nog wat na te genieten van ons concert. Het
werd een zeer emotioneel concert met een lach en een traan, er is veel geknuffeld zowel bij
het publiek als bij de zangers, het deed deugd om mekaar nog eens vast te pakken. Mooier
kon ik mijn kerst- en nieuwjaarswensen van vorig jaar niet dromen: “de mooiste tijd van het
jaar is tijd bij elkaar”.

Want zo’n concert komt er niet vanzelf en er is veel tijd bij elkaar doorgebracht: samen
dromen over een concept, samen muziek en teksten kiezen, samen ontdekken hoe andere
koren zingen en werken, repeteren, affiches maken, samen een dekentje en sjaals stikken,
kaarten verkopen en opvolgen, foto’s en video’s opnemen en bewerken, het financieel plaatje
rond krijgen, werken aan een toffe koorvoormiddag en een goede sfeer op het concert, met
lekker eten en soep, samen toewerken naar het optreden met als ‘kers op de taart’, de vele
luisteraars die we hebben kunnen ontroeren met iets dat we samen in elkaar gestoken
hebben.

Een mooie dag bij elkaar was ook de zonovergoten zondag waarop we in het weekend van 1
mei naar ons Radeske trokken om er voor enkele verbouwereerde kerkgangers in de kerk
van Lichtaart zomaar een prachtig concert te geven en we ’s middags gewandeld en gefietst
hebben en ons neer lieten vlieien op het gazon van den ere-boer.

Een mooi moment van samenzijn was ook het jubileumconcert met Alma Musica,
opgedragen aan Willy, de broer van Johan en waarop we naast het Gloria van Vivaldi ook
enkele andere muzikale pareltjes brachten.

Wat anders kan je dan zeggen: wat hebben we geluk gehad dit jaar dat we samen met
vrienden, kameraden en familie zoveel mooie unieke momenten mochten beleven en hieruit
kracht konden putten om eigenzinnig weerstand te bieden aan zoveel ‘ikkigheid’ rondom ons.


http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3

Genoeg gemijmerd, tijd om vanonder ons dekentje uit te kruipen, ‘om je schoenen aan te
trekken’, vooruit te blikken naar de toekomst.

Zo hebben we onze eerste lezing al achter de rug van “Die Schopfung” van Haydn. Dit werk
plannen we in het najaar met Musica con Gioia, dat volgend jaar haar 25-jarig jubileum viert.
Dit Antwerps kamerorkest, samengebracht door Marc Coremans, was oorspronkelijk
bedoeld om eens met iets anders naar buiten te komen dan enkel met koorzang en
pianobegeleiding. Al vlug stonden ze op eigen benen, met toch ook enkele mooie concerten
samen, denk maar aan de opera van ‘King Arthur’, H.M.S Pinafore en het benefietconcert
voor Eslabonsocial in de kerk van Wommelgem.

Dit jaar vieren we ook 150 jaar Sint-Norbertus. Hiervoor zijn we nog in overleg hoe en
wanneer we hiervoor ons steentje kunnen bijdragen. Tenslotte hebben vele zangers hun
roots in deze school, mogen we er nog altijd elke donderdag repeteren en is onze kring er in
1913 gesticht.

Ook aan de inhuldiging van het volledig gerenoveerde orgel in de H.-Geestparochie verlenen
we graag onze medewerking. Af en toe trekt onze orgelist Martyn al eens naar het hoogzaal
om ‘er het stof uit de pijpen te blazen’. Zo kregen we van hem op onze jaarlijkse 11
novemberviering een geheel nieuwe, gesmaakte improvisatie van ons eigenste
wandelkringlied te horen.

Nieuw is dit jaar ook een heuse fietsenstalling naast de H.- Geestkerk en zo zijn we samen
met de zangers die het openbaar vervoer nemen, met ons koor klaar voor de ‘modal shift’.

En dan is er nog onze droom om “The Armed Man” van Karl Jenkins uit te voeren, samen
met een symfonisch orkest, projectzangers en enkele andere koren uit Vlaanderen en
Nederland. Dit zal iets voor 2025 worden. Dit werk, geschreven in 1999, is een oproep voor
vrede, iets wat heden ten dage wel aan de orde is.

Je ziet maar, we zijn na 110 jaar nog lang niet uitgezongen en zijn we wat blij, dat we dit jaar
ook 2 nieuwe enthousiaste en gemotiveerde zangers mochten verwelkomen.

Ik wil mijn nieuwjaarsbrief afsluiten met de woorden die op ons 100-jarig jubileumconcert in
DeSingel klonken tijdens de uitvoering van de Carmina:

“Soms heb je geluk, de dag erna kan je alweer helemaal in de put zitten. Het is belangrijk
volop te genieten van de momenten van intens geluk, want het duurt vaak maar even.”

Wij, de mannen van de Zingende Wandelkring, hebben geluk gehad,



Geluk gehad om in een ‘hechte’ vriendenkring op te groeien, waar vriendschap en
kameraadschap meer dan 100 jaar lang van generatie op generatie zijn doorgegeven.

110 jaar bewandelen we fier en eigenzinnig onze eigen weg, ook al blijft de dagelijkse zorg
om het rad draaiende te houden.

Maar: ZWK wijkt nooit!

Geniet 'Onder een dekentje’

van de warme kerstsfeer

en maak plannen voor een schitterend
nieuw jaar

Jullie toegenegen voorzitter,
Guido De Graeve
1 januari 2024



Peter Maus:
“Een mannenkoor als de ZWK is van goudwaarde”

We kenden hem al eerder als de
bevlogen repetitor en begeleider met een
stevige dosis humor bij de Chorale, toen

| we met hen de 29 Symfonie van Mahler
voorbereidden met o.a. een historisch
optreden in het Concertgebouw in
Amsterdam. Enkele weken geleden was
hij opnieuw de begeleider van ons concert
met Tosangana in het Zuiderpershuis.

Tijd om Peter Maus eens op de praatstoel
te krijgen, vonden we. Want de 40-jarige
Antwerpenaar blijkt ook een muzikale
duizendpoot te zijn met een heel
uitgebreide beleving op diverse terreinen:
lesgever, zanger en stichtend lid van het
Zangerscollectief met o0.a. z’n ‘lookalike’
Hans Primusz, begeleider en orgelist bij
verschillende groepjes en koren. Alleen
staat zijn muzikale creativiteit momenteel
op een laag pitje, wegens een peuter-duo
dat mekaar qua zangtalent afwisselt op de
meest onmogelijke uren.

“Het is bij ons thuis in Mortsel eerder een slaapcréche,” zucht hij na ook nog een plotse
aanval van migraine, die net op tijd stopte om een hartelijke babbel te hebben over al zijn
activiteiten.

Vertel eens waar het allemaal begon?

Peter Maus: “Mijn vader had een apotheek in de Lange Leemstraat en dus ging ik naar de
Vita et Pax kleuter- en lagere school in de Breughelstraat. Het middelbaar volgde ik in het
O.-L.-Vrouwecollege op de Frankrijklei bij de Jezuiéten. Toen ik 8 jaar oud was, ging ik
zingen bij het Kathedraalkoor (van 1991 tot 2005). Nadat ik de Grieks-Latijnse afdeling
beéindigd had, wist ik eigenlijk niet goed wat de toekomst mij brengen zou. Toen ik 18 jaar
was, ben ik dan maar rechten gaan studeren in Namen. Het was in die tijd blijkbaar ‘bon ton’
om in het Frans te gaan studeren om later advocaat te worden. Maar dat was geen succes. Ik
was op alle bijvakken geslaagd, maar niet in de hoofdvakken. Wat nu?”



En toen kwam de muziek?

“Ja, maar dat was niet vanzelfsprekend. Mijn eerste muzieklessen kreeg ik als kind van mijn
moeder, thuis op de piano. Later kreeg ik privéles piano van An Beerts, die in mij het talent
aanboorde voor improvisatie en compositie. In combinatie met het Kathedraalkoor was
muziek voor mij puur een hobby. Ik heb tot mijn twintigste nooit notenleer of muziektheorie
gevolgd. Toen ik na het mislukte unif-avontuur toch naar een hogere muziekopleiding keek,
was dat plots een probleem, natuurlijk. Ik ging naar Sebastiaan van Steenberge, de
kapelmeester van het kathedraalkoor, en hij dacht dat ik eigenlijk wel voldoende muzikaal
talent had om daarin verder te gaan. Hij heeft me dan tijdens de vakantiemaanden om de
twee dagen een drilcursus notenleer en muziektheorie gegeven en ik was geslaagd in de
ingangsproef ‘klassieke zang’ aan het Lemmensinstituut in Leuven. Ik wandelde binnen in het
paradijs! Dat ging relatief goed, tot en met het derde jaar (de toenmalige ‘eerste
meestergraad’).”

Je werd ook nog dirigent en orgelist...

“Een raar verhaal alweer. Ik studeerde, parallel met mijn hogere studies klassieke zang,
enkele jaren orgel aan de muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe. Dat was het gevolg van
enkele onwaarschijnlijke toevalligheden: zo was ik in 2004 als zanger voor een concert in de
kathedraal van Brussel en tien minuten voor het concert begon, liep de dirigent razend kwaad
weg, want er was iets mis met de technische installatie. Wat nu gedaan? Ze vroegen aan de
aanwezige muzikanten of er iemand wilde dirigeren. Verlegen stak ik mijn vingertje op, die
muzikanten kenden hun stukken en dus moest ik eigenlijk alleen maar de maat slaan en dat
lukte wonderwel. Op de trein naar huis heb ik daarover gebabbeld met de dienstdoende
organist en hij stelde voor om het ook eens te proberen als orgelist. Toen ik enkele jaren later
in de klassieke zangopleiding op een dood spoor terecht kwam, leek een orgelstudie mij
zowat het allerlaatste redmiddel om nog iets te maken van mijn hogere studies.”



Dan moest je weer een toegangsexamen afleggen?

“Juist. Toen ik opnieuw voor een auditie
langs kwam aan het Lemmensinstituut
dachten ze dat ik hen voor de gek hield,
tot ik ze kon overtuigen dat ik kwam om
orgelist te worden. Ingangsexamen
geslaagd en ik mocht meteen in het
tweede jaar beginnen, omdat ik toch al
een pak theorie geleerd had. En enkele
jaren later haalde ik ook mijn diploma als
orgelist.”

Niet gemakkelijk om daarmee rond te komen, veronderstel ik.

“Ik heb toen een hele reeks interims gedaan voor kortere periodes: 0.a. lesgever aan de
muziekacademie van Wemmel, van Sint-Pieters-Woluwe, koorleider aan de Abdij van
Keizersberg in Leuven, waarmee we zes tot acht keer per jaar optraden voor de VRT-missen,
orgelist-titularis aan de Sint-Laurentiuskerk in Hove en ook repetitor-begeleider van de
Chorale Caecilia in Antwerpen.

Ik was intussen ook opnieuw verhuisd van Leuven naar Antwerpen, want ik ben wel een
echte Antwerpenaar, die zelfs een beetje emotioneel wordt als hij de Strangers hoort zingen
over ‘de Meir, de Gruenplaats, de Keyzerlei. Mijn tijd van ‘flierefluiter’ geraakte stilaan
voorbij.”

Maar dan duikt jouw naam weer vele jaren op bij het Zangerscollectief en geraak je
verbonden in projecten in samenwerking met Hans Primusz en co.

“Ik kwam met Hans Primusz in contact voor een begeleidingsopdracht van het jeugdkoortje
dat Hans toen in Kontich dirigeerde. Nog enkele jaren later werd ik stichtend lid van het
Zangerscollectief met een kerngroep, die aanvankelijk uit twintig mensen bestond, maar die
wegens afvallers en nieuwkomers uiteindelijk een vaste groep van een tiental mensen werd,
die mekaar allemaal vonden in dat collectief. Soms voor iedereen om andere redenen, maar
wij vormden echt wel een tof koor.”

Jullie zijn dan begonnen met allerlei projecten...

“Sinds ons eerste optreden in 2016 werd het inderdaad stilaan professioneler, want als het
een voltijdse job wordt, moet het ook financieel haalbaar zijn. En dus moesten we zaken
vinden, waar heel veel publiek zich kon in terugvinden. We maakten toen ‘Blijfbini’, een
bewerking gebaseerd op La Solitudine, waarmee Laura Pausini veel succes kende.

We hebben toen avondvullende shows gemaakt en ook een aantal muziekvideo’s, zoals b.v.
de 90’s medley, waarin we een aantal bekende liedjes uit de kindervertoningen van Samson
mixten met muziek uit de 90’er jaren van o.a. Britney Spears, Metallica en Sinead O’ Connor,
K’s choice en vele andere popmuziek uit de jaren ‘90. We namen deel aan de World Choir
Games, maar terwijl de familie Primusz nog andere succesvolle producties uitbouwde, staat



de samenwerking tussen mij en het zangerscollectief ‘on hold’ vanaf einde 2022, ook al
omdat er toen de zorg voor kinderen bijkwam.”

Begeleiding van de Chorale ben je
blijven doen.

“Inderdaad. In feite vullen Paul Dinneweth
en mezelf mekaar uitstekend aan en er is
een groot wederzijds vertrouwen. Vroeger
werd het koor nogal eens bestempeld als
een verzameling van franskiljonse
notabelen, maar die strekking is volledig
verdwenen. Noch Paul, noch ik, noch
stemcoach Kristien

Vercammen zouden er nog mee om kunnen. Er is dan een verandering in aanpak gekomen,
die ons wel een aantal leden kostte, maar die op langere termijn zeker vruchten afwierp. Het
elitarisme is eruit verdwenen, de sfeer is gezonder en met 120 leden zijn we — buiten juli —
het ganse jaar bezig.”

Je geeft er ook cursussen in partituurkennis?

“Ja, omdat er een toch een aantal zangers waren, die weinig of geen begrip hadden van
notenleer. Dat kan snel gaan. Met het volgen van een workshop zijn ze redelijk snel mee.”

Waaruit bestaan uiteindelijk jouw hoofdbezigheden?

“Dat is het lesgeven en ik doe het nog graag ook. Ik ben titularis van het zevende jaar
musical en ik geef wekelijks 17 uur les aan de Campus De Bist in Wilrijk. Daarnaast geef ik
aan het conservatorium wekelijks drie uur les in gehoortraining. Niet eenvoudig om zelf deze
cursus op te starten, maar intussen functioneert dat prima en moet ik elk jaar alleen voor
enkele kleine aanpassingen zorgen. Het grote voordeel is ook dat het allemaal dagonderwijs
is.

Ik weet dat er bij jullie koor veel gewerkt wordt met cijfermuziek. Welnu, weet je dat ik in het
conservatorium ook werk met het cijfersysteem, ondanks de scepsis en de drempelvrees om
af te stappen van het klassieke muzieksysteem. In Nederland worden trouwens de twee
systemen parallel met mekaar gehanteerd. Ik vind dat je b.v. met cijfermuziek veel sneller het
toonaardbesef aanvoelt.”

Merkwaardig vond ik jouw poging om orgelmuziek te combineren met het
saxofooninstrument...

“Vooral bij de liefhebbers van klassieke muziek valt dit ongelooflijk in de smaak. Het is een
prachtig en verrassend instrument, dat geweldige klanken oplevert alsof het orgel er een
levendig register bijkrijgt, en op die manier krijg je ook meer aanknoping met het publiek.
Probleem is alleen dat vele orgels een fractie lager gestemd zijn dan 440 hz en daardoor
vaak speeltechnische moeilijkheden opleveren voor een saxofonist, en bij uitbreiding de
meeste houtblaasinstrumenten.”



In de Sint-Jacobskerk in Antwerpen wordt ook stevig werk gemaakt van een
schitterend orgel.

“Peter Strauven is daar bezig met een
prestigieus project, want het grote,
monumentale orgel werd daar eigenlijk niet
goed gerenoveerd in 1950 en nu proberen
ze dat opnieuw de ‘envergure’ te bezorgen
van het prachtige orgel dat Anneessens
daar in 1884 bouwde, in de hoop nadien
ook het orgel van de kathedraal te mogen
bouwen. Maar dat mislukte. De renovatie
die nu bezig is, is veelbelovend, maar komt

Pas tot haar recht als de hele omgeving van de
kerk mee aangepast is. Als dat gebeurd is, ben ik heel, heel benieuwd!”

Je hebt ook ervaring met muziek en cultuur in Nederland, bestaan er tussen hen en
ons land grote verschillen in de opleiding?

“Sinds de Europese eenmaking zou de muziekopleiding en de officiéle masterdiploma’s die
uitgereikt worden gelijkvormig moeten zijn, of het nu om jazz, musical of klassieke muziek
gaat. Of je nu in lerland zit of in Oekraine, in Spanje of in Noorwegen, overal zou de basis
dezelfde moeten zijn. Overal. Alleen de manier om tot datzelfde resultaat te komen, kan
verschillen. Maar de vlag dekt de lading. Als je bij ons Nederlanders in de cursussen krijgt,
dan nemen zij geen blad voor de mond en zij ontpoppen zich zo een beetje als tafelspringers.
En ondanks hier en daar wat punten en komma’s blijft een orgel gewoon een orgel.”




Wat was voor jou €één van de hoogtepunten uit jouw carriere?

“Jef Neve had een nieuw orgelwerk geschreven dat moest opgevoerd worden in de Bozar in
Brussel. Ik kreeg van een kameraad de melding dat ze nog een orgelist zochten en dat ik
mijn c.v. moest opsturen. Ik deed het en de volgende dag kreeg ik al te horen dat ik
uitverkozen was. Ik was bijzonder blij dat Jef Neve mij had gekozen, ik heb daar heel hard
aan gewerkt en uiteindelijk konden we het drie keer spelen in de Bozar en het kwam ook op
Klara.

2019 was trouwens een heel pittig jaar en ook met Hans Primusz kwamen we tot enkele
swingende optredens. Qua muziek gaat mijn voorkeur wel meer naar het musical-genre.”

Je hebt intussen al met zovele koren samengewerkt of er voor de begeleiding gezorgd,
maar wat vond je van de ZWK?

“Ik heb dit jaar in Carolus Borromeus het mannenkoor Terpander begeleid, ook het
vierstemmig koor Cantemus Novem, terwijl ik het ganse jaar de Chorale gevolgd heb. Ik was
ook de huisbegeleider van het gemengd koor Tosangana, dat vooral graag pop- en
musicalmuziek propageerde. Ik kende jullie als een klassiek mannenkoor en ik dacht dus dat
het voor jullie wel een hele aanpassing zou zijn om samen met hen op de scene te staan.
Maar jullie hebben dat uitstekend gedaan. Mij is vooral de doorgedreven koorademhaling
opgevallen, de frasering was zeer mooi en er bestaat nog een gezonde piramidebouw bij
jullie tussen tenoren en bassen.”

Zie je nog toekomstperspectieven voor koren als het onze?

“‘Een mannenkoor als dat van jullie, is goud waard. Bij de meeste andere koren ontbreken
dikwijls mannenstemmen en jullie zijn zeker inzetbaar. Bovendien: samen ben je sterk!”

Bij de Chorale werden al een aantal nieuwe zaken uitgeprobeerd...

“We vragen ons daar ook steeds af hoe we nog iets aantrekkelijker kunnen maken. De
laatste jaren werden al eens experimenten uitgevoerd met de aandacht voor scenografie,
beeldregie en achteraf volgt er een elektronische enquéte bij de leden om te vragen wat ze
goed en minder goed vonden. Een danseres in een kooi als illustratie tijjdens een concert
werd b.v. afgekeurd. Ook het optreden van een balletgroep tijdens werk van Fauré werd
geévalueerd tot ‘aantrekkelijk’ voor een nieuw publiek, maar ‘afleidend’ voor diegenen die
speciaal voor de muziek kwamen. Interessant om te weten voor amateurkoren die toch
moeten leven van volle zalen.”

Wat heeft de Chorale nog in de programmatie staan?
“‘Rond Pasen is er de Johannespassion van Bach en daarna kijk ik zeer uit naar de repetities

voor The Messiah van Handel. Natuurlijk ken ik het werk, maar we hebben het bij de Chorale
nog nooit voorbereid of ingezongen.”



Welke zijn nog jouw persoonlijke dromen?

“Ik beleef veel plezier aan het combineren van een aantal dingen. Eén realistische droom:
waardevolle bijdragen blijven leveren tijdens het lesgeven aan de kunsthumaniora. Een
minder realistische droom: optreden met symfonische orgelmuziek, maar dat lijkt me
momenteel iets te moeilijk. Ik bezit inderdaad wel een creatieve geest, maar door tijdsgebrek
kan ik momenteel aan niks nieuws denken.”

Je werd dit jaar 40 jaar. Een verjaardag met bijpassende gevoelens?

“Ik vond het niet echt een merkwaardige leeftijd en ik had er geen bepaalde gevoelens bij. Ik
stelde wel vast dat ik intussen veel rustiger en stabieler geworden ben, terwijl ik vroeger
onzeker was, van alles probeerde, onrustig was als een soort flierefluiter (lacht). Ik voel me
trouwens ook goed in Antwerpen. Ik ben een echte Antwerpenaar en ik denk wel hier te
blijven wonen, tenzij mijn Kempische vrouw mij tot andere gedachten kan brengen.”

=Roland
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[ Kaf en Koren 1

Onder een dekentje dus.

(Met dank aan Stijn De Paepe.)

Onder een dekentje is het lekker slapen.

Daarom heb ik met mijn oogjes toe geluisterd.

Naar het concert met een handleiding.

Ik wist dus meteen wat me te wachten stond.

Mij ‘meenemen in het proces van afscheid nemen van het leven’ (zie handleiding).
Altijd handig voor iemand die weet dat zijn afscheid op kousenvoeten nadert.

Het Zuiderpershuis dus als een pop-up van een palliatieve eenheid.

Weinigen in de eenheid verdiepten zich in het flodderige draaiboek met tekst en uitleg.
Raakten ook zij het noorden kwijt in die warrige collage van zinnen, zinnetjes en kromtaal?
De liedjes in vetjes en extra onderlijnd.

Goede bedoelingen zijn vaak slechte raadgevers.

En toen begonnen de gezangen met randanimatie.

Met een nummer dat me op slag uit mijn comfortzone haalde.

‘Engel’ van Rammstein, een bende oude zakken die geen engel willen zijn.

Mij lijken ze trouwens eerder te solliciteren voor een stek in de hel.

Ook Leen — onderlijnd — ziet het statuut van gevleugeld wezen nog niet zitten.

Tim — onderlijnd en blijkbaar haar geliefde — is evenmin te vinden voor een vroegtijdig
afscheid. Zo staat het in de handleiding.

Met de sound van die Duitsers in het vooruitzicht had ik mijn gepersonaliseerde
geluidsinstallatie thuisgelaten. Zo kon ik nauwelijks een woord verstaan van hetgeen Leen en
Tim elkaar te zeggen hadden. Nu en dan bereikte me een ‘a’ die zelfs een De Wever had
doen blozen, en een ‘ij’ die geen tweeklank mocht zijn.

Leen en Tim zouden nog vaker de gezangen onderbreken.

Om ‘de tekst en de muziekkeuze naadloos’ — zie Krabbels van vorige maand — in mekaar te
laten vloeien.

Die tekst — eigenlijk dialogen van toneelstukjes — vloeide bij momenten nogal lang, wat
misschien niet ongewoon was, want uiteindelijk ging het erom, samen met vrienden en
familie, ‘bruggen over moeilijke wateren’ — zie handleiding — te bouwen.

Strikt genomen wordt er in die song helemaal geen brug gebouwd. Die ligt er al.

Het verband tussen de muziek en de muziekteksten leek me trouwens vrij artificieel en
gezocht. Hoeft dat verband? Tenslotte spreekt muziek een eigen taal en de kennis van, zeg
maar, het Oekraiens is niet onontbeerlijk om de kracht van de muziek te vatten en te
ondergaan.

Dat in-en-uit-het-tentje-gedoe, nee, het liet me uiteindelijk koud.

Krachtige, flitsende, puntige en verhelderende teksten hadden de toehoorders beslist beter
bij de les gehouden.
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Opgewarmd werd ik door
de fraaie uitvoering van de
meeste liederen, al zullen
bepaalde werken maar
mondjesmaat toegang
krijgen tot mijn
comfortzone.

Spijtig dat de mannen wel
eens kopje onder gingen.
Daar zaten letterlijk de
vrouwen voor iets tussen.

Woke mag, maar Eva moet niet altijd de hoogste noot hebben of op het voorplan staan. Als
tenors en bassen mogen stuivertje wisselen, waarom dan niet de hele bende door elkaar
gegooid? Gemengder kan een koor tenslotte niet zijn.

En dan. Er werd de toehoorders beloofd — zie Krabbels van vorige maand — dat ze een aantal
keren ‘kiekeboebelen’ zouden krijgen. Ik kan me bij dat woord weinig voorstellen en als ik het
internet mag geloven, overkomt het fenomeen vooral die van ‘t Stad. In mijn dorp moeten we
het doen met een ‘Kiekeboe’-school en wie er aan sneller dan 30 passeert zal het hoogstens
in zijn portemonnee voelen.

Wat ik wel kreeg waren zangers en zangeressen die het beste van zichzelf gaven.

Dat ze allemaal ‘echt doorleefde teksten’ (zie Krabbels van vorige maand) zongen, wil ik best
geloven, maar van een aantal teksten verstond ik spijtig genoeg geen woord. Ach, ook in een
opera zijn de teksten doorgaans zeer ‘doorleefd’, maar zonder voorkennis of boventitels heeft
een mens er vaak het raden naar waar solisten en koor het over hebben. En zoals gezegd,
een drama is dat niet.
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En het moet me van het hart: ‘eigen volk eerst’
verdient een extra pluim.

Al mocht het soms met wat meer overtuiging, het
Mannenkoor ZWK kan het nog altijd. Genoten
heb ik van het nummer gebracht door dé sterren
van de avond, de drie ‘van ons’, die hun nummer
in een onberispelijk mooi Nederlands brachten.

Volgens Krabbels van vorige maand mochten de toehoorders zich verwachten aan ‘een
gezellige avond, soms met een traan maar soms ook met een lach’.

En uiteraard ook met nu en dan wat ‘gekiekeboebel. Als die toehoorders met die ervaring het
Pershuis verlaten hebben, des te beter. Wat mij betreft zijn de koren geslaagd in hun
opdracht en hoedje af voor de maandenlang volgehouden inzet van de koorleden.

En de eventuele mankementen?

Die bedekken we graag met het manteltje der liefde.
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[ MV (VIM) J

Op de achterzijde van het programmaboekje van ‘Onder een dekentje’ staat een
jobaanbieding.
In grote letters en in twee kleuren.

We lezen:

‘Het’ muziek doet dus met ons wat voor de gemiddelde automobilist dagelijkse kost is. Maar
over dat verkeer wordt in het aanbod niet gerept.

En ook niet over het verkeer tussen mannen en vrouwen.

Daar gaat het Mannenkoor ZWK zeer zuinig mee om.

Tijdelijke joint ventures, die kunnen.

Maar statutair komen de vrouwen er niet in.

‘Ben je een man en heb je nog wat vrije tijd op overschot?’, lezen we verder.

Man en nog wat vrije tijd.

Eenvoudiger voorwaarden in een vacature treft men zelden aan.

Ware het niet dat.

Dat? Dat het hier niet om een heuse jobaanbieding gaat.

Anders zou €én vrouw met lange tenen en stoute schoenen volstaan en kon onze voorzitter
het in de rechtbank gaan uitleggen.

Justitie stond sowieso aan haar kant.

‘Wonderlijk toch?’ zegt die achterzijde van het programmaboekje nog.

Inderdaad wonderlijk dat een koor niet eens peilt naar enige muzikale kwalificatie.

Gelukkig gaat het niet om een officieel document, hoeft men niet te weten dat ‘muziek’ een
de-woord is, hebben vrouwen zelden lange tenen en zijn wonderen iets voor het kindeke
Jezus.
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Foto’s die je niet kan vergeten...
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[ Reacties op ons concert “Onder een dekentje” J

Wij ontvingen heel wat — soms uiteenlopende — reacties na ons concert ‘Onder een dekentje’. Een
overzicht.

“Prachtig concert. Ik heb genoten.” (WD)
“Beetje speciaal, maar soms ook ontroerend” (BJ)
“Soms had ik de indruk dat er iets mis was met het geluid” (CP)

“Pas toen de ZWK die drie liedjes alleen zong, vond ik dat de
kwaliteit de hoogte inging!” (FB)

“Toen de ZWK die drie liedjes zong, viel ik pas echt in slaap.
Veel te zwaar! (MT)

“Ik hoorde jullie het mooie Tebe Poem veel mooier zingen
tijdens de gedachtenisviering in de H.-Geestkerk. Jullie leken
nu meer gespannen.” (TG)

“Waren die tussenteksten echt wel noodzakelijk in dit concert?” (SP)

“Soms was ook niet alles goed verstaanbaar” (HV)

“Proficiat voor de hele organisatie,
de bedenkers van dit concept, het
regelen van de vele praktische
zaken die bij zo’n concert komen
kijken en natuurlijk de mooie
koorzang. Ik heb veel positieve
reacties gehoord en er was veel
troost en ontroering in de zaal.”
(LD)

“Knap werk ook voor de maker van de banner, die aan het Zuiderpershuis hing. [edereen die passeerde
merkte hem op en zei iets over de banner en over de titel van het concert.” (LD)
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“Mieke en Johan, thank you en thank yuu voor het geweldige optreden.” (DL)

“Mieke en leden van Tosangana, hartelijk dank om ons onder te dompelen in een muziekstijl, die niet
dadelijk de onze is. Dank vooral Mieke om onze bende in die nieuwe sfeer te begeleiden. Het is een
moeilijke oefening geweest, maar aan de reacties te horen, was het wel geslaagd. Het was heel goed
en we zijn in stijgende lijn gegaan bij de tweede uitvoering. Het ga jullie goed en misschien tot een
volgend optreden.” (Johan)

“Ik wilde jullie nog eens bedanken voor de toffe samenwerking. Wij mochten een mooi
concertweekeinde beleven. Wij zijn door jullie zeer goed ontvangen in het Zuiderpershuis. Ik hoop dat
jullie ook genoten hebben en succes bij volgende projecten.” (Mieke)
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“Ik wil het ganse team gemeend proficiat wensen voor deze meer dan professionele performance.
Werkelijk een heel zuivere symbiose tussen theater en koorwerk. En dat allemaal met een lach en
een traan. Gewoonweg formidabel! Ik kijk nu al uit naar jullie volgend concert.” (LV)

“In naam van het bestuur en de koorleden van Tosangana hartelijk dank voor de fijne samenwerking.
Het was een perfecte organisatie met geslaagde optredens. Beide koren en dirigenten hebben de
uitdaging aangegaan en zich overtroffen. We zijn een fijne ervaring rijker en denken met veel
warmte terug van onder ons dekentje.” (RD)

“Het was echt mooi deze namiddag. De kwaliteit en de professionaliteit lagen zeer hoog. Ook
prachtige gedichten en teksten.” (KL)

23



[ Voor wie het nog eens wil beluisteren ... ]

Het concert vangt aan met Engel — Rammstein. (0.00)
‘Ik wil geen engel’ zijn, klinkt het. Dit is het perspectief van Leen: ze wil geen afscheid nemen.
In de dialoog die volgt na dit lied, komt dit ook duidelijk naar voren.

Leen wil nog zoveel doen, ze heeft geen zin om te stoppen, maar jammer genoeg is het haar
rol om deze middag/avond al vroeg te moeten sterven. Ze is hier boos over.

Tim overtuigt haar om niet weg te lopen, en haar rol te spelen. ‘Blijf nog even’, zegt hij.

Stay — Rihanna (0.09) is dan ook het perspectief van Tim. Hij wil geen afscheid nemen, hij wil
dat zijn geliefde blijft.

In Het kleine sterven van Dimitri Leue vertelt Leen dat ze zal sterven. Tim heeft het daar
ongelooflijk moeilijk mee. Zijn hoofd ontploft. Tim wil: zijn geliefde genezen. Deze boodschap
vinden we terug in Fix you — Coldplay (0.19).

Leen moet er vrede mee nemen dat haar einde nadert.
In this Heart — Sinéad O’Connor (0.26) horen we dat ze haar geliefde ongelooflijk graag ziet.

Leen wil geen afscheid nemen, maar ze moet.
De koren zingen May it be — Lord of the Rings. (0.28)

Leen neemt er vrede mee. Ze brengt haat laatste gedicht. Breng me naar het water — Marco
Borsato (0.32) wordt gezongen, en Leen sterft.

Tim blijft alleen achter. Dit wil hij niet. Hij wordt boos.

De koren zingen Baba Yetu — Christopher Tinn. (0.37) Dit ‘Onze Vader’ brengt een beetje
troost. Hij brengt een gedicht over zijn verdriet, waar toch de wil in uitgedrukt wordt om verder
te gaan.

Tebe Poem — Bortniansky (0.40)_en Be still, my Soul — Jean Sibelius (0.43)_ worden afwisseld
met korte gedichtjes over verdriet.
Na Steel Away — Negro Spiritual (0.47) blijft Tim helemaal alleen achter.

Het is moeilijk om verder te gaan, die eerste periode na een afscheid.
Het liefst zou hij zijn bed niet meer uitkruipen, maar dat is geen optie.
Trek uw schoenen aan — Kommil Foo (0.55) wordt gezongen.

Met Stand up — Joshua Campbell (0.59) proberen vrienden en familie Tim rechts.

Een afscheid verwerken is moeilijk, in je eentje bijna onmogelijk. Daarom tonen we hoeveel
mensen met een uitgereikte hand een steentje kunnen bijdragen in dit proces. leder op zijn
manier.
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Met vrienden en familie bouwen we samen bruggen over moeilijke wateren. Bridge over
Troubled Water — Simon and Garfunkel. (1.04)

Het leven gaat verder, dit horen we in The Rythm of Life — Cy Coleman. (1.09)

De tent die we bouwden aan het begin van het concert, stortte in.
Kleine dekentjes bleven over.

Dekentjes van troost die we over ons heen kunnen slaan.

Dekentjes waar we ons onder kunnen verstoppen als het moeilijk is.

Dekentjes waar we samen met iemand onder kunnen kruipen als we willen knuffelen of
geborgenheid zoeken.

You'll never Walk Alone — Gerry and The Pacemakers. (1.13)

En als ultiem afscheid aan dit concert zingen de koren nog Africa — Toto. (1.20)

Drukknop naar de video
"Ons dekentje"
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https://drive.google.com/file/d/1-N-d9kDAhBYoSNRVxucPUHe_9ptqGjTb/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-N-d9kDAhBYoSNRVxucPUHe_9ptqGjTb/view?usp=drive_link

[ Weet je dat ... ]

...verschillende aanwezigen op ons recente concert het betreurden dat onze dirigent geen
sportschoenen of sneakers droeg met de klassieke Adidasstrepen.

...de muziekacademie van Tilburg uitgeroepen werd tot de beste van Nederland. Hartelijk
gefeliciteerd aan onze pianist-directeur Martyn Smits.

...Radeske, ons stulpje in de Kempen, aan uitbreiding toe is, vermits onze charmante
huisbewaarster Kachiri in april haar eerste kindje verwacht.

...00k Paul Dinneweth, de dirigent van de Chorale, er trots bijloopt vermits hij opa werd van
een eerste kleinkind, luisterend naar de naam Basile.

...onze school Sint-Norbertus dit jaar haar 150-jarig bestaan viert en dat een aantal
leerkrachten op zoek zijn naar ideeén om dat op gepaste wijze te vieren. Ze kwamen
alleszins al eens luisteren bij de ZWK. Ideeén zijn dus welkom bij 0.a. Nicolas Vandenberghe
(leraar in de school).

...velen het harde werk waardeerden dat Luc, Guido, Raf en Marc presteerden achter de
schermen van ons concert om ook daar alles in goede orde te doen verlopen. Champagne!

...de vrouwen van Tosangana ons lied ‘The rythm of life’ zo inspirerend vonden dat ze
spontaan een dansje inzetten in de coulissen.

...we Walter G. een spoedig, algeheel herstel toewensen nadat hij in januari met het
ziekenhuis zal kennis gemaakt hebben.

...we ook Lea een spoedig algeheel herstel toewensen na een kort verblijf in het ziekenhuis.
...0ok DirkDG het opnieuw helemaal ziet zitten na een operatieve ingreep aan het oog.

...er op de laatste repetitie voor het jaareinde opvallend veel afwezigen waren. De
inspanningen van de voorbije weken droegen er allicht toe bij dat velen thuis onder een warm

dekentje bleven liggen.

...de Zolderzangers voor 2024 al 9 optredens op hun programmalijstje hebben staan.
Hopelijk mét de muzikale inbreng van MarcC.

...diezelfde Zolderzangers besloten om bij het bezoek aan bejaardentehuizen het lied ‘Last
Christmas’ uit hun kerstprogramma te schrappen. Uit respect voor hun toehoorders!

...er op dinsdag 23 januari om 15u een concert gegeven wordt in de Sint-Anna-Ten-

Drieénkerk op Linkeroever met het optreden van Peter Van de Velde en Anastasia
Stroselska.

26



...er ook veel werk en tijd gestoken werd in het op punt zetten van de nieuwe statuten voor
de vzw. Ook daar kruipt onvermoede tijd in.

...we in deze dagen zeker een bezoekje mogen brengen of een telefoontje geven aan Guy
Davidson (De Pelikaan , Kamer 137, Bosuilplein Deurne, 03/3604039), aan Hugo De Maeyer
(Cantershof, K. 230, René Verbeecklaan 5-9 in Hove) met Ivo Peeters (K. 224) als buurman,
of aan Guido en Lizzy Bontenakel (Groene Veld, Spoorweglaan 3, Wilrijk, 03/3031840).

Speciale Nieuwjaarsreceptie !

Op donderdag 4 januari heeft in onze lokalen — na een korte repetitie — de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie plaats vanaf 21u met een hapje en een drankje, zoals de leden, ex-
leden en een aantal sympathisanten weten.

In 2024 krijgen we daarbij een speciale attractie, want directrice Candide Behets en haar
echtgenoot houden zich in hun vrije tijd bezig met ‘RUM’ en zij bieden de aanwezigen een
proeverij aan!

Welkom!

Advertentie

Johan Van Asch

Verzekeringsmakelaar

Lid FVF Federatie voor Verzekerings- en Financié€le tussenpersonen FSMA

11081A

Gsm 0479 98 10 65 Verzekeraar van het Radeske

Ondernemingsnummer 0525.898.564
Agentschaphouder Baloise Insurance en Euromex

" Je Makelaar
| Jebeste
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2023, Een verbazend jaar !

Gedaan met gas, olie, kolen, kerncentrales en hout
alléén duurzaam materiaal, zoniet ben je stout.
Maar misschien 1 of 2 gascentra....... NEE !l
Twee kerncentrales dat mag, ollekidé.

Het elektra-netwerk is toch niet zo veilig,
en tja, niet iedereen is heilig,

Hopelijk blijft het goed werken.
Verbazend dat we dat nu pas merken !

Het tolerante gidsland heeft ook kleur bekend,

en gaat voor een witte kuif !

We staan verbaasd te kijken naar zo'n rare duif.
Velen laten het democratisch zitje voorbijgaan

en willen liever lokaal paraat staan.

Nood breekt wet, iedereen wordt van stal gehaald :
ze willen tonen dat ze zijn gestaald !

Met verbazing zijn we volgend jaar klaar !
Het kan niet anders : 2024 wordt een schrikkeljaar .

Prettige feestdagen en een fijn 2024 !

Nieuwjaarsbrief van Hugo Broos, oud-wandelkringer
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( MANNENKOOR\

22/ Onze voorbije periode ...
Zondag 3 december 2023 — 10u30 H. Geest — 15 zondag v/d advent
Zaterdag 9 december 2023 ZWK-concert “Onder een Dekentje”
[ In de nabije toekomst ]
Zondag 7 januari 2024 — 10u30 H. Geest — De openbaring van de Heer

of Driekoningen

[ Verder in 2024 ]
Zondag 4 februari 2024 — 10u30 H. Geest — 4° zondag v/h jaar

Werkten mee aan dit nummer:

Guido De Graeve, Luc Korthoudt, Hugo Broos, Marina Vandenbulck, Johan Clerckx,
Peter Claes, Frans Switsers, Ludo Engelen, Jenny Backx, Peter Maus, Rik Neel, Peter
Van Mol, Jan Leers, Mieke van Berendoncks, Marcel Coppens (v.u.)
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