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Eind 2018 was hij reeds de bedenker van ‘Waarzin(g)’, een concert dat we in het 
Zuiderpershuis brachten samen met het koor Marcanto uit Hoogstraten. 
 
Bijna exact vijf jaar later staan we opnieuw op het podium van het Zuiderpershuis, 
nadat het brein van Luc De Graeve een ander thema aanboorde, daarin muzikaal 
gesteund door het Mortselse gemengd koor Tosàngana. ‘Onder een dekentje’ 
klinkt het op het eerste gezicht een tikkeltje romantisch: warmte in koude dagen, 
opgefleurd door een dekentje.  
 
Maar het verhaal is helemaal niet zo romantisch. Het gaat over de zware, 
moeilijke dagen dat je iemand dierbaars verliest, dat je de gedachten daaraan 
moet verwerken, maar dat je – naarmate de tijd vordert – beseft dat je verder 
moet met jouw leven. ‘You’ll never walk alone’, maar ook  ‘Trek je schoenen aan’. 
 

 
     

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Luc De Graeve: 
 

 
 

“ ‘Onder een dekentje’ zorgt voor 
geborgenheid en warmte ” 

 
 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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“Dat laatste komt uit een optreden van Kommil Fo. Maar het is vooral een 
samenspel van muziek en tekst, waarin we zoeken naar de emoties die een 
afscheid met zich meebrengt. Zowel vanuit diegene die afscheid neemt als vanuit 
diegenen die over blijven. En hoe de gemeenschap je er weer bovenop helpt,” 
geeft Luc als inleiding mee voor de toehoorders. 
 
Gaan de toeschouwers dan niet gedeprimeerd weer naar huis? 
 
Luc De Graeve: “Helemaal niet. Ik ben vooral opgetogen over de frisse manier 
waarop we een ‘hard’ onderwerp hebben aangepakt. Door de muziekkeuze en de 
aangepaste teksten wordt het onderwerp frisser dan je denkt.” 
 
Maar het leven is dikwijls ‘hard’… 
 
“Klopt. Ik heb zelf alle wendingen ondergaan die je ook in het concert zal horen. 
Het gaat ook over rouwen. Toen mijn echtgenote Inge overleed, zaten we 
middenin de periode dat we ‘Waanzi(g)’ aan het voorbereiden waren. Een heel 
stresserende periode. Maar twee jaar geleden vond ik dat we over het overlijden 
en de periode erna ook iets zinvols konden vertellen. Daarom ben ik zo tevreden 
dat de tekst en de muziekkeuze naadloos in mekaar gevloeid zijn. Het is 
tegelijkertijd een eerbetoon, maar het gaat eigenlijk ook om een universeel 
gegeven. De mensen die op 11 november naar onze gedachtenisviering kwamen, 
hebben allemaal hetzelfde wel eens meegemaakt. Het onderwerp blijft hapklaar.” 
 
Hoe kwamen jullie aan de 
muziekkeuze? 
 
“Ik zat al wel langer op dat 
ei. Ik had dan ook zeker al 
30 tot 35 nummers in mijn 
hoofd, die bruikbaar leken. 
Ik heb nog veel muziek 
beluisterd, ik ben naar 
verschillende concerten 
van andere koren geweest, 
je moet je afvragen of je 
ook aan de partituur van 
het muziekstuk kan 
geraken. Maar uiteindelijk 
moet je vrij snel schakelen, 
ook  

 

al zat ik 2,5 jaar met dit concert in het achterhoofd. Hoe kijken mensen naar het 
universum? Hoe kijken ze naar de Engel, zoals die in de tekst van Rammstein 
naar voren komt?” 
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Jullie keken aanvankelijk ook uit naar het eerder ijle van een 
Scandinavische sfeer, zoals dat perfect paste bij de stemmen van Voces 
Aequales… 
 
“Maar op 4 februari van dit jaar belde dirigente Cristel De Meulder af? Ik begrijp ze 
wel. Hoe langer hoe meer ze de muziekstukken in handen kreeg, hoe meer ze 
besefte dat haar koor veel meer tijd zou nodig gehad hebben om alles in te 
oefenen. Het zou wel klassieker geklonken hebben dan zoals we het nu brengen 
en ze hadden nog andere opdrachten in het vooruitzicht. Maar kortom: wij konden 
nagenoeg het ganse concert in de vuilbak zwieren.” 
 
Gelukkig kwam toen Tosàngana op de proppen… 
 
“Ik kende het koor al wel een beetje en toen ik ze ‘Bridge over troubled water’ 
hoorde zingen, zijn we in gesprek gegaan met de dirigente en het bestuur van dat 
koor. Half maart ben ik met dirigente Mieke rond de tafel gaan zitten en op een 
halfuur tijd waren de grote lijnen van het concept klaar. Alleen bleken we niet aan 
de partituur van Engel te geraken omdat Scala dat niet wenste vrij te geven. Toen 
bleek dat Mieke dat zelf nog ooit had mee gezongen en dat ze die partituur zelf 
nog thuis had liggen. Alleluia!  
 
We hebben ons ook niet stuk gebeten op één bepaald genre, maar alle stijlen 
door mekaar, zelfs popsongs. Ik dacht soms dat dit voor ons onbereikbaar zou 
zijn, maar toch… De reacties van het koor gingen van sceptisch naar mmm, dat 
klinkt precies niet slecht, tot: daar gaan we voor. Het klonk steeds positiever en ik 
vind het prachtig dat de ZWK een stukje uit haar comfortzone getreden is.” 
 
Wat moest dan de gemeenschappelijke factor worden? 
 
“Een zware klus met soms muziekstukken die tot niets leidden of tot muziek voor 
gelijkgestemde zielen. Het ging niet over een stijl die in één bedje paste, maar om 
het even welke stijl het was: de melodielijnen moesten ok zijn. We zijn daar wel 
een beetje ‘freaky’ in. Als we ‘You’ll never walk alone’ zingen, moeten we beseffen 
dat dit origineel geen echt voetballied is, maar een muziekstuk met een diepere 
inhoud.” 
 
Is het een voor- of een nadeel om een mannenkoor te zijn? 
 
“Het nadeel kan zijn, dat je nooit het geheel hoort. Als je dadelijk van bij het begin 
‘Babayeto’ hoort, dan ben je ook onmiddellijk in het gewisse wat we willen doen 
op ons concert. Het voordeel is dan weer dat we aan ‘cherry picking’ doen en toch 
die liederen zingen die we altijd al graag zongen. We blijven er nog even mee in 
onze comfortzone. 
 
We zingen zelf drie liederen na mekaar, waarin we zelf muzikaal uitgedaagd 
worden. Welnu, wie ze hoort, krijgt drie keren ‘kiekeboebelen’. Toch waar?” 
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Passen de teksten die tussendoor klinken wel degelijk bij hetgeen we al 
zingend willen meegeven? 
 
“Ik denk dat de teksten mee de kracht van de vertoning brengen. Ze zijn gebracht 
in een frisse luchtigheid en ze tonen aan hoe dertigers of veertigers tegen zulke 
situaties aan kijken. Het wordt natuurlijk wel op een andere manier gebracht en 
dat maakt het geheel echt sterk. Want het is immers de bedoeling om er voor 
iedereen een gezellige avond van te maken: soms met een traan, maar soms ook 
met een lach.” 
 
Voorbeelden? 
 
“De ene acteur die tot de andere zegt: ‘Ik vind het niet goed om het af te bollen. 
Blijf toch gewoon bij mij.’ Het zijn echt doorleefde teksten: het komt misschien 
allemaal door mekaar, maar uiteindelijk komt alles op zijn plek. Het is gewoon een 
andere manier om te horen hoe jongeren met dezelfde situaties omgaan. Ook zij 
hebben bepaalde emoties, zaken waarmee ze gepakt worden. En als die emoties 
en ideeën zijn doorgestroomd, dan komt daar nog kleur bij.” 
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Om ‘Onder een dekentje’ nog meer te 
accentueren, kwam je af met enkele 
prachtige ideeën… 
 
“Een gigantisch succes trouwens. Wij 
vroegen aan de leden van beide koren om 
stofjes, truien of andere kledingstukken 
binnen te brengen, die toebehoorden aan  
 

 

 

overledenen uit hun nauwe omgeving, zodat zij ook nog voor een stukje zouden 
aanwezig zijn tijdens het concert.  Het resultaat was overweldigend en er zijn een 
aantal mensen vele dagen mee zoet geweest om uit al die knipsels enkele 
dekentjes te fabriceren. Ze staan voor geborgenheid en warmte.” 
 
 
Waarover ben je tot hiertoe het meest tevreden? 
 
 
“Als je droomt, moet je groot durven dromen. 
 
  
Ik ben dan ook blij dat ik met een ander concept dan het klassieke, blijkbaar toch 
een breed, talrijk publiek kan bereiken. Zowel voor de namiddag- als voor de 
avondvertoning is de zaal nu reeds zo goed als uitverkocht twee weken voor de 
uitvoering. Naarmate de repetities vorderden, kreeg je ook bij ons koor de 
gedachte: ‘Wij kunnen dat’. En dat pakt me wel een beetje. 
 
We smijten ons, met voor ons soms ongewone muziekstukken, en we worden 
daarbij gesteund door prachtige affiches en flyers. Dat mag ook eens gezegd 
worden!” 
 
 
 
Zit je nog met andere projecten in jouw hoofd? 
 
“Ik kijk eerst even heel benieuwd uit met welke 
soort muziek we na het concert zullen 
geconfronteerd worden als onderdeel van het 
jubelconcert voor het 25-jarig bestaan van ‘Musica 
con gioia’ in 2024. Ik las ook in Eigen Krabbels dat 
onze pianist rondloopt met het idee om nog eens 
een kerkconcert te geven, gebaseerd op de vele 
verschillende motetten, die we het ganse jaar door 
tijdens de misvieringen zingen. 
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Eind volgend jaar en allicht ook nog in 2025 staat er een naar het schijnt heel 
mooie, maar moeilijke uitvoering van The Armed Man van Carl Jenkins op het 
programma. Dat alles moet natuurlijk nog met het bestuur besproken worden. 
 
Zelf heb ik ook nog wel enkele ideeën in het achterhoofd. Om het iets luchtiger te 
maken, dacht ik b.v. aan een “Sing a long’, iets heel spontaans, waarbij zangers 
en publiek samen – tussen pot en pint – een aantal vrij gekende melodieën zingen 
in een leuke sfeer. 
 
Tot slot draai ik al jaren nog één van de l.p.’s  van mijn vader. Retro van alle 
soorten muziek met een idee, zo zot als datgene wat we nu opvoeren. Ik droom 
namelijk van een mannenkoor, dat bestaat uit ongeveer honderd 
mannenstemmen. En ik heb al rond gekeken: in Antwerpen, Lier, Boom en 
misschien Mechelen bestaan er mannenkoren. Als we die allemaal samen kunnen 
brengen, dan kunnen we iets creëren als op die l.p. van mijn vader: een uitvoering 
zoals indertijd door de Maastrichter Star. Indrukwekkend en plezant.” 
 
Hou je dan wel rekening met de gemiddelde leeftijd van ons eigen koor? 
 
“Mochten er nog een vijftal stemmen bijkomen, zoals die de laatste jaren het koor 
hebben aangevuld, dan denk ik dat we nog behoorlijk ‘safe’ zitten om dezelfde 
kwaliteit te bieden, zoals we dat nu in ons concert ook kunnen.” 
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In 1934 verscheen in Eigen Krabbels een artikel met een eenvoudig verzoek:  
een tekst voor een Wandelkringlied. Een zekere Lode Cantens won de 
‘prijskamp’.  
 
Jaak Cassiers, wandelkringer en orgelist van de Sint-Willibrorduskerk zorgde voor 
de ‘muziekaanpassing’. 
 
‘Zo kregen wij ons lied waarmee we nu fier ons ZWK-leven konden begieten.’ 
Aldus het Gedenkboek 1913 – 1938. 
 
Op het jaarfeest van 1935 ging het lied in première. 
Het is uiteraard onmogelijk om te achterhalen hoe vaak het ondertussen 
uitgevoerd werd. 
Was het verplichte kost tijdens de wandelingen die ons onder de deknamen 
‘Vierdaagse’ en ‘Groot Kamp’ tot in verre uithoeken van ons land bracht en het 
‘Potteke Vet’ zo goed als leeg was? Uiteindelijk gaat het toch om een staplied. 
Werd het aangeheven om elkaar aan te vuren tijdens het sporten en spelen op 
een ‘Klein Kamp’? 
 
Een Algemene Vergadering is alleszins niet rechtsgeldig zonder een gezongen 
Waait en Wind. 
Rechtstaand maakt ook deel uit van de procedure en sotto voce volstaat. 
En één strofe want teveel karamel is slecht voor de tanden. 
(Hoeveel koren hebben eigenlijk hun eigen hymne?) 

Naar een innig mooie melodie 
 
Ohne Worte. 
Koude rillingen? 
Ach, het was er het weer voor. 
  

 

11 november dit jaar. 
 
Geen viering voor onze overledenen zonder staplied. 
Zingen mag, met of zonder piano. 
Maar een kerk heeft meer in huis. 
Een orgel bijvoorbeeld. 
Dat kan het alleen aan. 
Mét intro. (Verrassing bij sommigen: een intro?) 
 
We luisteren. 
Met ingehouden adem. 

Gedenken 
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11 november 2023 

De 8 zaligheden 

Hij wilde de sleutel 

De sleutel van het hoogzaal 

Om nog eens te spelen op het orgel 

Als toetje 

Wij stonden recht 

Uit respect voor al die we tijdens onze viering herdachten 

Het wandelkring lied klonk als nooit tevoren 

Op het orgel 

De zon scheen door de glasramen 

Er tekende zich een beeld af op de muur 

Er zijn zo van die momenten 

Dat hemel en aarde elkaar schijnen te raken 

Het moment raakte mij blijkbaar niet alleen 

Zalig noemen ze die momenten 

Zalig om samen muziek te maken 

En mensen te raken 

Veel dank aan Martijn voor dit geschenk 

Dat er nog vele gelijkaardige momenten mogen volgen. 

Zalig. 

 
 

Zalig 
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Advertentie 
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In de geschiedenis zijn er een aantal data die nagenoeg iedereen zich nog 
herinnert. 
 
Waar was ik en wat deed ik op b.v. 
 

- 11 september 2001 

 
Juist. De terroristische aanslagen op de Twin Towers in New-York… 
 

- 22 november 1963 

Het was toen inderdaad ook de feestdag van Sint-Cecilia, maar daar ging de 
aandacht niet naar.  
 
Die dag werd immers de Amerikaanse president Kennedy vermoord. 
In zijn laatste maand als militair reserve-officier weet Walter G. nog precies wat hij 
die dag beleefde.  
 
“In de vijftiende maand van mijn legerdienst in Euskirchen werd ik rond 3 uur in de 
ochtend van 23 november 1963 uit mijn bed geklopt: ‘ALARM. Opstaan. President 
Kennedy is vermoord’.   
 
Vlug naar de tanks gelopen die met man en macht van munitie voorzien werden. 
Ook de liters brandstof werden niet vergeten. Rond 6 uur stonden de tanks van de 
tweede lansiers al in de alarmzone gevechtsklaar opgesteld buiten de kazerne.  
De manschappen konden tot rust komen en “genieten” van hun 
overlevingspakket.   
 
Gelukkig werd de koude oorlog niet geactiveerd en werd er de volgende dag terug 
naar de kazerne gereden.  De munitie werd naar de opslagplaatsen gebracht en 
de tanks werden onderhouden. 
 
Oef, we konden ‘s avonds in ons bedje kruipen.  En de NAVO kalmeerde… “ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data die je niet vergeet… 
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Het jaarlijkse Ceciliafeest wordt door de organisatoren steeds in een feestelijk 
kleedje gestoken. Dat was dit jaar niet anders in de salons Edel in Wilrijk. 
Lekker eten en drinken, een aperitief ons ter beschikking gesteld door het gouden 
koppel Jeanine en Marc en natuurlijk de gebruikelijke viering van een aantal 
jubilarissen. 
 
Kwam Bart Vervoort zijn 50 jaar 
ZWK in een vorige Eigen 
Krabbels uitgebreid toelichten, 
dan was het nu de beurt aan de 
‘piepkuikens’ die 10 jaar ZWK op 
hun actief hadden (al werd sterk 
getwijfeld aan dat jaartal) en die 
door voorzitter Guido in de 
bloemetjes gezet werden, 
waarna ‘woordvoerder’ Luc 
iedereen bedankte met een 
schitterende speech. U leest hier 
alles over hen en hem…  

 

 
   

  Edel, gesmaakt en gevierd 
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Luc Deumens 
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Marcel Coppens 
 
 

 

 

 
 
Vanaf wanneer kwam je eigenlijk bij de zangers? 
 
“Zoals bij vele koorleden kwam meneer Duysburgh het bij ons thuis vragen en 
vermits de clerus in die tijd nog een grote invloed had – en omdat ik het zelf ook 
wel graag wilde – kwam ik op 12-jarige leeftijd bij de ZWK. Eigenlijk was het al 
eerder gevraagd, maar als enig kind kwam ik uit een redelijk beschermd milieu en 
dus kwam de start iets later dan aanvankelijk voorzien.” 
 
Welke kwaliteiten zag je in het koor? Waarom bleef je of ging je weg? 
 
“Ik vond het daar wel gezellig met Marc Clerckx, Karel Van Ael en Wilfried 
‘Wippie’ De Groof als leeftijdsgenoten. Naast de zondagsmissen vond ik ook een 
aantal andere activiteiten heel tof: de kleine kampen en de vierdaagsen, waarin 
we het Vlaamse land doorkruisten. Ook op zanggebied waren er wel eens – al 
dan niet gezongen – toneelstukken met o.a. Sneeuwwitje en De barbier van 
Sevilla (of was dat een initiatief van meneer De Vocht van het zesde leerjaar). 
Eens bij het mannenkoor vond ik onze optredens in de opera geweldig. Ik 
herinner me de trappenscène uit de Vervloeking van Faust, waarbij het operakoor 
maar niet op maat van de trappen geraakte. Bij de vijfde herneming van die 
passage plots een zware basstem die ‘Stop’ riep. Iedereen verbaasd: het bleek 
het syndicaal halfuurtje te zijn, waarin iedereen afzakte naar De Boerinnekes 
(naast de opera) om er een ‘bolleke’ te drinken. 
Toen ik 22/23 jaar werd, bleek de combinatie werk, gezin en korfbal niet langer 
haalbaar om aan de vereiste aanwezigheden te geraken. Ik gaf zelf ontslag en 
kreeg een prachtig kadertje vanuit de ZWK met daarop een orthodox 
Christusbeeld, dat vele jaren mijn bureau sierde.” 
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Maar je kwam terug. Waarom? En welke markante gebeurtenissen  
herinner je je nog uit de laatste tien jaren? 
 
“De kinderen waren uitgewaaid, de ‘korfbalcarrière’ stond op afbreken en de 
zondagse verplichtingen werden tot een minimum beperkt. En toen Guido De 
Graeve me vroeg of ik niet ‘als projectzanger’ mee wilde zingen in de Carmina 
Burana, stak het vuur erin om opnieuw in het koor te komen. 
Nooit meer beklaagd. De gezellig uurtjes onder vrienden in het clublokaal en na 
de Carmina was voor mij de aanwezigheid in het Concertgebouw in Amsterdam 
voor de 2de van Mahler een hoogtepunt. Nog meer omdat enkele knappe koppen 
er een geweldig weekeinde aan gekoppeld hadden. Fantastisch! Jammer dat we 
niet meer samen zingen met Marcanto uit Hoogstraten, een koor dat bij ons paste, 
of met Bart van Casteren, een fantastische dirigent.” 
 
Wat vind je jouw inbreng in de ZWK? 
 
“Ik ben voor twee zaken toch een beetje trots. Eerst was er het feit dat ik aan 
meneer Duysburgh de tip bezorgde, die leidde tot de aanschaf van Huize 
Radeske. Eigenlijk een stom voorval: ik ging een partijtje tennissen op een terrein 
in Lichtaart met E.H. Bourguignon (Sint-Jan-de-Doper) en advocaat Schrooten (uit 
de Haantjeslei). Het terrein was eigendom van een boer, bij wie we de sleutel 
moesten terugbrengen en bij wie we nog een glaasje dronken. In die babbel liet 
de boer zich ontvallen dat hij zijn hoeve wilde verkopen voor één miljoen Belgisch 
franken. Nog dezelfde avond gebeld met meneer Duysburgh en enkele maanden 
later was de ZWK een domein en een opbrengstmogelijkheid rijker. 
Het tweede feit is dat ik het nog steeds leuk vind om, na mijn carrière in de 
sportjournalistiek, de coördinatie voor de samenstelling van Eigen Krabbels te 
aanvaarden, gelukkig geholpen door heel wat – dikwijls technisch sterke -
vrijwilligers of koorleden die nuttige tips aanreikten. Ik denk niet dat ik al ooit in 
één tekst iets moest schrappen.” 
 
Hoe zie je jouw toekomst in het koor en de toekomst van de ZWK? 
 
“Zo lang ik het zelf leuk blijf vinden en mijn stem het enigszins toelaat, wil ik zeker 
blijven. Ik ben echter wel verontrust over de toekomst van ons koor. Toen ik 
enkele jaren geleden mijn zorg aan het bestuur uitte, met daarmee de bemerking 
dat ze er zich té gemakkelijk vanaf maakten, zijn er toch enkelen wakker 
geschoten met de komst van de twee Peters, van Dirk, van Stefaan en zeker van 
virtuoos Martyn  tot gevolg. Mijn geloof in het verder bestaan van de kring is terug 
gegroeid, maar er mogen best nog enkele soortgelijke muziekliefhebbers 
bijkomen. 
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Peter Jacobs 
 
Sinds wanneer ben je bij de 
zangers en hoe kwam dat? 
 
“Ik denk dat ze met de tellingen 
om jubilarissen aan te duiden, 
pas opnieuw begonnen zijn 
sinds het 100-jarig bestaan van 
de ZWK. Want ik was inderdaad 
al langer dan tien jaar lid van de 
Wandelkring. 
Ik was zeker één jaar bij de 
rakkers, dan bij de knapen, de 
beren en de manstemmen. Ik zat 
op Sint-Norbertus en het feit dat 
mijn vader Herman daar les gaf, 
droeg er zeker toe dat ik 
toegetreden ben. Maar ik vond 
het ook zelf wel een leuke groep. 

 
 
Indertijd waren ze bij de Wandelkring nogal strikt in het opnemen van de 
aanwezigheden. En vermits ik na de middelbare school naar de universiteit en 
later naar Amerika trok, maakte dat ik nog maar sporadisch aanwezig kon zijn. 
Het precieze aantal jaren dat ik toen lid was, heb ik niet bijgehouden, maar het 
moet ongeveer acht, negen jaar geweest zijn.” 
 
Maar je kwam wel terug. Waren daar bepaalde redenen voor? 
 
“Er was sowieso het feest van het 100-jarig bestaan. En op de vraag om mee te 
zingen in de Carmina Burana ging ik graag in. Ik heb het zingen altijd plezant 
gevonden. De ZWK was altijd een goede groep, waarin veel vriendschap heerste 
en daar wilde ik wel opnieuw bij horen.” 
 
Wat waren de meest markante herinneringen in die laatste tien jaren? 
 
“Op nummer één staat zeker de opvoering van Mahler in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Een heel speciale herinnering, die zeker is blijven hangen. 
Verder herinner ik me ook het concert met de soldatenliederen. Vooral omdat we 
met een groepje van een twaalftal zangers alleen moesten optreden. Toch wel 
een beetje stresserend, maar het kwam allemaal goed. 
Ook de Carmina vond ik natuurlijk heel geslaagd met enkele volle zalen in 
DeSingel, met het Vlaams Symfonisch Jeugdorkest en hun sterke dirigent. 
Het zal je misschien verbazen, maar ook het allereerste concert dat ik ooit 
meemaakte, heeft een geweldige indruk nagelaten. Het was een kerkconcert in 
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Sint-Jacob, waarbij we liefst achtstemmig zongen en een deel van het koor niet op 
het hoogzaal bij het orgel waar meneer Lissnijder zat, maar op het tussenkoor.” 
 
Wat beschouw jij als jouw belangrijkste inbreng in de ZWK? 
 
“Gewoon meedoen met de concerten. Ik sprong er niet uit. Gewoon meedoen, 
verstopt in de groep, vond ik al voldoende. Ik heb die optredens zeker gemist de 
laatste jaren toen ik zwaar geveld werd door Covid.” 
 
Hoe zie jij jouw toekomst binnen de ZWK? 
 
“Ik zie mezelf echt wel terugkomen, maar de vraag is: wanneer? Momenteel werk 
ik nog maar halftijds en ik heb nog problemen met vermoeidheid en concentratie. 
Ik werk nu bij een kine en ook in het ziekenhuis van Bonheiden aan een 
programma dat de vermoeidheid zou moeten doen verdwijnen. Als dat lukt, is de 
eerste stap natuurlijk om voltijds weer aan het werk te kunnen. Maar momenteel 
vind ik het nog te geriskeerd om vanuit Keerbergen met de auto naar Antwerpen 
te komen, parking te zoeken en laat naar huis te gaan. Met de fiets is het zeker te 
ver voor mij en ook in combinatie met de trein, wordt het dan toch weer een hele 
late avond. Maar ik kom zeker graag terug.” 
 

Tony Ah Munn 
 
 

 

 

 

Vanaf wanneer ben je bij de ZWK en hoe kwam je daarbij? 

“Ik ben er bijgekomen in het Expo-jaar 1958, via ex-dirigent Albert Nijssen, die 
verder John Michielsen en Leo Van Essche kende, die samen naar het voetbal en 
naar Wenduine trokken. Ik maakte de kleine kampen, de grote kampen  en de reis 
naar Lourdes (50 jaar ZWK in 1963) mee, net als de fietstochten met Kamiel 
Duysburgh naar o.a. Brugge, Kassel, Ardennen. 
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Ik blijf erbij tot mijn legerdienst in 1966 en mijn later werk in de horeca en in de 
expeditie.” 
 
Wanneer ben je teruggekomen en wat waren daarvoor de redenen? 

“Ik kreeg tien jaar geleden dus een uitnodiging in de bus om eventueel mee te 
zingen met de Carmina Burana. Ik wist aanvankelijk niet wat me te wachten stond. 
Ga ik dat nog wel kunnen na zulk een lange afwezigheid? Maar ik heb geen spijt 
dat ik het aanvaard heb.” 

 
Welke waren de gebeurtenissen en de optredens die je je nog herinnert uit 

die periode? 

“Het optreden en het weekeinde naar Amsterdam om er in het Concertgebouw de 
2de Symfonie van Mahler mee te doen, hebben een heel speciale indruk 
achtergelaten. Natuurlijk was de Carmina ook prachtig en dan zijn er natuurlijk 
nog vele andere mooie concerten geweest.” 

 
Wat vind je jouw inbreng in de ZWK? 

“Ik heb me zo veel mogelijk trachten te integreren, wat niet zo eenvoudig is in een 
bestaande kring. Mijn zangkwaliteiten zijn niet echt super, maar na mijn jaren 
onderbreking heb ik er toch aan gewerkt. Zo ben ik enkele jaren naar het koor in 
Essen geweest om er nog meer muziek onder de knie te krijgen. Dat is goed 
meegevallen met amper 12 mannen in dat koor, maar de verplaatsingen van 50 
km werden er te veel aan. Met de fiets werd dat moeilijk vanuit Zoersel. Naar 
Antwerpen is het maar 18 km. Het is vooral het zingen dat ik heel graag doe.” 

 
Hoe zie je jouw toekomst en die van de ZWK? 

“Zolang het voor mij fysiek mogelijk blijft, wil ik zeker blijven. Ik ben er heel graag. 
Ook de activiteiten van de Zolderzangers spreken me wel aan: veel ritme, pittig 
programma, in de namiddag, plus het feit dat je de mensen iets kan brengen dat 
ook zij leuk vinden. Hoe het verder met het koor moet, zal van een aantal 
omstandigheden afhangen. De nieuwkomers vinden duidelijk goed hun draai in 
ons koor en hopelijk komen er dus in de nabije toekomst nog een aantal bij.” 
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Voorbije zondag waren we weerom welkom bij Salons van Edel. 
Elkaar ontmoeten.  Rond de tafel. Ronde tafels. Samen zijn. 
We konden  kiezen uit een gevarieerd buffet.  
Bij een buffet kan je naar hartenlust kiezen: voor elk wat wils! 
Wellicht met veel liefde en vakkennis samengebracht.  
Om samen te genieten. 
 
Maar soms kan jij zelf niet kiezen. 
Soms maakten anderen voor jou de keuze. 
Mogelijk niet altijd je meug. 
Wellicht met veel liefde en vakkennis klaargemaakt. 
Om mensen samen te brengen rond een tafel. 
Om samen te genieten. 
 
Weldra geven we samen een concert. 
Het programma “Onder een dekentje” werd voor ons vanuit liefde samengesteld. 
Mogelijk ben je eerder voor een ander genre. 
Een programma om mensen samen te brengen. 
Om samen te genieten. 
Laat ons dat dan ook samen doen! 
 
Wie wil mag al dromen van een volgend gerecht of buffet. 
Om samen kring te maken. 
 
 
ZWK, aan TAFEL, en zing, met liefde! 

Aan tafel! 
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Raf neemt ieder jaar het initiatief om in de herfstvakantie ‘een  
groendag’ te organiseren in ons Radeske. Op donderdag 
2 november waren we present voor ons periodiek bosonderhoud. Dit is 
noodzakelijk om ons bos veilig, gezond en rendabel te houden. Het af en toe 
“opkuisen” bevordert immers het zelfregulerende ecosysteem van het bos en 
het geeft de bomen meer adem- en groeiruimte. De storm Ciaran van begin 
november verstoorde deels onze werkzaamheden. Om veiligheidsredenen 
beperkten we het bosonderhoud tot de 
voormiddag. 
Gelukkig hadden we vooraf al bijkomende 
plannen gemaakt om de dag zinvol in te vullen. Ten 
eerste planden we afspraken met firma’s 
gespecialiseerd in spouwmuurisolatie. 
We besloten naar naar aanleiding van 
ons recent contact met een architect, de 
mogelijkheden van isolatie in Radeske 
te onderzoeken. Drie firma’s kwamen 
op 2 november de woningen 
inspecteren. Ze brachten dadelijk goed 
nieuws om tot spouwmuurisolatie over 
te gaan. De nodige offertes werden aanstonds 
bezorgd. Na kort overleg werd het licht op groen gezet en ondertussen werden 
de werken voor de spouwmuurisolatie al uitgevoerd.  
 

Ten tweede werd ook beslist om de keuken van de conciërgewoning te 
vernieuwen. In functie van de veiligheid werd gekozen om elektrisch te koken. 
Dit bracht met zich mee dat er aanpassingen noodzakelijk waren aan de 
elektriciteit.  
Dat we niet bij de pakken blijven zitten, moge duidelijk zijn. Een kabel werd 
bijgetrokken en de nodige voorzieningen liggen klaar. Zo 

kunnen Adriaan en Kachiri ons, 
bij wijze van spreken, met de 
feestdagen een heerlijke 
maaltijd aanbieden. De 
werkploeg keerde tijdig 
huiswaarts zodat de 
aanwezigheid op de repetitie 
voor het concert niet in het 
gedrang kwam.  
 

 
 
 
 

Huize Radeske: werkdag herfstvakantie 
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…de redactie van Eigen Krabbels soms de meest vreemde vragen binnen krijgt: 
‘Kunnen de Afrikaantjes niet mee genieten van jullie sublieme gezangen tijdens 
het concert’? 
 
…het bij nader toezien niet eens zo’n slechte gedachte was afkomstig van onze 
vriend Walter Bresseleers uit Gambia. De vraag was eigenlijk of er geen niet-
betalende ‘livestream’ kon georganiseerd worden. 
 
…onze technici zich nu dag en nacht buigen over de mogelijkheid om dit aan te 
bieden. Maar ze wijzen er ook op dat je alle vroegere concerten van de ZWK nu al 
kan beluisteren mits op één toets in Eigen Krabbels te drukken. 
 
…onze leden ook ‘verblijd’ werden met twee tekeningen vanwege onze dirigent, 
waarop hij ons koor met verschillende stemmen door mekaar gooide voor het 
nakende concert. Stress? Of een Dinnewethje doen, dachten sommigen 
verwijzend naar de dirigent van de Chorale, die al dergelijke stoot uithaalde. 
 
…onze vriend Luc K. erin slaagde om 48 mensen op kosten van de ZWK op zijn 
verjaardagsfeestje te krijgen in zaal Edel in Wilrijk. Proficiat, Luc! 
 
…het bij nader toezien om het Ceciliafeest ging. Sorry Luc! 
 
…het aperitief op dit Ceciliafeest aangeboden werd door Marc C en zijn 
echtgenote Jeanine wegens hun gouden jubileum. Nog vele jaren gewenst! 
 
…hogergenoemde Luc het aandurfde op de gezamenlijke repetitie in Mortsel 
luidop kritiek te uiten op onze dirigent. Maar die had zulke uitval al voorzien, want 
hij droeg een T-shirt met als opschrift ‘Zwaigtnais’. 
 
…Peter C., de ontwerper van onze concertflyer 
(zie hoger), op dinsdagavond ook nog meezingt 
met het Boomse koor Il Cuore, samen met zijn 
vrienden uit de vroegere chirogroep Contakt. 

 
 

 

 
 
 
…Il Cuore zich een gemengd 
mannenkoor noemt, maar dat 
dirigente Maaike De Maeyer de enige 
vrouw is bij deze groep mannen. 
 
 

Weet je dat … 
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…de Zolderzangers na hun winterslaap weer actief waren: twee maal voor een 
andere Samana-groep in Hoboken (november). Voor december zijn optredens 
voorzien in Samana Sint-Filippus Schoten (15/12), in OKRA Sint-Willebrordus 
(19/12) en in Deurne (29/12). Begin januari is Samana Oelegem aan de beurt. 
 
…Marc M. regelmatig zijn schoenen aantrekt om de ZWK’ers feestelijke 
maaltijden aan te bieden. Dat was ook nu weer het geval met de geslaagde 
Cecilia-brunch in zaal Edel. Bedankt Marc! 
 

…onze vrienden van de Sint-Fredegandusparochie (Lakborslei 31, Deurne) op 
zondag 10 december om 15u hun klassiek kerstconcert geven, opgeluisterd door 
het ensemble Voces Capitule, verwijzend naar hun roots bij het Antwerpse 
kathedraalkoor. Het koor wordt geleid door Dirk Maes.  
 
…Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever wel een parochiekerk blijft, maar in het 
bestemmingsplan beschreven wordt als een moderne zaalkerk in beweging: een 
ecokerk, een fietskerk, een concert- en tentoonstellingsgebouw. Met als functie: 
sociaal, cultureel en spiritueel. 
 
…Lea De Vos, de echtgenote van ons koorlid Rik Neel, samen met heel wat 
kunstenaars uit de streek deelneemt aan het Wintersalon 2023, cultuurhuis De 
Bijl, Dorp 1 in Zoersel. (Bijna) alle zaterdagen en zondagen van december gratis 
te bezichtigen. 
 
…onze vriend Ludo binnenkort opnieuw start met het opsmukken van zijn woning 
met heel veel kerstversiering, zo veel dat winkels in Mortsel er jaloers om kunnen 
worden. 
 
…de uitgebreide versiering en de wagens van de Sinterklaasstoet uit Berchem 
verhuisden naar Schoten, waar Jos Tyck en zijn kinderen nog een oogje in het 
zeil houden bij de eerste editie. 
 
…sommige leden bij een bezoek aan Hugo De Maeyer in het Cantershof in Hove 
onverwachts botsten op ons ex-lid Ivo Peeters, die ook daar verblijft en zich 
uitgebreid informeerde over de werking van de kring en wie er nog deel van 
uitmaakte. 
 
…er reikhalzend uitgekeken wordt – zeker in de nakende feestperiode – naar een 
bezoekje of telefoontje bij Guy Davidson (De Pelikaan, Kamer 173, Bosuilplein 1, 
Deurne – 03/3604039), bij Guido Bontenakel en Lizy (Groene Veld, Spoorweglaan 
3, Wilrijk – 03/3031840 of 0478294852), bij Hugo De Maeyer (Cantershof, Kamer 
220 – René Verbeecklaan 5-9, Hove) of bij Ivo Peeters (Cantershof, Kamer 224 , 
0485/189596).  
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Geboorte: 
 

Emma Mattheussen 
 
Op 27 oktober om 08u41 precies 
werd Emma geboren. 
Tot grote vreugde van grote zus 
Mona en van de trotse ouders 
Thomas en Willeke. Emma woog 
3,990kg en was 50 cm groot. 
Uiteraard waren ook ons koorlid  
Marc Mattheussen en zijn 
echtgenote Lieve Korthoudt in hun 
nopjes met de komst van hun vijfde 
kleinkind. 
Hartelijk gefeliciteerd en veel geluk 
en vreugde met Emma! 
 
 

 

 

 

 

 
 

Personalia 
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Woensdag 1 november 2023 H. Geest – Allerheiligen 
Zondag 5 november 2023 H. Geest – 31e zondag v/h jaar 
Zaterdag 11 november 2023  H. Geest – ZWK Gedachtenisviering 

 
 
 
 
Zondag 3 december 2023 – 10u30 H. Geest – 1ste zondag v/d advent 
Zaterdag 9 december 2023 - ZWK-concert “Onder een Dekentje” 
15u00 & 20u15 i.s.m. pop-up koor Tosángana 

Zuiderpershuis – Waalsekaai 14, Antwerpen 
 
 
 
 
Zondag 7 januari 2024 – 10u30 H. Geest – De openbaring van de Heer 

 of Driekoningen 
 
Werkten mee aan dit nummer:   
Luc De Graeve, Rik Neel, André De Gezelle, Raf van Bortel, Guido De Graeve, 
Tony Ah Munn, Johan Clerckx, Jan Leers, Luc Deumens, Ludo Engelen, Walter 
Goossens, Peter Jacobs, Jenny Backx, Luc Korthoudt, Marc Mattheussen, Nicole 
Tyck, Marcel Coppens (v.u.).  
 

 
 

Zalig Kerstfeest 
 

              Onze voorbije periode … 

Nadien start 2024  
 

 

En de toekomst … 
 

 


