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Editie februari 2024 

 
 

 

 

 

 
 

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij mekaar. 

Een feestelijk schooljaar met de viering van 150 jaar Sint-Norbertusinstituut, maar 

tegelijkertijd het einde van één der oudste en meest bekende lagere jongensscholen uit het 

Antwerpse. 

 

Voor velen van onze lezers betekent dit een beetje een afscheid van wat we altijd ‘onze’ of 

‘mijn’ school noemden. Tegelijkertijd misschien het moment om even stil te staan bij de vele 

leuke, heel soms de minder leuke, herinneringen aan Sint-Norbertus. Wie met een klein hartje 

wilde terugblikken op zijn vele, vooral plezierige moment in deze school, is ongetwijfeld 

Herman Jacobs, één van de boegbeelden bij de ZWK, maar ook iemand die met hart en ziel 

voor ‘zijn’ leerlingen stond. Aan hem het eerste woord. 

 

 

 

 

 

 
. 

 

Eigen Krabbels  

                                         Maandblad van het Mannenkoor ZWK      

Herman Jacobs: “Mooie herinneringen bij het 

verdwijnen van ‘mijn’ school” 
 
 
 
 
 

“ ‘Onder een dekentje’ zorgt voor 
geborgenheid en warmte ” 

 
 
 

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Vooraf 

 

“Wat in deze bijdrage wordt beschreven, omvat een heel klein deel uit de rijke geschiedenis 

van dit oude instituut: het deel dat door mij zelf werd beleefd vanaf mijn eerste schooldag als 

onderwijzer tot mijn afscheid wegens carrièrewissel. 

De tekst is volledig gebaseerd op de eigen documenten: o.m. mijn jaarlijkse pedagogische 

klasboeken,  bewaarde palmaressen en documenten die in die tijd gangbaar waren in de school.  

Wat voordien en later gebeurde in de school, valt buiten dit artikel.” 

 

Mijn eerste schooldag  

  

Een zekere ‘meester’ Hellemans (4de leerjaar) verliet de school en ‘meester’ Janssens mocht 

naar het 4de leerjaar en dus kwam het tweede leerjaar – elfde klas vrij. 

Ik begon op zaterdag 14 september 1957 aan mijn nieuwe opdracht.  

U leest het goed, want er was alleen op donderdagnamiddag vrijaf. Dus les op zaterdag! De 

lessen begonnen om 8.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.  Middagpauze van 2 

volle uren. Dat was zalig voor de rust van de leerlingen … 

 

Het toenmalige bestuur Lager Onderwijs omvatte:  

directeur: Z.E.H.  J.M. Keyser, bestuurder: R. De Deken, prefect: E.H. Verhaegen.  

Klassen: Zesde (33 lln. en 40 lln.) , vijfde (27 lln. en 28 lln.), vierde (40 lln. en 38 lln.) en eerste 

leerjaren (19 lln. en 21 lln.) waren opgesplitst; 2de en 3de leerjaren niet.  

Tweede leerjaar telde 37 kinderen, derde leerjaar ook 37. 

Op 3, 4 en 5 oktober 1957 was de school gesloten wegens griepepidemie. 

Allerheiligen, Allerzielen; Wapenstilstand, 1 mei, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag , Sint-

Norbertus waren verlofdagen. Feest van Z.E.H. Directeur met bloemenhulde door de kinderen!  

 

Allerlei min of meer belangrijke evoluties 

 

Schooljaar ’58-’59: Verlof op woensdag- en zaterdagnamiddag. 

 

Mijn klasje (2de lj.) telt juist 50 leerlingen. Alleen 2de en 3de leerjaren niet opgesplitst. 

Voor het opstellen van het palmares werd in de lagere school gevraagd na de algemene 

uitslag opgedeeld in 4 rangen volgens de geleverde prestaties (80%; 70%; 60%; 50%) ook de 

beste vijf leerlingen op te geven per vak. Voor mijn klas betekent dat 11 bijkomende 

rubrieken; in het zesde leerjaar zijn dat 18 bijkomende rubrieken.  

Misschien was het de bedoeling dat iedereen wel ergens kon scoren?? 

Wie niet geslaagd was in de eindproeven, werd onder een streep geplaatst.  

Dat vond ik wel hard naar de betreffende kinderen toe!. 
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Wie herinnert zich nog namen van de leerlingen uit het tweede leerjaar bij een streng 

 kijkende leraar Herman Jacobs? Wij ontdekten o.a. Karel Van Ael en Ivo Peeters 

 

Schooljaar ’60 –’61: Z.E.H. R. Vermeulen wordt directeur. Z.E.H. J.M. Keyser was 

verongelukt na een ongelukkige val tijdens een wandeling in de bergen rond Zermatt in 

Zwitserland. De schoolgemeenschap was in diepe rouw. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten van Sint-Norbertus dragen de 

doodskist van de verongelukte directeur E.H. 

Keyser. 
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De splitsingsnormen voor klassen worden officieel versoepeld. Om het leerlingenaantal op 

peil te houden, wordt een schoolbus ingelegd: duur en met consequenties op de 

bewakingsopdrachten!  

Onze zes leerjaren zijn opgesplitst. Aantal lln. per klas schommelt tussen 25 en 38 lln. 

Marcel Van Herbruggen – oud student van de school - vult ons lerarencorps aan (ook 2de 

leerjaar, mijn parallelleerkracht). 

Waar tot nu toe de lln. werden opgedeeld in 4 rangen en onvoldoende, nu onderverdeling in 3 

rangen en onvoldoende: Eerste rang: 75 %; 2de rang: 60 %; 3de rang: 50% van de punten.  

 

Schooljaar ’61 –’62: Ik moet een jaartje het vaderland gaan dienen … 

 

Schooljaar ’63 -’64: E.H. A. Laureyssens wordt onze nieuwe prefect. 

Ik zelf word titularis van het eerste leerjaar B (twaalfde klas B). 27 lln. 

Communicatie naar de ouders: elke maand wordt de te verwerven leerstof via een 

weekkalender bekend. Er bestaat ook een schoolkrant: Tijl. 

In mijn klasboek staat een regeling waarin godsdienstlessen worden herverdeeld over de 

klassen omwille van het mogelijk later toekomen van de chauffeurs van de schoolbus.  

E.H. J. Van Tilburgh wordt daarbij ingeschakeld.  

De chauffeurs van de schoolbus zijn de heren Loete, Van Herbruggen en ikzelf. 

Voor de laatste keer worden in het palmares de jongens vermeld die het Vormsel ontvingen in 

de kapel van de school. De toediening ervan wordt voortaan aan de parochies toevertrouwd.  

 

Schooljaar ’65 -’66: Onze school heet voortaan Sint-Norbertuscollege. 

Het palmares wordt serieus afgeslankt. De rubriek ‘beste vijf leerlingen per vak’ komt er niet 

meer in voor. Alleen nog per klas een lijst van uitmuntendheid, gerangschikt volgens de drie 

rangen. 

 

Schooljaar ’67 -’68: de Lagere Afdeling krijgt een grotere autonomie. In het bestuur ervan 

worden niet langer Z.E.H. R. Vermeulen en E.H. A. Laureyssens vermeld en DHR. R. De 

Deken wordt niet langer ‘bestuurder’ maar als directeur vernoemd. 

 

Schooljaar ’69 -’70: Officiële herschikking uurrooster Lager Onderwijs: woensdagnamiddag 

blijft vrij en op zaterdag blijft de school dicht. Er komt een herfstvakantie en een 

krokusvakantie naast de klassieke vakanties.  

Naar mijn gevoelen een grote vermindering van leertijd en minder kans om zwakkere 

leerlingen bij te sturen. Het aantal lln. per klasgroep was verminderd tegenover vroeger. 

 

Schooljaar ’73 -’74: Dhr. Geys volgt de heer R. De Deken op als directeur Lager Onderwijs. 

Er is slechts één eerste leerjaar (twaalfde klas), wel met 34 lln. Alle andere leerjaren zijn nog 

ontdubbeld. 
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1973 Afscheid van de heren De Deken en 

“Franske” 

 
V.l.n.r. De heer Laureyssens, afscheidnemend 

werkman 'Franske' Van Rompaey, E.H. Vermeulen, 

afscheidnemend bestuurder De Deken, later 

bestuurder F. Geys. 

 
 

Schooljaar ’74 -’75: Dhr. F. Moonen wordt de eerste ‘zorgleerkracht’ in de aanpassingsklas. 

We verwelkomen Dhr. H Van den Elsacker als gymleraar voor alle klassen. Eindelijk! 

Palmares: voortaan worden de leerlingen. alfabetisch opgenomen, eerst de voornaam en 

zonder vermelding van rangen. De door hen behaalde percentages worden wel achter hun 

namen vermeld. 

Wellicht een poging om het welbevinden van de kinderen te verhogen? Democratisering? 

 

Schooljaar ’76 -’77: Wij verwelkomen de heer Johan Clerckx als nieuwe collega in het 2de 

leerjaar. 

 

Mevr. L. De Jong komt in dienst als logopediste. 

Het palmares vermeldt Flor Croux, mijzelf, Walter Peleman en mevrouw  R. Bervoets als 

animatoren voor de socio-culturele activiteiten op woensdagnamiddag. 

 

Schooljaar ’77 -’78: Fusie met de school van de Herstdeinstraat. We worden een 

basisschool. 

Er komen twee kleuterklassen bij met mevr. C. Van Goethem en juffr. M. Van Looveren als 

kleuterleidsters. In het palmares worden alle kleuters vermeld, iedereen met een bijzondere 

‘Eerste Prijs’ voor b.v. tekenen, knippen, tuimelen, afstoffen, braaf zijn …  

 

Schooljaar ’78 -’79: Dhr. F. Moonen volgt dhr. Geys op als directeur. Dhr. F. Croux wordt de 

nieuwe taakleraar en dhr. P. Peet wordt de nieuwe gymleraar. 

 

Schooljaar ’79 -’80: In het eerste leerjaar worden op 1 en 2 september toetsen afgenomen: 

leesvoorwaarden, motoriek en rekenvoorwaarden. 

   

Schooljaar ’80 -’81: juni: mooie viering in de Sint-Michielskerk bij mijn afscheid van de 

school. 

 

Het rijke leven op school, naast leren. 

 

In mijn beginjaren op school waren de ‘plechtige prijsuitdelingen’ een feestelijk gebeuren 

voor de hele school: telkens Lagere- en Humaniora afdeling samen en voorgezeten door een 

pastoor, een kanunnik, een vicaris, een monseigneur als afgevaardigde van de bisschop. 

Alle ouders waren erop uitgenodigd.  
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Het is me niet meer mogelijk te achterhalen welke van deze feestelijkheden plaats hadden in de 

schouwburg Majestic in de Carnotstraat maar, als het daar doorging, en dat was toch 

verschillende keren, waren de instructies vanwege de ‘bestuurder’, later directeur R. De Deken 

heel gedetailleerd.  

In het schooljaar 1968-1969 stopt deze mooie traditie als totaalgebeuren. 

 

 juni 1958: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw  + optreden van de Zingende Wandelkring – 4-

stemmig gemengd koor 

Opvoering van blijspel “DE MOLEN ’ DE ROKENDE KAT’” 

Leiding: Dhr. J. Steylaerts en E.H. R. Vermeulen 

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen 

 

Juni 1959: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw + Opvoering van “ ’t PRINSKE” sprookjesspel 

(naar A. de Saint Exupéry) 

Regie; Dhr.J. Steylaerts, decor: E.H. J. Steens, Muziek: dhr. J. Van Der Linden 

(André Degezelle speelde toch wel mee zeker!)  

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen 

 

Juni  1960: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw +  opvoering van zangspel “HANS 

MESSLER” 

Regie en script: Dhr. F. Moonen; pianobegeleiding: dhr. M. Spiessens 

Demonstratie in turnen door de Middelbare afdeling. Leiding: dhr. L. Jacobs 

“Bij de Poppenmaker” door de lln. van het 1ste leerjaar. Leiding: dhr. F. Geys 

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneer Spiessens, klastitularis 

van het 5de leerjaar, dirigeert 

een koor van jongens uit het 5de 

en 6de leerjaar 
 

 

 

Juni 1961: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw  +  volksliederen en oud - Vlaamse liederen 

door de ZWK o.l.v. E.H. K. Duysburgh 

Demonstratie  in turnen o.l.v. dhr. L. Jacobs 

Optreden van de jongens van het SINT-NORBERTUS-GESTICHT (Groenstraat): 

een Russisch sprookje van Serge Prokofieff door de instrumenten van een orkest, o.l.v.   

dhr. Tom Pigmans 

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen 
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Juni 1962: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw +  Opvoering van “ De Prins van Sind” – 

Kinderoperette 

Algemene leiding: dhr. K. De Vocht ; medewerkers: de heren Hadermann en Moonen; 

Aan het klavier: dhr. M; Spiessens 

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen 

 

 

Juni 1963: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw + optreden van het knapenkoor van de ZWK 

o.l.v. E.H. K. Duysburgh 

Opvoering van “ Het Spel van Reinaart” door de jongens van het SINT-NORBERTUS-

GESTICHT (Groenstraat): Regie: dhr. Tom Pigmans; decor: dhr. E. Denhaene  

medewerkers: de heren Pittoors en Van den Eynde; 

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen: Lagere en Middelbare afdeling. 

 

 

Juni 1964: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw + optreden van het knapenkoor van de ZWK 

o.l.v. E.H. K. Duysburgh 

Opvoering van “ Het Spel van Reinaart” door de jongens van het SINT-NORBERTUS-

GESTICHT (Groenstraat): Regie: dhr. Tom Pigmans; decor: dhr. E. Denhaene  

medewerkers: de heren Pittoors en Van den Eynde; 

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen. Lagere- en Middelbare afdeling. 

 

Juni 1964: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw +  

“ Op de Jaarmarkt van Sevilla”; zangspel in twee bedrijven opgevoerd door de knapenafdeling 

van de ZWK Sint-Norbertus  

Regie: dhr. Marcel Van Herbruggen en E.H. Duysburghlechtige plaatsafroeping en 

uitreiking der prijzen  

 

Juni 1965: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw +  “SUID-AFRIKA STONDE”; door de ZWK 

Sint-Norbertus o.l.v. E.H. Duysburgh 

Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen  

 

Juni 1966: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw + optreden van Zingende Wandelkring Sint-

Norbertus o.l.v. E.H. Duysburgh 

 Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen  

 

Juni 1967: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw +  optreden van ZWK Sint-Norbertus: 4-

stemmig gemengd koor  o.l.v. E.H. Duysburgh 

 Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen  

 

Juni 1968: Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw + optreden van ZWK Sint-Norbertus: 3- en 4-

stemmig knapenkoor  o.l.v. E.H. Duysburgh 

 Plechtige plaatsafroeping en uitreiking der prijzen  

De school van de Groenstraat leverde lln. af aan onze Middelbare afdeling! Goede 

samenwerking. 
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Naast deze proclamaties, kenden we destijds een Missievereniging Sint-Norbertus, die 

organiseerde o.m. theatervoorstellingen (zie 2 voorbeelden) ten voordele van missionarissen en 

missiewerk. 

uit 1960: “Juan, mijn Lieveling”, door het Nederlands Kamertoneel – zaal Majestic, 

Carnotstraat 

uit 1967: “De gecroonde Leersse” door het Nederlands Kamertoneel – zaal Majestic, 

Carnotstraat. 

 

Er bestond een sterke traditie van toneelspelen door de leraren en studenten zelf ten voordele 

van de school, o.m. voor  onze nieuwbouw.. Die opvoeringen waren erg succesvol.  Twee 

voorbeelden: 

Donderdag 21 mei ‘64 om 20 uur,  Schouwburg Majestic: “Aanbevolen”, komedie van 

Efram Kishon.  

Woensdag, 10 mei ’67 om 20 uur, Majestic: “Acht stomme weken, moeder” van Arnold 

Wesker. 

 

Vergeten we ook niet de succesvolle jeugdbewegingen te vermelden: scouting en zangers met 

hun activiteiten, optredens, feesten, toneelstukken, concerten, wedstrijden, kampen – ze 

genoten de volle steun en aandacht van de directies.  

 

En dan die jaarlijkse en legendarische  ‘Herfstfeesten’ met Vlaamse kermis, kraampjes, 

optreden van de leerlingen, restaurant, wijnkelder en een zwoele bodega. De hele 

schoolgemeenschap kwam  samen en verbroederde: ‘Nachtraven’, ZWK-ers, ouders, leraren. 

Een facultatieve verlofdag was nodig om alles terug op orde te brengen. Een massa vrijwilligers 

bij de opbouw! 

 

 

 

 

 

Op de speelplaats  - merk de 'oude bouw', de rotonde - vond elk jaar het Herfstfeest plaats. Hier op de 

voorgrond de leerlingen die meededen aan 'Het Loze Vissertje'. Merkwaardig voor die tijd was wel dat er 

toestemming moest gegeven worden opdat jongetjes zich mochten verkleden als meisjes! Onder de rotonde een 

deur naar het scoutslokaal, boven op de rotonde de deur naar het oefenlokaal van de ZWK-zangers. 
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Jaarlijkse personeelsfeesten sloten het schooljaar af. Ook daar alleen maar vreugde, vriendschap 

en samenhorigheid. Even ‘De riem eraf’ na een jaar hard werken. 

 

Besluit 

 

Deze school heeft me bekoord vanaf de eerste dag tot op de dag van mijn afscheid. Ik heb 

genoten van de vriendschap, de collegialiteit, de onderlinge steun, de familiale sfeer, de 

speciale aanpak die ik nooit ergens anders heb gezien: een wat ‘lossere’ omgang tussen leraren 

en leerlingen en toch die respectvolle houding ten opzichte van elkaar.  

Naar de redenen van de plotse teloorgang en het opheffen van mijn school is het gissen: zijn 

het de voortdurende vernieuwingen (die niet altijd verbeteringen waren!!), zijn het de 

schaalvergrotingen binnen onderwijs, heeft het te maken met de demografische verschuivingen 

binnen Antwerpen,…? 

 

Doet het verdwijnen van deze / mijn school / mij pijn? Mijn antwoord is volmondig ja!” 

 

Herman Jacobs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
September 1954 

 

Mijnheer, ik moet naar het vierde studiejaar 

en op de deur staat 9de. Zit ik hier wel juist? 

Juni 2005 

 

Onvergetelijk, mijn derdejaarsleerlingen 

komen na mijn laatste les mee de klas uit en 

onder een niet aflatend applaus ga ik de 

lange schoolgang in en sluit de deur achter 

me. 

 

 

Chris Van de Velde:     van september 1954 

                                                 tot juni 2005 
 
 
 
 
 

“ ‘Onder een dekentje’ zorgt voor 
geborgenheid en warmte ” 
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Norbertus, 51 jaar lang! Da’s niet niks. En geloof me, ik heb er nooit spijt van gehad. 

Tien jaar als leerling. Ik liep de kantjes er wel af, hoor. Veel strafwerkjes voor te veel praten 

(dat is nog niet veel verbeterd) . Een latere collega vroeg me toen of ik het warm water had 

uitgevonden. Wees gerust, dat heb ik niet! 

 

Leraars met bijnamen: de sloef, de giraffe, de baksteen, de tutter of bottine, de scheet, de 

pudding, den Anquetil… 

 

Ze blijven in mijn herinneringen. De ZWK waar ik jaren lid van was. De trektochten met de 

ZWK, zelfs een Lourdesreis. 

 

De liefde voor het toneel, eerst bij de ZWK, dan bij de dictieleraar Steylaerts en dan bij Jos Van 

de Poel. Toen wist ik nog niet dat schooltoneel mijn ding zou worden. 

 

Twee jaar regentaat en zie: stage lessen in Sint-Norbertus. Directeur Vermeulen liet toen al 

weten dat hij erop rekende dat ik naar Norbertus kwam. 

In 1967 begon ik als snotneus als leraar Nederlands-Geschiedenis. Vrij snel vond ik mijn weg 

tussen mijn oud-leraars en de jonge leerlingen. Ervaring moet je nu een keer opbouwen. 

Nu stond ik aan de andere kant, beter gezegd, in Norbertus stond je naast en midden jouw 

leerlingen.  

 

Wanneer ik met plezier aan mijn Norbertus terugdenk, dan heeft dan zijn redenen. Leuke 

collega’s, enorm veel leuke jonge mensen, een overaanbod aan activiteiten zoals Top 10, 

schoolkampen, toneel, 11.11.11-acties, klasuitstappen… 

 

Als leraar geschiedenis voelde ik me in mijn nopjes, als ik maar kon vertellen… 

Kleine anekdote: 7de lesuur, geschiedenis van Athene. Ik moe (van het vertellen waarschijnlijk) 

wil de les afsluiten met een boutade. 

Hier is ze: mannen, geloof me vrij op de Acropolis van Athene staan de mooiste tepels ter 

wereld… de les was uit. Ik kreeg ze niet meer onder controle. Dus: mannen ga maar naar 

huis… 

 

Gelukkig mocht ik steeds klasleraar zijn, zowel in het eerste, het tweede als het derde jaar. 

 

De band met de leerlingen wordt daardoor versterkt. Je voelt je mee verantwoordelijk voor hen. 

Heerlijk om de laatste tien jaar het Norbertijnertheater te kunnen regisseren, met de hulp van 

talloze collega’s en de inzet van o, zovele toffe jonge mensen. 

 

De eerste gemengde klassen, het leerlingenpubliek dat met de tijd mee veranderde… toch bleef 

ik tot de laatste dag graag naar mijn school komen.  Mijn energie haalde ik uit al die fijne 

mensen om me heen, zowel collega’s als leerlingen. 

 

 De 150-jarige viering roept de herinnering op aan de 125-jarige viering waar we met een grote 

groep iedereen lieten optreden in de blauwe zaal van DeSingel. 

 

Weet je, Norbertus you’r my live! Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte.              

Chris Van de Velde 



11 

 

 
 

 

 

Die zondag zongen we in de Heilige Geest. 

De dag na Driekoningen. 

De evangelist noemt ze ‘wijze mannen’. 

Waarschijnlijk waren ze dus iets meer bij de pinken dan het gemiddelde gekroonde hoofd. 

Alhoewel ze net op zoek waren naar de verblijfplaats van zo’n hoofd. 

In Jeruzalem raakten die mannen – ze kwamen uit het Oosten – even het noorden kwijt. ‘Waar 

is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is?’ vroegen ze aan voorbijgangers in de 

stad. En een ster deed de rest zoals we ondertussen weten. 

 

Terwijl ik in de kerk naar dat mooie verhaal zat te luisteren, gingen mijn gedachten even naar 

de minder fraaie gebeurtenissen die zich momenteel in het Heilig Land en de wijde omgeving 

afspelen. Wat ik dacht, houd ik liever voor mezelf. 

Dat was (en is) trouwens ook een belangrijke deontologische regel in mijn professionele leven: 

verklaar en leg uit, maar laat nooit het achterste van je tong zien. Die regel geldt gelukkig niet 

voor mijn andere overpeinzingen. 

Het verhaal werd al eens uit de doeken gedaan, maar is niet elke herhaling een soort hommage 

aan de protagonisten, aan diegenen die hun leven gegeven hebben aan …, nee we overdrijven. 

 

Als ik thuis ben zing ik soms wel eens ‘Waar is de tijd dat in ons oude Kempen …’. Verder 

raak ik doorgaans niet, omdat mijn – Kempense – echtgenote een bloedhekel heeft aan dat soort 

liedjes. Wat niet belet dat ze een prominente rol speelde in wat gaat komen. 

Ooit, toen het jonge volkje nog niet massaal aan de rilatine zat en een ‘slimme telefoon’ nog 

geen verlengstuk van hun arm was, werd dat volkje bij het begin van het nieuwe jaar door de 

Kring danig in de watten gelegd. 

Vele WK’ers bevonden zich in die dagen nog in de fleur van hun leven. 

Wat inhield dat zij, de ene al meer dan de andere, gedwee de bijbelse oproep volgden om zich 

te vermenigvuldigen. De talrijke nog maagdelijke zangers volgden dan weer de oproep om de 

potentiële erfgenamen van hun oudere collega’s op educatieve wijze te vermaken. Dat deden ze 

op de eerste zondag van het nieuwe jaar in de catacomben van Sint-Norbertus. 

 

(In mijn jonge dagen waren niet de kinderen van, maar de zogenaamde ‘knapen’ het middelpunt 

van een kerstviering. Het gebeuren vond toen plaats in de polyvalente ruimte afwisselend 

turnzaal – repetitielokaal in ‘den ouden bouw’ waar een Koetsier ons met zijn grappen en 

grollen vermaakte.) 

 

 

 

 

 

Wij komen van ver 
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(Meer dan één vader had trouwens voor zijn 

huwelijksbelofte nog aan de stangen van Pruts de 

politieagent en ander geboefte gesleurd en daarbij bijwijlen 

de meest idiote monologen uit zijn poppen-kas geslagen.) 

 

 

Op de affiche stond 

onveranderlijk een vertoning 

door het poppenkastgezelschap 

‘Paljas’, een succesrijke spin-

of van de ZWK die, samen met 

de kinderschare, van het, nu ja, 

toneel verdwenen is. 

 

 

 
 

Tussen de bedrijven door kreeg de uitgelaten bende dan allerlei cadeautjes, afgetroggeld van 

diverse sympathisanten, prullaria die, na een korte proefperiode, meteen aan de moeders in 

bewaring werden gegeven. 

Die moeders moesten op een bepaald moment hun dutsen en het spektakel achterlaten om wat 

stoom te gaan afblazen in de vertrekken van ‘de leider’ 

Daar werden ze aan de koffietafel vergast op pateekes met koffie. 

Van zodra dat ceremonieel afgehaspeld was, volgde de traditionele aflossing van de wacht. De 

vaders gingen dan plaatsnemen aan dezelfde tafel, maar die onderwierpen zich aan een ander 

ritueel dan dat van hun eega’s waarbij koffie in een mum van tijd geüpgraded werd naar een 

uitgebreid assortiment aan ‘kort nat’.  

Geen kat die in de loop der jaren op het idee kwam om deze mooie traditie in vraag te stellen. 

Tot het sluwe wezen die memorabele zondag in veelvoud haar opwachting maakte. 

Blijkbaar waren onder de invloed van whisky en cognac de wijzerplaten van de vaders 

enigszins onleesbaar geworden en was ook de maat nogal vol.  
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Die van de moeders was ondertussen duidelijk overvol! 

Onder hun leuze ‘geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken’ bestormden ze de 

Bastille, in casu het mannenbastion met uitzicht op de Amerikalei. 

Neen, niet zijzelf bestormden. 

Goede veldheren, pardon velddames, sturen eerst hun stoottroepen het terrein op. 

Gewapend met de eisenbundels van de klauwende katjes melden de zoontjes en dochtertjes zich 

met veel gedruis aan de toegangspoort van ‘de leider’. 

Nauwelijks stond die poort op een kier, of die snotters hieven luidkeels een gezang aan dat zelfs 

de meest benevelde geest doorboorde: ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer!’ 

(Dat hun lied ‘de leider’ verschoonde, want geen vader – wel dader –, laten we even buiten 

beschouwing.) 

De eisen van de dames konden op een bierkaartje samengevat worden: 

wij weigeren nog langer madames toertjes te zijn en we weten perfect dat op de 

productbeschrijving van whisky, cognac en ander sterk spul nergens vermeld staat ‘vrouwen 

gelieve zich te onthouden’. 

Maar zoals dat gaat met eisenbundels en andere manifesten, ze worden nederig aanvaard en 

binnen de kortste keren in de papiermand gedumpt. 

Eén koppigaard volstaat om dat proces efficiënt en geruisloos uit te voeren. 

Zijn laatste dagen heeft die koppigaard in kwestie zich laten omringen en soigneren door 

vrouwen in habijt die zorgden voor zijn natje en zijn droogje. Of ze beloond werden met 

pateekes en een ‘zjat’ koffie weet ik niet. 

Ze hebben alleszins ruimschoots hun hemel verdiend. 

 

Uitsmijter: zeg maar worstenbrood. 

In Antwerpen trakteert een patron met een beetje fatsoen zijn personeel op de eerste maandag 

na Driekoningen op worstenbrood en appelbollen.  

Lang geleden werden ook de mannen van de ZWK, ergens in januari, door hun ‘patron’ 

getrakteerd. 

Ja, alleen de mannen. We onderschrijven helemaal niet de woorden die Louis Major mevrouw 

Nelly Maes in het parlement ooit toebeet ‘Wijven moeten niet zoveel complimenten maken!’, 

maar gezien de in dichte rook gehulde beperkte ruimte en het heel af en toe wat ruwe gedrag 

van sommigen … 

Want zij die erbij waren – en ze worden steeds zeldzamer – kunnen getuigen dat het 

consumeren van brood en bol onveranderlijk gepaard ging met straffe uitspraken en een forse 

hoeveelheid aan al of niet binnensmonds gevloek. 

Die oprispingen bevatten geen oordeel over het culinaire aanbod, wel over het spel van de 

opgewonden kaartspelers. (De Kring draagt nu eenmaal cultuur hoog in het vaandel.) 

Er werd die avond duidelijk niet alleen koffie gedronken! 
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Als start van een feestjaar in het Sint-

Norbertusinstituut en ook wel als extraatje bij 

de traditionele nieuwjaarsreceptie van onze 

kring, trakteerden Candide Behets en Katrien 

Van Herbruggen ons met een rumsoort, waar 

heel veel studie- en proefwerk bij te pas 

kwam, de MarlinSpike. 

 

Het lekkere goedje smaakte zo goed dat er 

hieronder misschien enkele onjuistheden 

staan, maar ja: gulzigheid is een hoofdzonde. 

 

We kregen er ook heel veel informatie bij, die bij de 

meesten onbekend terrein was. Weet je b.v. dat de echte 

rum haar roots heeft in Papoea-Nieuw-Guinea? 

 

Dat is met vrij grote zekerheid juist, omdat enkele 

ecosystemen rond deze plant nergens anders zijn terug te 

vinden. In Indonesië werd het gewas gebruikt voor 

consumptie. 

 

Zoals bekend is rum een sterke drank, die bereid is uit 

suikerriet of soms uit suikerrietsap of suikerrietsiroop. Door 

fermentatie ontstaat dan alcohol en door distillatie ontstaat 

de drank. 
 

 

Echte rum-drinkers beroepen er zich op dat er geen 

toevoegingen gebruikt worden en dat er steeds minstens 

70% volumeprocent moet aanwezig zijn.  

Als je de harde bast van het suikerriet verwijdert, komt er 

een vezelige binnenkant tevoorschijn, waarop je kan 

kauwen. Op die manier krijg je een mierzoet sap, dat voor 

de energie zorgt bij wie het drinkt. Bij de ontdekkingsreizen 

hadden ze eerst water en nadien bier bij, maar toen ze 

ontdekten dat je in de ontdekte gebieden zoals de Verenigde 

Staten zelf een goedje kon maken, zorgde dat voor veel 

voorraadplaats voor andere artikelen. Er werd toen zelfs een 

verbruik vastgesteld van 1 liter rum per week, per persoon 

en de rijping voor gebruik op latere datum gebeurde in 

eiken vaten. 

 

Na jaren onderzoek ontstond redelijk recent de MarlinSpike, met een embleem van een soort 

zwaardvis en een scherp mes, geïnspireerd door de British Navy. 

Wij zouden zeggen: proeven maar en bestellen via www.Rhumattitude.com  

Rum 
 
 
 
 

http://www.rhumattitude.com/
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…wij straffe gasten hebben in ons koor. Kastaars, zeg maar! Want terwijl hij bij de 

nieuwjaarsreceptie lustig een hapje zat te eten, kwam de genaamde Luc D. tezelfdertijd 

zowaar op TV, om er Natalia  – in Leuven nog wel - een beetje onverwachte stemsteun 

te bieden. 

 

…hij niet aan zijn proefstuk is qua verschijningen op het scherm bij de niets 

vermoedende kijker. Vandaar dat hij tijdens de volgende repetities een reeks fotootjes 

bij zich had, evenals een stift voor de fans die toevallig geen schrijfgerief bij zich 

hadden om een handtekening te bemachtigen. 

 

…hij zich schijnbaar in een enorm succes mocht verheugen, want nog een repetitie later 

had hij al nieuwe stiften moeten gaan bijkopen. 

 

… hij dan ook vol spanning uitkeek naar de uitreiking van allerlei trofeeën voor bekende 

TV-sterren. Maar: geen trofee van de gouden K’s, geen Gouden Wiel, geen trofee van 

sportverdienste, geen Mia-trofee, geen gouden schoen, zelfs geen Kastaar! Schande! 

 

…onze vriend Luc gelukkig een optimistische man is en zich verheugde in de prijs die 

zijn maatje Hugo Sigal kreeg. Had hij er immers niet mee voor gezorgd dat Hugo 

eindelijk nog eens in de top-5 voorkwam door de geweldige promotie die hij en zijn 

zingende vrienden en vriendinnen gemaakt hadden voor het gloednieuwe nummer 

‘Goeiemorgen, goeiemorgen’. Proficiat, Luc! 

 

…er bij onze andere vriend Marc C. een bom is ingeslagen? Dixit zijn eigen woorden. 

Sinds zijn verhuis naar het centrum van Aartselaar werken zijn tv-posten niet meer, 

heeft hij problemen met internet, met gsm en met andere aansluitingen. 

 

…de zolderzangers hiermee gewaarschuwd zijn, dat ze het misschien wel eens zonder 

achtergrondmuziek zullen moeten stellen in de toekomst. 

 

…wij een spoedig algeheel herstel toewensen aan Walter G. (opnieuw thuis) en ex-

zanger Jos W. (opnieuw in het ziekenhuis) en eenzaam. Bellen kan dus naar 

0477/904664. 

 

…dat het telefoonnummer om Guy Davidson te bereiken in WZC De Pelikaan (kamer 

173) in Deurne, gewijzigd is. Bellen naar 03/3604015 voortaan en met wat geluk word 

je doorverbonden met hem. 

 

…ook andere ex-zangers graag nog een bezoek of telefoontje ontvangen, zoals Hugo De 

Maeyer (WZC Canterhof, Hove, kamer 220), Ivo Peeters (in hetzelfde WZC, kamer 

224, 0485/189596), Guido en Lizy Bontenakel (WZC Groene Veld, Spoorweglaan 3, 

Wilrijk, 0478/294852). 

…oud-zanger Karel Van Ael (broer van Jul) opnieuw het warme Argentinië verliet voor 

het inflatiearme België voor een lang zomerverblijf.  

Weet je dat … 
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…er plots veel meer parking vrij kwam in de buurt van de school sinds ook de 

Paleisstraat verhoogde parkeernormen opgelegd kreeg. 

 

 

(de fiets van Guido vooraleer hij afdaalde naar 

de onderwereld) 

 

 

…daar tegenover staat dat de parochie 

van de H.-Geest een grote fietsparking 

realiseerde voor o.a. de zangers van de 

zondagsmis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(keurig gestald)  
 

…Adeel Mahzar, de dynamische pastoor van de H.-Geestparochie, zijn overgang moest 

aanvaarden naar een nieuwe post in Hoogstraten. De ZWK ziet hem met een tikkeltje 

weemoed vertrekken en wenst hem veel geluk in zijn carrière. 

 

…er voor de zangers, die na de repetities en het opnieuw in orde brengen van de 

stembanden, de weg niet meer goed weten, voortaan gereglementeerde bordjes werden 

aangebracht om de uitgang te vinden. 

 

…op 24 februari 1874 de Diestse priester Z.E.H. Th. Roucourt door kardinaal 

Dechamps werd aangesteld als eerste directeur van het Sint-Norbertuscollege. Vandaar 

dus dit jaar een feesttaart met 150 kaarsjes erop. 

 

…Bart Pilate, zoon van ex-zanger Wim Pilate en zijn echtgenote Julia Willems, vanaf 1 

januari benoemd is tot pedagogisch directeur in het Sint-Norbertusinstituut. Hij trad ook 

veel op met de groep Les Voix Perdues. 

 

…onze vrienden van het Vlaams symfonisch orkest o.l.v. Bart Van Casteren hun 

nieuwjaarsconcert geven op 3 februari (20u – Sint-Michielscollege, Brasschaat) en op 4 

februari (15u – Begijnhofkerk Turnhout) met muziek van Brahms, Strauss, Verdi, Bizet 

en Tsjaikovski). Aanbevolen! 

…onze vrienden van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op 10 februari om 20u een optreden 

voorzien van het Mahler Student Festival Orchestra met jonge muzikanten uit heel 

Europa. Zij spelen de 9de symfonie van Bruckner, met aansluitend zijn Te Deum. 
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…je op 2 maart in dezelfde kerk een 

concert kan bijwonen van het  

 

strijkorkest Ataneres Ensemble,  

 
 

 

 

 

 

 

samen met pianist Librecht Vanbeckevoort, 

laureaat Sint-Elisabethwedstrijd. 

 

 
 

 

…je op 8 maart om 20u in diezelfde parochie een voordracht kan bijwonen van Rik 

Torfs. 

 

 

 

…onze vrienden van de Chorale op 23 

maart (20u) en 24 maart (15u) de 

Johannespassion van J.S. Bach ten 

gehore brengen in de Sint-Anna-ten-

Drieënkerk op Linkeroever met oud-

journalist Marc Vandelooverbosch als 

verslaggever ter plaatse. 

 

 

…gehoopt wordt dat hun dirigent Paul Dinneweth tegen die tijd hersteld is van zijn 

arm/schouderblessure, terwijl de repetities momenteel geleid worden door ons aller 

bekende Peter Maus. 
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Overlijdens: 

 
Annie Van Esssche     ° 22/12/1929 –  † 30/01/2024 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Je bent weggegaan 
zoals de zee dat doet. 

 
Je trok een spoor van nevel 
en van verte op ons strand. 

 
Laagtij: gemis 

 
Laagtij: verlangen 

 
en al een beetje 

dichterbij de overkant… 
 

(Dirk Sels) 

In haar slaap overleed op dinsdag 30 januari de 93-jarige Annie Van Essche in het Mayerhof in 

Mortsel. 

 

Zij was de echtgenote van oud-zanger Herman Van de Paer en zij bleef tot zolang zij het kon, 

een fervente supporter van de ZWK.  

 

Onze oprechte deelneming. 

Annie wordt zaterdag 3 februari om 14 uur begraven in de Sint-Jan-Berchmansparochie in 

Borsbeek. 

 

Ook haar zullen we op 11 november herdenken tijdens de jaarlijkse dienst voor onze 

overledenen. 

 

Personalia 
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Etienne Van Praet (1931-2024) 
 

 

 

Op 15 januari overleed op 92-jarige leeftijd 

Etienne Van Praet, de vader van ex-zanger 

Jaak van Praet.  

 

Hij vertoefde in het WZC De Wingerd in 

Winksele en laat een echtgenote, drie 

kinderen en negen kleinkinderen na.  

 

Onze oprechte deelneming en wij zullen hem 

traditioneel ook gedenken tijdens de 

herdenkingsdienst voor onze overledenen op 

11 november e.k. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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Zondag 7 januari 2024 H. Geest – Zondag van Driekoningen 

 

 

 

 

Zondag 4 februari 2024 – 10u30 H. Geest – 5e Zondag door het jaar 

 

 

 

 

Zondag 3 maart 2024 – 10u30 H. Geest – 3de zondag v/d vasten 

Donderdag 28 maart 2024 – 19u00 H. Geest – Witte Donderdag 

Vrijdag 29 maart 2024 – 19u00 H. Geest – Goede Vrijdag 

 

 

 

Werkten mee aan dit nummer:   

 

Herman Jacobs, Chris Van de Velde, Rik Neel, Jenny Backx, Guido De Graeve, Tony Ah 

Munn, Luc Korthoudt, Luc Deumens, Ludo Engelen, Candide Behets, Katrien Van 

Herbruggen, Raf Van Bortel, Marcel Coppens (v.u.). 

 

 

 

 
 

              Onze voorbije periode … 

Verder in 2024 
 

 

In de nabije toekomst 
 

 


